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Agnes wordt in 1910 geboren 
in Skopje, de huidige hoofdstad 
van de Republiek Macedonië. In 
1928 treedt ze in Letnice in bij de 
zusters van Loreto. Een jaar later 
wordt ze naar Calcutta in India ge-
zonden om lerares te worden. Uit 
bewondering voor Theresia van 
Lisieux kiest ze als kloosternaam 
Teresa.

In 1937 beslist ze om onder de 
armsten in de sloppenwijk te le-
ven en te werken. Ze moet echter 
tot 1948 wachten op toestemming 
om de orde te verlaten. Twee jaar 
later sticht ze de zusterorde van 
de missionarissen van naasten-
liefde. In Calcutta lanceert ze een 
intussen wereldwijd bekend werk 
onder armen, dat ze tot kort vóór 
haar dood leidt. Zes jaar na haar 
overlijden in 1997 verklaart paus 
Joannes-Paulus II op Wereldmis-
siedag de ‘moeder van de armen’ 
zalig. Daarmee is haar zaligver-
klaring de snelste van de nieuwe 
tijd.

Tijdens de overhandiging van de 
Nobelprijs voor de Vrede in Oslo 
in 1979 getuigt Mother Teresa 
over haar werk in de sloppenwij-
ken van Calcutta: „Op een avond 
raapten we vier mensen op van 
de straat. Een van hen verkeerde 
in bijzonder afschuwelijke staat. 
Ik zei tot de zusters: ‘Draag zorg 
voor de anderen, ik zal zorg dra-
gen voor diegene die er erbarme-

lijk slecht uitziet.’ Ik deed voor 
haar alles wat ik kon en alles wat 
ik uit liefde kon doen. Toen ik 
haar in bed stopte, kwam er zo 
een mooie glimlach op haar ge-
zicht. Ze greep mijn hand vast, 
terwijl ze alleen dit zei: ‘Dank u.’ 
Waarop ze stierf. Automatisch on-
derzocht ik mijn geweten bij haar. 
Ik vroeg me af wat ik zou zeggen 
als ik in haar plaats was geweest. 
Mijn antwoord was eenvoudig. Ik 
zou gezegd hebben: ‘Ik heb hon-
ger, ik ga sterven, ik heb koud, ik 
heb pijn’, of iets dergelijks. Maar 
zij gaf mij heel veel. Ze gaf me haar 
dankbare liefde. Ze stierf met een 
glimlach op haar gezicht – zoals 
de man die we uit de goot opraap-
ten, half opgegeten door wormen. 
We brachten hem naar ons huis. 
‘Ik heb geleefd als een beest op 
straat, maar ik zal sterven als een 
engel, bemind en verzorgd.’ Het 
was zo prachtig om de innerlijke 
grootheid van die man te zien 
die zo sprak. Wie zou zo kunnen 
sterven, zonder te beschuldigen, 
zonder iemand te vervloeken, 
zonder te vergelijken. Zoals een 
engel – dat is de pracht van onze 
mensen.”

Iedere mens is op zoek naar het 
ware geluk. Zowel de armen als 
de rijken. Het mooiste geluk is het 
geluk dat men met anderen deelt, 
want niemand is geboren om al-
leen te zijn. Geluk en liefde gaan 

hand in hand, zowel in de rijke 
als in de arme landen. Teresa leert 
ons dat liefde geen grenzen kent 
en in alle landen, alle continenten 
dezelfde eigenschappen bezit: 
„De kleine druppels van de liefde 
zijn de kleine dingen in het da-
gelijkse leven: trouw, stiptheid, 
kleine vriendelijke woorden, een 
gedachte aan anderen, onze ma-
nier te zwijgen, te kijken, te spre-
ken en te handelen” (Dagboek, 
juni 1961).

„De vrucht van stilte is het ge-
bed. De vrucht van het gebed is 
geloof. De vrucht van het geloof 
is liefde. De vrucht van liefde is 
dienstbaarheid. De vrucht van 
dienstbaarheid is vrede.” Moe-
der Teresa is niet alleen missio-
naris van de naastenliefde, maar 
ook van de vrede en het leven. 
Ze streeft naar vrede aan de zijde 
van de stervenden, in oorlogvoe-
rende staten of ten aanzien van 
aanvallen en vijandige kritiek. 
Voorts neemt ze het op voor de 
bescherming van het menselijke 
leven. Door het dagelijkse con-
tact met dood, lepra, aids en an-
dere vormen van menselijk lijden 
wordt ze een krachtvolle getuige 
van het ‘evangelie van het leven’. 
Voor haar bestaat de grootste ar-
moede erin ongewenst te zijn en 
niemand te hebben die voor je 
zorgt. Hoewel haar huizen over-
vol zitten, smeekt ze de moeders 

die hun ongeboren kindje willen 
aborteren om het toch te baren en 
het aan haar te geven.

Iedereen begrijpt Moeder Teresa 
omdat ze de taal van de grenze-
loze liefde spreekt, die niemand 
uitsluit of bevoorrecht. Met haar 
eeuwige glimlach vraagt de ‘engel 
van de armen’ om iedere mens die 
we ontmoeten met vreugde te die-
nen. Als een echte moeder helpt ze 
iedereen die lijdt onder verschil-
lende vormen van armoede. Haar 
grootsheid bestaat erin te geven 
zonder de kosten te berekenen, te 
geven tot het pijn doet.
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Omroep

30	 augustus,	 14.35 uur, VRT één. 
Aflevering 1 van Downton Abbey, 
Brits kostuumdrama over het 
leven van de familie Crawley en 
hun bedienden in een Engels 
landhuis aan het begin van de 
twintingste eeuw.
1	september,	14 uur, Canvas. Tra-
vellers and Magicians, Australisch-
Bhutanees drama uit 2003 over 
een Bhutanese jongeman die naar 
de VS emigreert en een monnik, 
een appelverkoper, een papier-
maker en diens mooie dochter 
ontmoet.
1	 september, 22.10 uur, Canvas. 
Eerste aflevering van The Bridge, 
Nieuwe Deens-Zweedse misdaad-
serie over een moordzaak op de 
grens tussen Zweden en Dene-
marken.
1	september, 23.10 uur, Canvas. La 
raison la plus faible, Belgische mis-
daadfilm uit 2006 over een groep-
je cafévrienden die een overval 
willen plegen om een bromfiets 
te kopen voor de vrouw van een 
van hen die in een wasserij werkt, 
maar het erg zwaar heeft.
2	september, 14 uur, VRT één. The 
Sea Hawk, romantische degenfilm 
uit 1940 naar het leven van sir 
Francis Drake met Errol Flynn in 
de hoofdrol.
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De vrome kudde
Buren  Ingezonden door Fernand Van Gorp

Een man belt bij zijn buren aan en vraagt:

  – Mag ik dit weekend jullie muziekinstallatie lenen?

Zegt de verbaasde buur:

– Geef je een feestje misschien?

Antwoordt de buurman:

– Neen, maar ik zou graag eens een dagje rust hebben.

Schrikken  Ingezonden door Angele De Wolf

Jef schrikt om zes uur ’s avonds wakker in zijn bureau:

– Verdorie, ik heb een uur te veel gewerkt!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


