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Zondagsgebed

Bij de 21 de zondag door het jaar  Lisette Segers

Wij bidden ons naar U toe,
langs de donkere wegen van ons gemoed,
tijd doorademend, snakkend naar licht,
langs gevaarlijke bochten,
betekenisvolle of -loze gedachten,
doorheen ons prille zielleven,
door U in ons geweven.

Of zijt Gij het Die ons leidt,
met open armen staand,
leven gevend door uw Woord,
met voortdurende bescherming,
zodat wij nooit écht ten val komen,
met uw Liefde overal,
door U, óns gratuite gegeven?

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag staat “Maria Koningin” op de volkskalender vermeld. Over 
haar zijn echter geen dagspreuken bekend.

Wel wordt gestipuleerd dat er vandaag onweer zou komen. Over het 
waarom daarvan wordt echter helemaal niet gesproken. 

Ook zegt die volkskalender dat we vannacht de laatste vallende 
sterren zullen zien die afkomstig zijn uit het sterrenbeeld Perseus.

Aangezien er toch geen dagspreuken zijn, grijp ik weer even naar de 
weerspreuken die het gedrag van dieren als basis hebben.

Laat ik het deze week eens bij één specifiek dier houden: de zwaluw:
ALS DE ZWALUWEN SCHEREN OVER WATER EN WEGEN,
DAN KOMT EN DAN BLIJFT ER WIND EN REGEN.

en:
VLIEGEN DE ZWALUWEN HOOG:
HET WEDER SCHOON EN DROOG.

En nog een laatste:
VLIEGEN DE ZWALUWEN LAAG:
REGEN VOOR VANDAAG.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 
8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 
14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

Tilly Stuckens

De jonge vrouw met de buggy 
had het moeilijk om uit het 
metrostel te geraken. We ston-
den op elkaar geperst. Iedereen 
drumde, niemand scheen te zien 
dat de vrouw niet vooruit ge-
raakte. Zelf zat ik ook klem. Kon 
niets doen. Het kluwen uitstap-
pers begon uit te dunnen. Maar 
de instappers waren al aan ’t 
duwen om als eersten binnen te 
geraken. De vrouw met de buggy 
bleef gekneld tussen twee golven 
ongeduld.

Totdat zich uit de instapgroep 
een jongen losmaakte. Een scho-
lier. Donker haar, lichtbruine 

huid. Marokkaan? Met een han-
dig gebaar nam hij het wagentje 
van de vrouw over. In een oog-
wenk stond het op het perron. De 
vrouw volgde. Er waren nog twee 
kleuters bij haar. In de buggy zat 
een peuter die hartverscheurend 
krijste. De kleuters hingen aan 
de jas van hun mama. Angstige 
ogen, trillende lippen. Ze wist 
niet welke snottebellen het eerst 
weg te vagen.

In een sukkelgangetje ging het 
over het perron. Toen iemand 
aan de roltrap haar een handje 
wilde toesteken, zei ze nors: 
„Non merci.”

Hulp aanvaarden, kan moeilijk 
zijn. En de vrouw had het nood-
gedwongen al eens moeten doen.

Ik keek haar na toen ze over de 
Anspachlaan liep. Haar schou-
ders stonden nog strak. Maar de 
peuter in de wagentje schreide 
niet meer en aan ieder hand had 
ze nu een huppelend kind. Hoed 
af, dacht ik.

En vroeg me plotseling af of zij 
gezien had dat haar helper daar-
straks een jonge migrant was. Of 
een zoon van. En of dat nog an-
dere reizigers was opgevallen. En 
of het vriendelijke gebaar zonder 
complimenten van die jongen, 
ooit ook zou vermeld worden in 
de meestal weinig lovende ver-
halen die over donkere buiten-
landers de ronde doen.

Ik hoop van wel. Maar vertel het 
alvast nu. Voor alle zekerheid.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 
plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN DE GANZEN

Metro


