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ALGEMEEN

HET JAAR VAN DE GANZEN
RIJBEWLJS

Tilly STUCKENS

Die zondag had ik de veldweg niet
voor mij alleen. Ik moest voortdu-
rend uitwijken voor fietsers. Geen
wielertoeristen. Die komen niet op
dit hobbelig pad. Al hadden som-
migen ook zo’n gekleurd pakje aan
met een spannende glimbroek die
de omvang van de billen zonder
pardon in het zonnetje zet.

Uitbordjeslangs de wegleidde ik
af dat defietsers meededen aan een
of andere wedstrijd. Ze hijgden,
zweetten, maar schenen er lol aan
te beleven. Aangezien ze met velen
waren, had ik het druk met opzij
gaan. Ongewoon, maar leuk. Een
wandeling met pit.

Toen ik thuiskwam, hoorde ik op
de radio over een bomexplosie met
veel doden en gekwetsten. Daarna
ging het over de zaligverklaring
van het heilig paterke van Hasselt.
Een man vertelde dat mensen voor
alles bij dat paterke aanklopten.
Bij voorbeeld om een rijbewijs te
halen. Een rijbewijs?

Vraag en je zult verkrijgen, zei de
woordvoerder. Voor het paterke is
niets te min.

’s Avonds zag ik beelden van de
bomaanslag. Onder de doden wa-
renkinderen.

Die moeten nooit meer bidden,
dachtik.

Niet voor een rijbewijs. Niet voor
hunleven.

Deze cursiefjes werden geplukt uit
Het jaar van de ganzen (Halewijn,
Antwerpen, 2004). U kunt het boek
bestellen met ultrakorting door
overschrijving van 7 euro (5 euro
plus 2 euro verzendingskosten) per
exemplaar op rekeningnummer
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92,
2050 Antwerpen. Vermeld bij de
mededeling duidelijk het gewenste
aantal exemplaren evenals ,code
177". Het boek wordt u toegestuurd
na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgehed

Bijde 12 de zondag door het jaar manuvernuist

Gij en ik

Ik ben maar ‘ik’ geworden

door ‘gij’ te zeggen

en dan te horen dat Gij mij noemt
bij naam.

En als dit noemen fluisteren wordt
dan schept die fluisterende naam
uit niets

een nieuw geluk:

‘ik mag er zijn voor u’.

De monnik onder kap en pij
verbergt zijn ‘ik’ voor iedereen
om des te sterker ‘Gij’ te zeggen
tot Diegene

die hem noemt bij naam,

fluisterend, nog stiller dan de nacht.

Onder de wijding van een stil gebed

groeit een nieuw, nog ongekend geluk:

»God heeft mij genoemd bij naam.
God, ik mag voor U bestaan.”

Zondagsgebed plukt vit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de
liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelién, Leop 59, 2000 pen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 - LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46,
9000 Gent, 09/225.48.36 - Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 - De Bron, 88, 8530 Harelbeke,
0477/26.56.17 - PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000
Leuven, 016/31.00.65 - De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat 22,
8400 Oostende, 0477/26.56.17 - Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfabriekstraat
14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 ¢, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen begint de zomer. Wil je daarover meer weten, dan moet je
absoluut niet in de oude volkskalenders terecht want die zijn op dat
vlak zeer zwijgzaam op dit moment. Hoe dat komt? Wel, vroeger
waren er voor onze voorouders maar twee seizoenen: de zomer en de
winter. Wat zij als zomer zagen, was eigenlijk de som van onze lente
met de zomer. En de winter was voor hen de som van herfst en winter.
Twee seizoenen dus maar en daarom werd op 21 juni geen extra
aandachtaan seizoenswissel geschonken.

Morgen lees je wel volgende spreuk op de kalender:
VOOR DE LANGSTE DAG, DAN NEEMT DE ZEE;
NA DE LANGSTE DAG, DAN GEEFT DE ZEE.

Daar hoort een verklaring bij, denk ik. Wel, voor de langste dag van
hetjaar, morgen dus, is de temperatuur van het Noordzeewater
doorgaans nog niet zo ver opgelopen dat er zich overvloedige

buien gaan vormen. Pas als we de langste dag gepasseerd zijn en

de grootste hitte van de zomer gaat komen, kunnen er boven zee
flinke buienactiviteiten gaan ontstaan. We belanden nu in een
periode dat de regen meer en meer kansen gaat krijgen. Ik spreek
wel over “kansen”, want er is geen vaste regelmaat in het werk van de
zogenaamde regenheiligen.

Wat zeker is: het gaat nu normaal gesproken een stuk warmer worden.
De volkskalender wordt nu echter toch elke dag een beetje nerveuzer
want we naderen een van de belangrijkste dagen van het jaar, 24

juni, de naamdag van Sint-Jan. Dat is volgens de volkskalender het
heuse begin van de zomer en de Sint-Jansnacht wordt daarom ook de
midzomernacht genoemd.

Vanaf Sint-Jansdag gaan de dagen ook weer korter worden. Vandaar
de spreuk:
SINT-JAN DRAAIT DE TROON.
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