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In	het	van Dale Junior Woordenboek Nederlands	vind	
je	onder	‘vakantie’:	„Als	je	vakantie	hebt,	hoef	je	

een	paar	dagen	of	weken	niet	naar	school.	Mensen	die	een	
baan	hebben,	hoeven	in	de	vakantie	niet	naar	hun	werk.”	
Vakantie	is	afgeleid	van	‘vacant’	dat	staat	voor	‘onbezet’	of	
‘vrij	zijn’.	Sinds	ongeveer	de	laatste	helft	van	de	twintigste	
eeuw	wordt	onder	‘vakantie’	vaak	verstaan	dat	er	een	reis	
wordt	gemaakt.	Wat	de	plannen	ook	zijn,	je	zult	je	beslist	
herkennen	in	een	van	volgende	situaties.

Trek	je	met	de	wagen	op	reis?	Hoe	duidelijk	je	ook		
uitlegt	aan	je	kinderen	welke	afstand	dient	afgelegd,	na	
tweehonderd	kilometer	komt	de	onvermijdelijke	vraag:	
„Zijn	we	er	bijna?”	De	moderne	tijd	biedt	talloze		
mogelijkheden:	videoschermpjes	in	de	auto,	laptop,	iPad.	
Maar	doe	ook	eens	lekker	ouderwets.	Maak	voor	jonge	
kinderen	een	verrassingsdoos.	Na	elke	honderd		
kilometer	geef	je	hen	een	presentje	–	kleurpotloden,	een	
stickerboek,	een	miniknuffel.	Kies	spullen	die	ze	ook	op		
vakantie	kunnen	gebruiken.	En	houd	nog	iets	achter	voor	
de	terugreis.	Maak	de	reistijd	afwisselend	met	reis-	
spellen,	woordspelletjes	of	het	klassieke	‘ik	zie	ik	zie	wat	
jij	niet	ziet’.	Laat	ieder	om	beurt	de	muziek	kiezen,	zeker	
je	pubers.	Zo	leer	je	meteen	wat	meer	over	de	voorkeuren	
van	je	kinderen	en	vallen	vooroordelen	vaak	weg.

Misschien	vindt	zoon-	of	dochterlief	familievakanties		
saai.	Tieners	haten	kastelen	en	musea.	Ook	kunnen	ze	
hun	vrienden	niet	zo	lang	missen.	Het	is	niet	zo	vreemd,	
maar	ook	weer	niet	noodzakelijk,	dat	een	vijftienjarige	
aankondigt	dat	hij/zij	voortaan	wil	thuisblijven	of	met	
anderen	eropuit	wil.	Wil	je	hen	er	toch	per	se	bij?		Pas	dan	
je	vakantie	aan.	Kies	een	formule	die	voor	iedereen		
aantrekkelijk	is:	pubers	willen	leeftijdsgenoten		
ontmoeten	en	rustig	hoeft	het	voor	hen	niet	te	zijn.		
Misschien	kan	er	een	van	de	vrienden	mee	of	plan	je	een	
vakantie	samen	met	meerdere	gezinnen.	Geen		
compromis	te	vinden?	Je	zoon/dochter	kan	een	jeugd-	of	
sportkamp	volgen	tijdens	jullie	afwezigheid.	Helemaal	
alleen	thuisblijven	is	nog	wat	anders.

Alleen	met	de	vrienden	eropuit	is	natuurlijk	leuk,		
maar	vraagt	voorbereiding.	Weet	wie	er	meegaat.	Als	je	
het	gezelschap	niet	vertrouwt,	geef	dan	geen		
toestemming.	Maak	kennis	met	de	andere	ouders.	Laat	de	
pubers	eerst	eens	een	weekendje	kamperen	in	de	buurt.	
Bespreek	de	begroting,	het	vervoer,	de	verzekering,	hoe	
contact	met	thuis	wordt	gehouden.	Je	mag	beperkingen		
stellen	in	het	reisdoel.	Jouw	gevoel	geeft	aan	wat	je	te	ver	
vindt.	Vaak	maakt	dat	de	puber	weinig	uit,	het	gezelschap	
weegt	zwaarder	dan	de	bestemming.

Niet	iedereen	kan	of	wil	op	vakantie.	Ook	al	blijf	je	
thuis,	zorg	voor	een	vakantiesfeer.	Doorbreek	vaste	
gewoontes.	Maak	bijvoorbeeld	een	dauwtrippicknick,	leg	
een	niet-kookdag	vast.	Logees	verhogen	het	vakantiege-
voel,	zelf	eens	slapen	op	een	andere	plek	in	je	huis	of	tuin	
doet	dat	ook.	Informeer	in	je	gemeente	naar	de	georgani-
seerde	activiteiten	voor	kinderen	en	jongeren.	Organiseer	
een	buurtzoektocht.	Wie	woont	op	nummer	13?	Welk	huis	
is	het	oudste	van	de	straat?	Ga	eens	aan	de	voorkant	van	
je	huis	zitten,	je	krijgt	gegarandeerd	navolging.	En	voor	
buurtfeesten	kun	je	subsidies	aanvragen.

Klassieke	activiteiten	voor	druilerige	vakantiedagen	
zijn	foto’s	ordenen,	wafels	bakken	en	films	kijken.	In	elk	
gezin	blijven	er	tijdens	het	schooljaar	klussen	liggen.	
Noteer	ze	en	steek	je	energie	bijvoorbeeld	in	het	samen	
opruimen	van	de	zolder	als	je	niet	buiten	kunt.	Met	de	
kleintjes	kun	je	van	de	tafel	een	tent	maken,	schilderen		
en	een	binnenhuistentoonstelling	organiseren	of	een		
verkleedkoffer	samenstellen.	Doe	iets	wat	je	nog	nooit	
deed.	Dat	wordt	beslist	een	van	de	mooiste	vakantie-	
herinneringen.

Zelf	sluit	ik	een	werkjaar	af	waarin	alles	anders	verliep	
dan	gepland.	Ik	wil	dan	ook	een	vakantie	zoals	ze	echt	
bedoeld	is:	vacant.”

Bree | Feest	was	het,	aan	weerskanten	van	de	haag.	Vijftig	jaar	geleden	stonden	
ze	immers	voor	het	altaar,	het	koppel	van	nummer	75	en	dat	van	nummer	77.	
Net	op	dezelfde	dag	beloofden	ze	elkaar	eeuwige	trouw.	De	buren	vonden	dat	
bijzonder.	Ze	sloegen	de	handen	in	elkaar	en	versierden	de	haag.	Het	was	een	
levensgroot	gedeeld	boeket,	dat	bovendien	veel	vertelt.	Want	een	haag	kan	een	
muur	zijn	die	verbergt	wat	erachter	gebeurt	en	buren	scheidt.	Of	zij	kan	een		
gezin	omarmen	en	buren	verbinden	met	elkaar.	Zoals	bij	de	nummers	75	en	77.

Beeld/spraak
Rudi Van Beeck / Jozefien Van Huffel

Lieve Swinnen

Vakantie! ZieZoZorgen	


