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ALGEMEEN

HET JAAR VAN DE GANZEN
POMPEI

Tilly STUCKENS

In Brussel de tentoonstelling be-
zocht die het verhaal van Pompei
vertelt. Het verhaal van mensen
die bijna tweeduizend jaar ge-
leden de dood vonden onder de
as en de puimstenen van de uit-
barstende Vesuvius. Een tentoon-
stelling om niet snel te vergeten.
Vooral door de afgietsels van de
lichamen van vrouwen, mannen,
kinderendiejeer ziet. Ze kwamen
om in dichte wolken van giftig
gas, ze werden bedolven onder
brandende brokstukken. Sommi-
ge liggen op hun buik. Andere in
foetushouding. Nog anderen hef-
fen hun armen en benen omhoog

als in een krampachtige poging
om de gloeiende stroom tegen te
houden.

Je kunt het echte Pompei en de
andere door de vulkaan verwoes-
te steden bezoeken. Lang geleden
hebik datgedaan. Ik was toen zeer
jong. Wellicht komt het door het
groot leeftijdsverschil dat Pom-
pei me destijds zoveel minder
aangreep dan de tentoonstelling
nu. Ik herinner me dat ik vooral
geboeid was door de confronta-
tie met een samenleving van zo
lang geleden: de straten, huizen,
kunstwerken, gebruiksvoorwer-
pen.

In de tentoonstelling zie je daar
ook veel van. Maar je krijgt een
scherp besef van de vergankelijk-
heid van de uitgestalde juwelen
en andere pronkstukken als je
naar de in hun doodstrijd gestol-
de lichamen Kkijkt. Een moeder
die bij haar weggerukt kind wil
komen. Een vrouw en een man in
elkaars armen, zij met haar hoofd
in de holte van zijn schouder.

De gruwel van een geweldda-
dige dood. Door een natuurramp.
Of door mensenhanden. Toen. En
altijd opnieuw.

Waarom eigenlijk? Is sterven op
zich al niet erg genoeg?

Deze cursiefjes werden geplukt uit
Het jaar van de ganzen (Halewijn,
Antwerpen, 2004). U kunt het boek
bestellen met ultrakorting door
overschrijving van 7 euro (5 euro
plus 2 euro verzendingskosten) per

exemplaar op rekeningnummer
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92,
2050 Antwerpen. Vermeld bij de
mededeling duidelijk het gewenste
aantal exemplaren evenals ,code
177". Het boek wordt u toegestuurd
na ontvangst van uw betaling.

Zondagsgehed

Bij de 20ste zondag door het jaar igevievaart

Nabijheid

toen mijn geest tastte

naar de Verborgene

op ruimtevaart naar het geheim
vond ik slechts leegte,

een wijkend niets

geen hand voor oog

niets herkenbaars

duizelend en verschrikt
viel ik terug in mijzelf
werd ik al kleiner

niet meer dan een stofje —
maar dat toch ademt

en daarvan weet heeft

toch leven

geen niets

stilte

en herinnering die weer opvult
en daarin een naam

naam vol nabijheid: Jezus

ik ben terecht

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Het blaadje van onze volkskalender voor morgen is met gouden
krullen versierd. We vieren dan immers een zeer belangrijke
heiligendag: Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Rond die dag hangen
heel wat volkse legenden. Zo zouden bijvoorbeeld de kerken van
Laken, Lebbeke en Hakendover er gekomen zijn nadat Maria door
middel van een zijden draad had aangewezen waar die kerken precies
moesten worden gebouwd. In Laken hebben ze naar’t schijnt die
zijden draad eeuwenlang bewaard en gebruikt om rond de hals
van kinderloze vrouwen te leggen. Daardoor zouden ze niet alleen
zwanger worden maar ook nog een gelukkig kraambed krijgen.
Trouwens, daardoor is volgende uitdrukking tot stand gekomen:

LIEVE VROUWKE VAN LAKEN,

LAAT ONS EEN KINDEKE MAKEN,

NIET TE GROF OF NIET TE FI)N,

ZOALS EEN KNAP BOELEKE MOET ZIJN.

In de Leiestreek werd de Mariafiguur vooral vereerd omdat ze

meteen ook de patrones was voor het slagen van de vlasoogst. Daar

zit namelijk een verhaal aan vast. In Lebbeke zou eens een weduwe
hebben gewoond die zei: “Wanneer het vlas op deze akker dit jaar
goed lukt, dan zal ik op die plaats na de oogst een kerk laten bouwen.”
De weduwe zaaide het vlas en in de daarop volgende nacht liet Onze-
Lieve-Vrouw dat pas gezaaide vlas groeien en rijpen.

Voor morgen zijn er ook heel wat weerspreuken. Het weer zou dan

Zondagsgebed plukt vit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de
liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelién, L 59, 2000 A 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 - LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46,
9000 Gent, 09/225.48.36 - Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 - De Bron, 88, 8530 Harelbek
0477/26.56.17 - PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000
Leuven, 016/31.00.65 - De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat 22,
8400 Oostende, 0477/26.56.17 - Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfabriekstraat
14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 ¢, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

bijvoorbeeld kunnen omkeren, want, zegt een spreuk:

OP ONS LIEF VROUWKE’S HEMELVAART,
KEERT HET WEER ZIJNE STAART.

SUDOKU

7|3 119
8 9 6

Tijdschriften van 'De Puzzelaar’
vindt u in de perswinkel.
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