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Wie de toespraken en preken van 
Benedictus XVI leest, zal vaststel-
len dat de Duitse paus opmerke-
lijk vaak verwijst naar de geschrif-
ten van Augustinus van Hippo.

Laatstgenoemde wordt geboren 
in Thagaste, het huidige Souk 
Ahras in Noord-Algerije. Onder 
invloed van het ‘heidense’ onder-
wijs neemt Augustinus afstand 
van de christelijke opvoeding van 
zijn vrome moeder en leidt hij een 
zeer losbandig leven. Augustinus 
wordt leraar in de retorica in Tha-
gaste en Carthago, professor in 
Milaan (384). In Milaan laat hij 
zich door Ambrosius dopen (387). 
Hij neemt afstand van alle ambten 
en bezittingen, keert terug naar 
zijn geboorteplaats. Drie jaar later 
sticht hij in Hippo een klooster. 
Centraal staan een teruggetrok-
ken levenshouding, studie, medi-
tatie en gebed. Hij wordt tot pries-
ter gewijd door de bisschop van 
Hippo Regius (391). Vier jaar later 
volgt Augustinus hem op. Na zijn 
bisschopswijding begint hij een 
klooster voor clerici in zijn huis 
(395/396). Het is zijn wens om het 
monastieke leven over heel Afrika 
te verspreiden. Hij sterft tijdens 
de belegering van zijn bisschops-
stad door de Vandalen.

Tijdens de algemene audiëntie 
van 16 januari 2008 legt Benedic-
tus XVI uit waarom de literatuur 
van Augustinus hem zo na aan het 

hart ligt: „Als ik zijn geschriften 
lees, heb ik niet de indruk dat het 
hier om een man gaat die onge-
veer 1.600 jaar geleden gestorven 
is, maar ik voel hem als een mens 
van vandaag: een vriend, een tijd-
genoot die tot me spreekt, die met 
zijn frisse en actuele geloof tot 
mij, tot ons spreekt.”

Augustinus is zonder ophouden 
op zoek naar de waarheid. Wat is 
de mens? Waar komt de wereld 
vandaan? Waar komen wij van-
daan? Waarheen gaan wij? Au-
gustinus zoekt, vindt en vertelt 
zijn ervaringen en bevindingen 
aan anderen. Bovendien heeft hij 
de moed om over zichzelf, zijn 
dwaalleren, opwellingen en ver-
langens te spreken, zoals in zijn 
werk Confessiones (Belijdenissen). 
Augustinus is een mens van zijn 
tijd: getekend door gewoonten, 
hartstochten, problemen en vra-
gen. De zoektocht naar de waar-
heid leidt tot bekering, die echter 
niet een op zichzelf staande ge-
beurtenis is, maar een weg.

Augustinus’ intellectuele en 
geestelijke weg is een model voor 
de verhouding tussen geloof en 
verstand. Ook dat thema duikt in 
de teksten van het Duitse ponti-
ficaat vaak op. Beide dimensies 
worden niet van elkaar geschei-
den of tegenover elkaar gesteld 
maar veelmeer samengebracht, 
want volgens Augustinus zijn 

„geloof en verstand twee krachten 
die ons tot het inzicht brengen” 
(Contra Academicos III, 20, 43). Het 
geloof opent de weg om door de 
deur naar de waarheid te lopen. 
We onderzoeken de waarheid om 
God te vinden en te geloven. Au-
gustinus leert ons dat we de weg 
van het leven vinden, als we ver-
trouwen stellen in Christus, die 
steeds levendig is.

Niet enkel de waarheid, maar 
ook de vriendschap voedt het fun-
dament van het menselijke leven. 
Voor Augustinus steunt vriend-
schap op trouw, vertrouwen, 
waarachtigheid en stabiliteit. De 
liefde voor God verbindt hij met 
de liefde voor de medemens. In 
zijn persoonlijke leven streeft 
Augustinus naar het ideaal van 
de wederkerige liefde: beminnen 
en bemind worden, liefde geven 
en liefde ontvangen. Dankzij zijn 
sociale en vriendelijke karakter 
legt hij vanaf zijn jeugd de basis 
voor blijvende vriendschappen. 
Hij kan niet gelukkig zijn zonder 
vrienden. De aangeboren zin voor 
solidariteit verraadt zijn Afri-
kaanse wortels, hoewel zijn cul-
turele opvoeding Romeins is.

Wie op zoek is naar citaten over 
vriendschap, zal talrijke voor-
beelden vinden bij Augustinus. 
Zo stelt hij in een van zijn vele 
preken: „Echte vriendschap ont-
stroomt als ze niet gemeten wordt 

volgens vergankelijke voordelen, 
maar ontstaat in onbaatzuchtige 
liefde. Je bent pas echt iemands 
vriend, als je in je binnenste een 
vriend van de waarheid zelf bent” 
(Preek 155, 1). En wat draagt 
bij tot oprechte en langdurige 
vriendschap? „Wat je ook doet, 
doe het in vreugde! Dan doe je het 
goede ook zoals het hoort” (Homi-
lie over Psalm 91, 5).
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Omroep

29	 juli,	 9 uur, Braambos via VRT 
één (herhaling via Canvas omstreeks 
1 uur ’s nachts. In de vijfde (voor-
laatste) aflevering van God in de 
Lage Landen, serie die uitzoekt wat 
nu precies de christelijke wortels 
zijn van onze samenleving, wordt 
in God onder de loep de verhouding 
tussen geloof en wetenschap 
verkend. Is dat tegenwoordig 
een gevoelige combinatie, deze 
schijnbare tegenstelling is nog 
maar zo’n 150 jaar oud. De ge-
schiedenis leert dat zich onder de 
grote wetenschappers aan onze 
universiteiten grote gelovigen 
bevonden. In de eerste afleve-
ring van de driedelige miniserie 
Niet wereldvreemd staat de camera 
gericht op Wivina Demeester en 
Loes Peeters. De politica en de 
(ouderen)psychiater bewijzen 
dat gelovigen wel degelijk met 
beide voeten in de wereld staan. 
Eerstgenoemdes verscheiden in-
teresses hebben allemaal te ma-
ken met het welbevinden van de 
mens en laatstgenoemdes leven 
en werk staan helemaal in het te-
ken van ontmoeting.
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Café  Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

Een man komt ’s nachts om 3 uur thuis van kroegentocht. Trekt 
beneden zijn schoenen uit en gaat op z’n kousenvoeten naar boven. 
Hij probeert de krakende trappen over te slaan en laat zich heel 
voorzichtig op het echtelijk bed zakken om zijn kousen uit te 
trekken. Terwijl hij aan zijn tweede exemplaar bezig is, veert zijn 
vrouw op en zegt in volle furie:

– Nu zou ik wel eens willen weten wat er om 3 uur ‘s nachts nog open is!

Waarop de man zijn kousen weer aantrekt en zegt:

– Ik zal meteen eens gaan zien, sjoeke.

Café  Ingezonden door Frans Boogaerts

Mannen hebben twee redenen om op café te gaan: 
ze hebben geen vrouw of ze hebben er wel een.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


