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Zondagsgebed

Bij de 16 de zondag door het jaar  Mark Milton

Inzicht

Ik dank U, Heer,
omdat U mij veel beter kent
dan ik mezelf ken;
en ook omdat U mij
inzicht geeft in
wie ik ben.
U kent mij veel beter
dan de mensen
mij kennen.

Maak mij tot een beter mens
— zo vraag ik U —
dan de mens
die anderen in mij zien
en vergeef mij
voor wat zij
niet van mij weten.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

In de week die nu komt, zijn er twee zeer belangrijke weerheiligen, te 
weten Sint-Margareta (20 juli) en Maria-Magdalena (22 juli).

Deze twee vrouwen hebben inderdaad heel wat in de “weer”-pap te 
brokken.

Het merkwaardige is wel dat de volkskalender de boeren aanraadt 
om nu vrijdag, op de feestdag van Margareta, alvast maar het koren te 
pikken. Want, zegt een spreuk:
MET SINTE-MARGRIET,
PIKT MEN KOREN, RIJP OF NIET.

’t Lijkt wel gemeend te zijn want een dagspreuk voor morgen 
(feestdag van Sint-Vincentius a Paulo) zegt:
MET SINT-VINCENT PIKT DIE KAN,
EN MET SINT-AN (25 juli) PIKT ALLEMAN.

Waarom men nu alvast het koren moet pikken? Wel, eenvoudig, zegt 
de volkskalender, zo ruim je plaats voor de rapen, want:
DIE WIL HEBBEN GOEDE RAPEN,
MOET WERPEN IN JULI DE ZADEN.

Sint-Margriet is een regenheilige en de volksmond zegt:
REGENT HET OP SINTE-MARGRIET,
DAN REGENT HET ZES WEKEN AAN EEN STUK.
REGENT HET NIET,
DAN REGENT HET DERTIG DAGEN NIET.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: de 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 
8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 
14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

Tilly STUcKENS

Al bijna een jaar ontmoet ik aan 
de Molenbeek een eend die er niet 
echt thuishoort. Een mandarijn-
eend, denk ik. Zo’n schitterend 
uitgedoste watervogel die je al-
leen op siervijvers ziet.

Een man die bij de Molenbeek 
woont, vertelde me dat de eend 
hier vorige winter was aange-
spoeld toen de beek buiten haar 
oevers was getreden. Ze dobberde 
rond. Uitgeput, uitgehongerd. 
Waarschijnlijk had de overstro-
ming haar meegezogen uit haar 
beschutte vijver ergens in een 
tuin. Enkele oeverbewoners zet-
ten eten voor haar klaar in gele 

plastic kommetjes. De eend had 
dat meteen door. Gulzig slob-
berde ze het geweekt brood naar 
binnen. Ze had een nieuwe thuis 
gevonden.

Ik zie haar bijna iedere keer dat 
ik langs de beek stap. Ze koestert 
zich in de zon. Waggelt zomaar 
wat rond. Poetst haar veren. Laat 
zich een stukje meedrijven met de 
beek om dan tegen stroom in weer 
te keren naar haar plek. Een tijd 
lang had ze het gezelschap van 
een andere siereend, maar die ver-
dween voorgoed toen de beekoe-
vers met een brullende machine 
werden gemaaid. Soms zitten er 

wilde eenden bij het mandarijn-
tje. Ook die vinden de gele kom-
men zeer gelukt.

Ik vertel deze love story aan al 
wie ze wil horen. Echt gebeurd 
én mooi. Want een beetje verwant 
met het verhaal van de barmharti-
ge Samaritaan, dat zich afspeelde 
op de weg van Jericho naar Jeru-
zalem.

Lang geleden en ver weg was dat. 
Maar dat geeft niet. Wat telt is dat 
we de Samaritaan in ons wakker 
maken. Om een eend in nood te 
helpen. Of een mens.

Om die mens te vinden, moeten 
we niet eens naar de Molenbeek. 
Laat staan naar Jericho.

Deze cursiefjes werden geplukt uit 
Het jaar van de ganzen (Halewijn, 
Antwerpen, 2004). U kunt het boek 
bestellen met ultrakorting door 
overschrijving van 7 euro (5 euro 

plus 2 euro verzendingskosten) per 
exemplaar op rekeningnummer 
(BE61) 220-0971727-17 van Uit-
geverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 
2050 Antwerpen. Vermeld bij de 
mededeling duidelijk het gewenste 
aantal exemplaren evenals „code 
177”. Het boek wordt u toegestuurd 
na ontvangst van uw betaling.

HET JAAR VAN DE GANZEN

MAnDARijnTje


