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GEWIJDE STENEN

WATERVLIET

De kathedraal van het noorden

Kerk, kiosk, waterpomp en boterbank vormen samen het Watervlietse Stee. Een rustig dorpsgezicht
in een deelgemeente van Sint-Laureins, die als plattelandsgemeente werd erkend. © Nicole Lehoucq

De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart-
kerk in Watervliet, deelgemeente
van Sint-Laureins, ligt pal in het
Krekengebied, vlak bij de grens met
Nederland. Je vindt er werk van
bekende kunstenaars, die je op die
plek niet verwacht. Ooit imponeerde
hier het praalgraf van de opdracht-
gever, Hiéronymus Lauwerijn,
stichter van het huidige Watervliet.
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Nicole LEHOUCQ

Het barokke hoofdaltaar en Mariabeeld van Lucas Faydherbe gaat
in dialoog met de laatgotische architectuur. © Nicole Lehoucq

Het is een merkwaardige kerk, die van Watervliet. Gelegen in een rustige plattelands-
gemeente, werd ze omstreeks 1500 gedacht als een stadskerk met een kooromgang
door een wereldlijke heer. En dat uitzicht behield ze, al werd het interieur verfraaid in
latere eeuwen. Hersteld na de schade die de Tweede Wereldoorlog aanrichtte, wordt de
kerk nog steeds gebruikt voor de eredienst en trekt ze tal van bezoekers aan.

ie voor de kerk in Waterv-
W liet staat, beseft niet met-

eendatdezezich goeddeels
onder het zeeniveau bevindt. Het
dorp verdween aan het einde van
de dertiende eeuw overigens on-
der water. Hiéronymus Lauwerijn,
een rijke en machtige hoge amb-
tenaar uit de Bourgondisch-Habs-
burgse tijd, liet het gebied inpol-
deren en stichtte aan het einde
van de vijftiende eeuw het nieuwe
Watervliet.

»Zijn masterplan,” zo legt Erik
Versluys uit, ,was zijn eigen stad
stichten — wat de locatie overigens
nooit werd — en daarvoor een ka-
pittelkerk oprichten.” Versluys
kent zowat elk detail van het ge-
bouw en verzorgt er gidsbeurten.
Wij sluiten aan bij een groep van
het Davidsfonds uit Wondelgem,
op bezoek in deze ‘kathedraal van
het noorden’, zoals de volksmond
de kerk doopte.

Het is zonneklaar dat de toren
een latere (1894) constructie is,
maar voor hetoverige bleef delaat-
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gotische architectuur bewaard.
Tijdens de Contrareformatie be-
zorgden de heren van Watervliet
en de kerkmeesters het interieur
eenrijke aankleding. Ze engageer-
den bekende kunstenaars uit die
tijd. Daardoor beschikt de kerk nu
over werk van onder meer Lucas
Faydherbe, die het barokke hoofd-
altaar en het Mariabeeld vervaar-
digde, van Gaspard De Craeyer,
die Maria Tenhemelopneming schil-
derde, en van Jacques Sauvage,
die het houtsnijwerk maakte van
koorgestoelte, portaal en doksaal.

De kerk overleefde de Beelden-
storm. Franse revolutionairen ver-
nielden enkel Lauwerijns praal-
graf. Volgens diens wens stond
het opgesteld voor het hoogaltaar.
Het moet een imposante blikvan-
ger zijn geweest.

Blikvanger vandaag is het schil-
derij De nood Gods van de Meester

van Frankfurt, dat prijkt op de
zogenoemde Topstukkenlijst van
de Vlaamse Primitieven van de
Vlaamse Gemeenschap. Ook de
preekstoel trekt de aandacht, net
als het zeventiende-eeuwse orgel,
waarop geregeld concerten wor-
den gegeven.

Wanneer we de kerk verlaten,
komt een als ‘pastoor Sies’ verkle-
de gids aangestapt. Hij leidt een
anekdotische wandeling, geba-
seerd op het leven van die dorps-
figuur uit de jaren 1930. Zowel de
gemeente als de regio spelen hun
toeristische en culinaire troeven
uit in themawandelingen en fiets-
routes.

Voor info over en bezoeken aan de
kerk kunt u terecht bij erik.versluys
@telenet.be, 09 328 92 32. Meer
info: www.sint-laureins.be, www.
plattelandscentrum.be.

Erik Versluys geeft toelichting bij de zestiende-eeuwse triptiek De
nood Gods van de Meester van Frankfurt. © Nicole Lehoucq



