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EVANGELIE
Jaïrus kwam naar Jezus toe: „Mijn dochtertje is 
doodziek. Kom haar de handen opleggen, zodat 
ze mag genezen en leven.” Jezus ging met hem 
mee. Toen ze het huis van Jaïrus naderden, kwa-
men enkele mensen op hen toegelopen. „Het 
meisje is gestorven. Val Jezus niet lastig. Het is 
toch te laat.” Jezus zei: „Wees niet bang, blijf ge-
loven.” Hij ging het huis binnen en zei: „Waarom 
huilen jullie? Het kind is niet gestorven, maar 
slaapt.” De mensen lachten Hem uit, maar Hij 
stuurde ze naar buiten. Jezus ging de kamer bin-
nen, nam de hand van het meisje en zei: „Talita 
koem”, wat betekent: Meisje, sta op. Meteen 
stond ze op en liep rond. Iedereen was verbaasd. 
Jezus gaf de ouders de opdracht het meisje te 
eten te geven.

Naar Marcus 5, 21-43

ELKAAR 
TOT LEVEN 
BRENGEN
„Wees niet bang, maar blijf geloven”, zegt 
Jezus tegen de vader van het zieke meisje. 
Geloven betekent vertrouwen, en dat is wat 
Jaïrus doet. Jezus wil licht brengen in het 
leven van mensen. Hij toont dat ook God heel 
graag wil delen in ons leven. Als we maar gelo-
ven en vertrouwen dat het goed komt.
Ook jij kan op jouw beurt veel betekenen voor 
anderen. Als je mensen buitenspel zet, maak 
je hen een beetje ‘dood’. Door te tonen dat je 
echt om hen geeft, breng je ze tot leven. Kijk 
eens om je heen. Je kent vast wel iemand die 
heel blij zou zijn als jij in hem of haar gelooft.

G e h ei  m s c h ri  f t
Kies één van de twee codes om het geheimschrift te ontcijferen.

De oplossing is een knipoog naar het evangelie van zondag.

Code 1 à a = 1, b = 2, c = 3, … z = 26
Code 2 à a = 26, b = 25, c = 24, …, z = 1

4.22.22.8    13.18.22.7    25.26.13.20,
14.26.26.9    20.22.15.12.12.21 !

7.26.15.18.7.26    16.12.22.14:    14.22.18.8.17.22 ,
18.16    1.22.20    17.22,    8.7.26    12.11 !

„Hoe heet dat ook weer, die versierde tafel 
vooraan in de kerk?”, vraagt Faber. „Een altaar”, 
weet Stan. „En zag je die hoge zoldering?”, vraagt 
Fine verwonderd. De leerlingen van klas vier in de 
Antwerpse basisschool De Dageraad bezochten drie 
gebedshuizen in hun stad. In de kerk maakten 
ze kennis met de sacramenten en de kruisweg. 
„En de gids legde uit wat Drievuldigheid betekent”, 
vult Manar aan. 

De volgende dag was de synagoge aan de beurt. 
Eenmaal binnen kregen de jongens een keppeltje 
op het hoofd. Overal sterren. „De zes punten staan 
voor de weekdagen. Het midden is de rustdag. 
Elke punt wijst een andere richting uit, omdat God 
overal is”, legt Alix uit. „De ster is het symbool van 
het joodse geloof, zoals het kruis voor de chris-
tenen”, weet Abdelkader. „Ook de tien geboden 

hangen in de synagoge, maar dan wel in het He-
breeuws”, zegt Ward. 

Samen stappen we naar het laatste gebedshuis, 
de moskee. De kinderen zetten er flink de pas in. 
Zodra we de hoek omslaan, komt gids Omar ons te-
gemoet. „Ssstt”, zegt hij. „We willen de buren niet 
storen.” Snaveltjes toe dus en... eenmaal binnen, 
schoenen uit. „Iedereen is hier welkom in zijn ei-
gen taal”, zegt Omar. De vloer is bekleed met zacht 
tapijt. Geen stoel te bespeuren.

Omar somt de belangrijkste regels van de islam 
op. En wat blijkt? Die lijken eigenlijk sterk op die 
van de christenen. Het allerbelangrijkste is: God is 
de schepper van hemel en aarde. 

De kinderen sommen namen uit de Bijbel op: 
Mozes, Jona, Jezus. „Die staan ook allemaal in de 
Koran”, zegt Omar. „Alleen hebben ze een andere 
naam en verschillen de verhalen een beetje. Maar 
de boodschap is nagenoeg dezelfde.” Dan dissen 
de leerlingen verhalen op. Younes herinnert zich de 
belevenissen van de jonge Jozef, Fine vertelt over 
Noah en de ark. „We zijn allemaal kinderen van 
Abraham”, besluit Omar. 

Hoe bidden moslims? „Allemaal met de voeten op 
één lijn, want iedereen is gelijk”, zegt Omar. Hij 
leert de kinderen een gebedshouding aan. „Als 
je bidt, maak je het stil vanbinnen en denk je niet 
aan ruzie”, zegt Omar. Youssef toont hoe moslims 
zich wassen voor het gebed. Als Ward opmerkt dat 
christenen veertig dagen vasten, vertelt Omar 
over de Ramadan. „Op het suikerfeest krijgen we 
nieuwe kleren en speelgoed”, zegt Ahmed. „En dan 
delen onze moslimburen met ons lekkere honing-
koekjes”, vertelt Tag. Ook bij moslims is delen 
met wie minder heeft, heel belangrijk. 

„Wat is dat daar in de muur?”, wil Ellen nog we-
ten. Samen met Noa tovert ze een preekstoel te-
voorschijn. „Van op deze stoel vertelt de imam hoe 
de gelovigen moeten leven”, zegt Omar. „Zoals de 
priester in de kerk”, weet Faber. 

„Ik vind het echt tof dat we al die godsdiensten 
leerden kennen”, zegt Caitlin. „We onthouden voor-
al dat we meer met elkaar gemeen hebben dan 
we denken”, besluit Fine. „Vooral de gastvrijheid 
maakte deze week zo boeiend.”

Martine Croonen

EEN BEETJE ANDERS, 
MAAR TOCH DEZELFDE VADER

Klas vier van basisschool De Dageraad bezocht een kerk, synagoge en nu ook moskee.  © Martine Croonen

Stef Desodt

Wil je een synagoge bezoeken? Neem contact 
op met de heer Malinski via 0473 84 03 37 of 

m_aharon@hotmail.com.
Voor een moskeebezoek doe je een aanvraag 

via moskeegidsen@stad.antwerpen.be.


