
	 4	 algemeen

Geraldus en Eleonore zijn allebei 
heiligen uit de dertiende eeuw. 
Geraldus wordt in het jaar 1201 
in Keulen geboren. Zijn hele leven 
wil hij wijden aan pelgrimstoch-
ten, om aldus zijn leven meer in 
de geest van Jezus te brengen. Zo 
stapt hij naar Spanje en bezoekt 
hij het graf van de heilige Jacobus 
in Santiago de Compostela. Hij 
begeeft zich te voet naar het graf 
van de apostel Petrus en Paulus in 
Rome. Na elke pelgrimage keert 
hij terug naar Keulen. Nadat hij 
in het jaar 1241 besliste om naar 
het Heilig Land te pelgrimeren, 
wordt hij in de buurt Cremona 
door rovers overvallen en op 7 ok-
tober van dat jaar vermoord. Ger-
aldus van Keulen is de heilige die 
wordt aangeroepen tegen dieven 
en rovers.

Koningen en koninginnen stel-
len we ons meestal mensen voor 
als edellieden aan het hof, ver van 
het volk levend, beschermd en 
verzorgd door tal van dienaars. 
Koningen en koninginnen leiden 
een eigen bestaan, zonder echt 
contact met de reguliere sociale 
lagen. Zulke heersers zijn er ui-
teraard geweest, overal en altijd, 
maar er zijn ook voorbeelden 
van monarchen die bekommerd 
waren om het lot van het gewone 
volk. Zij waren heersers met een 
open oor voor hun onderdanen 
en een geopende hand om hen 

te helpen. Een mooi voorbeeld is 
de heilige Eleonore (1222-1291). 
Deze sterke en moedige vrouw 
wordt door de Kerk jaarlijks op 25 
juni herdacht.

Als veertienjarige huwt de Fran-
se prinses met Hendrik III, koning 
van Engeland. Hoewel hij regeert 
in een woelige tijd met veel onrus-
ten en sociale noden, verzekert hij 
de vrede van het rijk en verenigt 
het koninkrijk van Engeland. 
Zijn degelijk geschoolde vrouw 
Eleonore ontfermt zich over de 
noden van het volk. Ze is een hei-
lige vrouw die veel liever klooster-
linge dan koningin is geworden. 
Ze zorgt persoonlijk voor armen 
en zieken, laat leerkrachten en 
wetenschappers vormen en sticht 
kerken en kloosters. Zoals haar 
echtgenoot slaagt ze erin orde te 
brengen in een chaotisch land. Ze 
weet dat ze dit enkel met de hulp 
van God kan doen. Eleonore plant, 
informeert en regeert vanaf haar 
troon. ’s Nachts echter knielt ze 
in de kapel om in het gebed de we-
gen van God te herkennen en zijn 
hulp voor haar land te vragen. Al 
haar eigen geld schenkt ze aan de 
kloosters, zodat veel goede mon-
niken en missionarissen kunnen 
worden gevormd. Arme en zieke 
mensen krijgen brood en soep en 
menselijke ondersteuning.

Het land bloeit onder haar vaar-
dige hand opnieuw op, de mensen 

vereren haar. Nieuwe wetten wor-
den goedgekeurd die het land, 
het volk, de Kerk en sommige ver-
armde kloosters uit de grootste 
nood helpen. Als haar echtgenoot 
wordt gevangen genomen, stelt 
ze een leger samen, neemt ze er de 
leiding van en slaagt ze erin hem 
te bevrijden. Moedig is ze ook, als 
ze na het overlijden van haar man 
het regentschap voor haar zoon 
Eduard I overneemt, tot deze van 
de kruistocht terugkeert. Nadat 
hij de troon bestegen heeft en het 
land goed regeert, trekt ze zich 
terug. Ze verlaat het koninklijke 
slot en gaat naar een klooster, ver 
weg in de eenzaamheid van de En-
gelse bossen. Ze klopt aan de deur 
van de abdij Amesbury en wordt 
binnengelaten. In het klooster 
legt ze haar kroon en de purperen 
mantel af en wordt gewoon zus-
ter, wat ze als kind al altijd had 
willen zijn. Al gauw weet men in 
het klooster van benedictinessen 
niet meer dat ze ooit koningin is 
geweest. In dat klooster sterft ze 
stilletjes, nadat ze bijna vijftig 
jaar lang het Engelse volk ter ere 
van God heeft geregeerd. In Enge-
land wordt ze door velen vereerd 
als beschermheilige van het volk.

De laatste jaren van haar leven 
brengt ze niet in het openbaar 
door, maar in afzondering. Van 
oudsher fascineren kloosters als 
geestelijke oasen, als plaatsen 

waar God op bijzondere wijze tot 
de mens spreekt. Het centrum is 
de kruisgang, die orde en harmo-
nie weerspiegelt. Benedictus XVI 
omschreef tijdens zijn algemene 
audiëntie van 10 augustus 2011 
deze kern als volgt: „Hij is ener-
zijds gesloten en brengt samen 
en is anderzijds naar de hemel toe 
open. Hier verwijzen de schoon-
heid van de schepping die in de 
tuin aanwezig is en de stilte naar 
de essentie van het monastieke 
leven dat helemaal afgestemd is 
op het luisteren naar God en het 
aanschouwen van God.”

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. 
Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, 345 blz., 19,95 euro, 
ISBN 978 90 209 8041 7.
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Geraldus en Eleonore. Volg je dromen en wensen Tom Zwaenepoel

Omroep

6	 mei, 9 uur, VRT één (herhaling 
omstreeks 23.30 uur via Canvas). Na 
het korte spiritualiteitsmaga-
zine Close-up volgt het slot van 
de tweedelige RKK-miniserie 
Verhuizen naar de stilte, over de 
verhuizing van de trappistinnen 
van Berkel-Enschot in Nederland 
naar Arnhem. In deze aflevering 
beleeft de kijker de laatste dag in 
Berkel. Een bezoek aan de nieuwe 
abdij, wanneer de zusters er reeds 
enkele maanden verblijven, staat 
eveneens op de agenda. Ook uit 
Onderweg met Onze-Lieve-Vrouw, de 
derde aflevering van Langs ’s Hee-
ren Wegen. Klein religieus erfgoed in 
Vlaanderen en Nederland, blijkt dat 
velen troost en rust vinden bij de 
Moeder Gods. Heel wat beelden, 
kerken en kapellen zijn aan haar 
toegewijd. In deze aflevering 
bezoekt de kijker Heppeneert, 
Mariabedevaartsoord in Belgisch 
Limburg. Daar branden duizen-
den kaarsen en is er ’s zondags een 
kinderzegening. In Maastricht is 
in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 
een dagkapel waar zich een be-
roemd Mariabeeld bevindt.
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Eerlijk  Ingezonden door Jan Umans

Marnix en Bart zitten samen op een terrasje. Bart is getrouwd, 
Marnix is nog vrijgezel. Vraagt Bart:

– Waarom trouw je eigenlijk niet, Marnix?

– Om eerlijk te zijn: omdat ik altijd weer aan je vrouw moet denken.

– Wat! Ben je verliefd op mijn vrouw?

– Dat niet. Ik ben alleen bang dat ik er ook zo een krijg...

Ongeval  Ingezonden door Frans Boogaerts

Op de afdeling spoedgevallen wordt een gewonde man 
binnengebracht. De verpleegster wil de familie kunnen 
waarschuwen en vraagt:

– Hoe heet u, mijnheer?

– Jan Lemmens.

– Getrouwd?

– Neen mevrouw, een ongeluk met mijn motor.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


