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Tot de grote familie heiligen van 
de katholieke Kerk behoren heel 
wat bisschoppen. Twee voorbeel-
den zijn Oswald en Thorlac. Bei-
den zijn in Vlaanderen minder 
bekend.

Oswald wordt geboren in de 
tiende eeuw. Hij stamt uit een 
Deens adellijk geslacht. Hij 
wordt door zijn neef, die aarts-
bisschop van Canterbury is, op-
gevoed in het christelijke geloof. 
Zo leert hij de basisprincipes van 
het katholicisme kennen. Hij 
vertrekt naar Frankrijk en treedt 
in het beroemde klooster van 
Fleury sur Loire in, waar hij leeft 
volgens de regels van de heilige 
Benedictus van Nursia. In 959 
ontvangt hij zijn priesterwijding 
en in hetzelfde jaar keert hij te-
rug naar Engeland. In 961 wordt 
hij tot bisschop van Worcester 
gewijd. In deze hoedanigheid 
sticht hij het klooster Ramsey. In 
het jaar 972 wordt hij aartsbis-
schop van York. In de reeds be-
staande abdijen voert hij de regel 
van de heilige Benedictus in. Hij 
besteedt veel tijd en zorg aan de 
plaatselijke armen en noodlij-
denden.

Oswald, die meerdere kloosters 
met dezelfde orderegels sticht, 
heeft de gewoonte om elke dag de 
voeten van twaalf armen te was-
sen en met hen aan tafel te gaan. 
Met dit gebaar herinnert hij aan 

zijn grote voorbeeld, Jezus Chris-
tus, die vóór zijn lijdensweg en 
kruisdood met zijn leerlingen 
voor het laatst aan tafel zat, het 
brood nam, brak en deelde met 
zijn vrienden. Het brood breken, 
is het gebaar van de huisvader die 
bezorgd is voor de zijnen en hen 
geeft wat ze nodig hebben om te 
leven. Maar, zo zegt paus Bene-
dictus XVI, het is ook „het gebaar 
van de gastvrijheid waardoor de 
vreemdeling, de gast in het ge-
zin opgenomen wordt en in het 
gezinsleven wordt betrokken” (9 
april 2009). Delen, met anderen 
delen, is niets anders dan zich 
verenigen. Door te delen, ont-
staat gemeenschap en dit is de 
reden waarom Oswald erop staat 
om elke dag twaalf armen uit te 
nodigen en met hen kostbare tijd 
door te brengen.

Het zal geen toeval zijn dat 
Oswald tijdens de vasten sterft, 
terwijl hij de voeten van de ar-
men wast (992). Vele monniken 
die door hem waren opgeleid, 
vertelden zijn gedachten door en 
droegen aldus bij aan de kerste-
ning van Scandinavië.

Thorlac Thorhallsson wordt 
geboren in het jaar 1133 in het 
zuiden van IJsland. Zijn ouders 
zijn arme, eenvoudige mensen. 
Ze krijgen drie kinderen: twee 
dochters en Thorlac. De fami-
lie kent heel wat tegenslag. Als 

Thorlac nog kind is, verliezen 
zijn ouders de boerderij en het 
gezin valt uiteen. Al op vijftien 
jarige leeftijd wordt de jongen 
diaken en vóór zijn twintigste 
verjaardag wordt hij tot priester 
gewijd. Hij wordt aangesteld in 
een parochie waar hij met een 
groot verantwoordelijkheidsge-
voel zijn plicht vervult. Thorlac 
is zuinig en zo kan hij wat geld 
opzijleggen voor zijn studie in 
het buitenland. Hij vertrekt naar 
Parijs, waar hij zes jaar studeert. 
Dan vertrekt hij voor zijn studies 
naar Lincoln in Engeland.

Na zijn terugkeer in IJsland 
wordt hij augustijner koorheer 
in het pasgestichte klooster Thy-
kkvibaer in het zuidoosten van 
Reykjavik. Hier zorgt hij voor 
zijn moeder en zussen. Zes jaar 
later kiezen de monniken hem 
tot prior en later tot abt in het 
klooster (1172). In het jaar 1178 
wordt hij benoemd tot bisschop 
van Skálholt en in die hoedanig-
heid sticht hij een vrouwenkloos-
ter in Thykkvibaer, het eerste in 
IJsland. Thorlac is ook de abt die 
het klooster inricht volgens de 
regels van de heilige Augustinus.

Thorlac werkt hard aan orde 
en tucht in het hele land. Vooral 
het kerkelijke huwelijk krijgt 
een belangrijke plaats en hij be-
strijdt het huwelijk van pries-
ters, waardoor hij aanzien krijgt 

bij de hele bevolking. Zelfs in 
Noorwegen wordt hij in 1178 tot 
bisschop gekozen.

Op 23 december 1193, vijftien 
jaar na zijn bisschopswijding, 
sterft Thorlac op zestigjarige 
leeftijd. Meteen na zijn dood 
wordt hij als heilige vereerd. In 
1198 wordt hij door de lokale 
bisschop verheven tot de eer van 
het altaar. De Poolse paus Joan-
nes-Paulus II roept Thorlac op 
14 januari 1984 uit tot nationale 
beschermheilige van IJsland.
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Omroep

27	 april, 22.25 uur, Canvas. Agora, 
historisch drama uit 2009 over de 
stad Alexandrië in het jaar 391.
28	april, 14.05 uur, VRT één. Emma, 
romantische komedie uit 1996 
naar het boek van Jane Austen 
over een eigenzinnige koppelaar-
ster die zelf word begeerd. Met 
Gwyneth Paltrow in de hoofdrol.
29	april, 14.05 uur, VRT één. Twelve 
Angry Men, gerechtsdrama van 
Sidney Lumet uit 1957 met onder 
meer Henry Fonda.
29	 april, 20.55 uur, Canvas. In 
de bekroonde Amerikaanse do-
cumentaire Marwencol uit 2011 
maakt de kijker kennis met Mark 
Hogancamp uit New York. Hij 
lijdt aan geheugenverlies en be-
strijdt die kwaal door het bouwen 
en animeren van een verzonnen 
Belgisch stadje tijdens Wereldoor-
log II, bewoond door barbie- en 
G.I. Joe-poppen.
30	 april, 15.35 uur, VRT één. The 
Indian Doctor, nieuwe tv-serie over 
een pas afgestudeerde Indiase 
dokter die in de jaren 1960 met 
zijn vrouw vol verwachtingen 
naar Groot-Brittannië trekt.
30	april, 23.45 uur, Canvas. L’affaire 
Chebeya. Un crime d’état? Belgische 
documentaire uit 2012 over de po-
litieke moord op mensenrechten-
activist Floribert Chebeya en het 
woelige proces dat daarop volgde 
voor de militaire rechtbank van 
Kinshasa.
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De directeur stapt de lawaaierige klas binnen. Hij wil nu eindelijk die 
herrieschoppers eens straffen.

– Geert, wat heb jij uitgespookt?

– Ik heb krijt naar het bord gegooid.

– Honderd lijnen straf. En jij Wim?

– Ik heb een duimspijker op de stoel van de meester gelegd.

– Wat? Tweehonderd lijnen straf. En jij, Peter?

– Ik heb snippers door het raam gegooid.

– Goed, voor één keer. Maar doe dat niet meer.

Op dat ogenblik komt er een jongen binnen, vol blauwe plekken en 
schrammen. Vraagt de directeur boos:

– En wat doe jij daar? Hoe heet jij?

De jongen zucht:

– Sven Snippers, meneer.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een 
leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen,  fax 03 210 08 
49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


