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Zoekrooster	
Kleur de vakken met een getal dat je kunt delen door 9.
Met de woorddelen uit die vakken kun je een woord samenstellen.
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Stef Desodt

Net zoals een herder zijn schapen leidt, 
hebben wij anderen nodig die voor ons 

zorgen. Ouders wijzen de weg aan hun kin-
deren en vrienden dragen zorg voor elkaar. 
Blinde mensen kunnen ook hulp krijgen 
van een speciale vriend: een blindengelei-
dehond. 
Frank uit Stekene kreeg zijn hond Esti 

vorig jaar van het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden (BCG). Hij bracht haar mee 
naar de godsdienstklas van het Koninklijk 
Atheneum in Sint-Niklaas. De leerlingen 
mochten hem vragen stellen die ze op 
voorhand bedacht hadden. 
Remco wil graag weten hoe Frank blind 

werd. Hij vertelt dat hij een gezwel in 
zijn hoofd kreeg toen hij elf jaar oud 
was. „Eerst vond ik het eigenlijk 
best handig dat ik niet meer 
zou moeten afwassen. Maar 
toen besefte ik dat ik ook niet 
meer kon voetballen. Dat was 
minder leuk”, zegt hij. „Mijn 
ouders en ik zijn gelovig. 
Het geloof maakte ons sterker 
en hielp ons aanvaarden dat ik 
blind werd.”
„Hoe kwam Esti bij u terecht?”, vraagt 

Jessica. Frank vertelt dat veel blinden 
graag een geleidehond willen, maar dat 
niet iedereen er een kan krijgen. „Het Bel-
gisch Centrum voor Geleidehonden leverde 
vorig jaar veertien honden af. Het kost 
erg veel om hen op te leiden. Wel 15.000 
euro. De honden moeten ook goed passen 
bij hun baasje. Esti past bij mij”, zegt hij. 
Vroeger liep Frank op straat met een 

witte stok. Daarmee voel je bijvoorbeeld 
waar de stoep eindigt en waar er iets in 

de weg ligt. Met Esti kan hij veel sneller 
stappen. „Als er een auto op het voetpad 
staat, onderzoekt zij hoe we verder kunnen 
lopen”, zegt Frank. „Komen we in de buurt 
van de apotheker, dan zeg ik ‘zoek apo-
theker’ en zij brengt me naar de deur.”
Als Esti haar tuig met een riem aanheeft, 

is ze aan het werk. Dan mag niemand haar 
strelen. Als ze vrij rondloopt, mag dat 
wel. Frank: „Esti blijft een dier. Ze is geen 
robot. Soms maakt ze ook wel eens een 
fout. Dan voel ik dat we het zebrapad voor-
bij zijn en moeten we terugkeren.”
Emily wil weten wat de hobby’s van 

Frank zijn. „Nu Esti er is, ga ik elke dag 
wandelen”, zegt Frank. „Ik ga ook soms 

fietsen met een tandem, maar dan 
moet ze wel thuis blijven. Ik kook 

ook graag en ik ben radiozend-
amateur. Dat wil zeggen dat ik 
met een radio boodschappen 
zend naar mensen overal ter 
wereld.”
Ook jij kan helpen zodat 

blinde mensen een hond zoals 
Esti krijgen. Doe zoals de leerlin-

gen van het Koninklijk Atheneum: 
zamel dopjes in van drankflessen en 

bezorg ze aan het Belgisch Centrum Ge-
leidehonden. Zij kunnen de dopjes ver-
kopen. Bedrijven maken er bijvoorbeeld 
plastic paletten van. Met 27 miljoen dop-
jes heeft het BCG geld om een hond op 
te leiden. Het Koninklijk Atheneum droeg 
alvast zijn steentje bij en verzamelde een 
maand lang dopjes. Komende zaterdag 28 
april overhandigen ze de dopjes in Stekene. 
En jij? 

Jozefien Van Huffel

EVANGELIE
Jezus zegt: „Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft 
zijn leven voor zijn schapen. Een huurling doet dat niet. Die 
slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen en laat 
de schapen in de steek. Ik ken mijn schapen en mijn schapen 
kennen Mij.  Net zoals de Vader Mij kent en Ik mijn Vader ken. 
Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi 
komen. Ook hen zal Ik hoeden en zij zullen luisteren naar mijn 
stem. Samen vormen we dan één kudde met één herder. Mijn 
Vader heeft Mij lief omdat ik mijn leven geef. Niemand neemt 
mijn leven af. Ik geef het zelf.”

Naar Johannes 10, 11-18
Vierde paaszondag

EEN HERDER VAN

ME  N SE  N
Een kudde en een herder, die alles voor zijn schapen doet. 

Het is een mooi verhaal. Jezus was inderdaad een goede 
herder. Een mensenherder zou je Hem kunnen noemen. Hij 
zocht mensen en ging naar hen toe. Ook als ze uit de groep 
werden gezet omdat ze ziek, eenzaam of verdrietig waren. 
Voor Jezus mag niemand verloren gaan. En net zoals een 
herder zijn leven riskeert voor zijn schapen als het gevaar-
lijk wordt, gaf Jezus zijn leven voor de mensen. Als ook 
wij zorg dragen voor elkaar, kunnen we één grote familie 
worden. Dan zijn we niet enkel als schapen, maar kunnen we 
ook een beetje herder zijn.

IEMAND DIE JE DE WEG WIJST
Het leven van Frank is heel gewoon: hij kookt, fietst en doet vrijwilligerswerk al is hij blind.

Blindegeleidehond Esti ligt de hele godsdienstles rustig op de grond. 
Ze draagt haar tuig. Dan mag niemand haar aaien.  © JVH

In brailleschrift bestaat elke letter uit een combinatie van puntjes 
in reliëf. Lezen doe je met je vingers en dat is best moeilijk.


