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Mia BERTMANS

Het is nog vroeg in de ochtend. De 
dag kust de nacht vaarwel. De zon 
zwelt boven de einder omhoog. Ro-
zerood kleurt de lucht in flarden. 
Licht! Licht na de duisternis!

Maria van Magdala en Maria, de 
moeder van Jacobus, en ook Sa-
lome zijn op weg naar Jezus’ graf. 
Ze hebben balsem bij zich om zijn 
lichaam te zalven.

Het graf is leeg... Jezus is weg! 
Ontsteld, ontredderd en angstig 
zijn ze. Een jongeman in het wit 
gekleed zegt hun rustig en klaar: 
„Jezus is door God opgewekt. Hij is 
niet hier. Ga het aan de leerlingen 
zeggen.”

De vrouwen staan verstijfd, aan 
de grond genageld. In grote paniek 
vluchten ze naar buiten. Heus, ze 
trillen en beven, zo bang zijn ze. Ze 
melden de leerlingen in alle haast 
het nieuws en die rennen naar het 
graf.

Waarachtig, Jezus is er niet meer! 
De zwachtels en zijn hoofddoek 
liggen er nog. „Het lijk is gesto-
len”, huilt Maria van Magdala. 
Hoe kan het anders? Onze Meester 
is weg. Wat is hier toch gebeurd? 
Verwarring, vragen en onzeker-
heid steken weer de kop op. Slechts 
de groene tuin bewaart zijn vrede.

Maria van Magdala blijft alleen 
achter. De stilte spreekt woorden-
loze taal. Alles ademt rust. Een 

warm briesje laat zich voelen, om-
helst haar als het ware met tedere 
zachtheid. Luister. Hoort ze wel 
goed? Iemand nadert met langza-
me, haast zwevende stappen, dich-
ter en dichter bij.

„Maria”, zegt Hij, zoals Hij dit 
vroeger vaker zei. „Rabboeni!”, 
antwoordt ze spontaan. Vreugde 
en tranen, liefde en hoop overrom-
pelen haar. „Meester!” Ze weet niet 
wat ze ziet, hoort en voelt. Jezus, 
haar vriend! „Houd Me niet vast”, 
zegt Hij. „Hij leeft! Hij leeft!”, 
juicht en jubelt het in haar. Jezus, 
de Rabbi, die ze zó beminde.

Het dringt niet meteen tot haar 
door. Hij is er wel, maar zo verschil-
lend. Minder voelbaar, minder 
tastbaar, ja haast doorschijnend is 
Hij. Maria begrijpt het niet goed. 
Hij is levend, dat is waar, maar he-
lemaal anders. Hij leeft! Dit moet 
ze dringend aan de apostelen mel-
den. Maar wat zij ook vertelt, zij 

geloven haar niet. Vrouwenpraat.
Diezelfde dag echter gaan twee 

van zijn leerlingen op weg naar een 
dorp op zo’n twaalf kilometer van 
Jeruzalem. Emmaüs heet dat dorp. 
Jezus voegt zich bij hen. De twee 
vertellen Hem honderduit wat er 
allemaal gebeurde in de stad. Zij 
herkennen Hem niet. Tot Hij in 
hun huis aan tafel brood neemt, 
een zegengebed uitspreekt, het 
brood in stukken breekt en het uit-
deelt. Nu gaan hen de ogen open.

En zo gaat het voort. Op verschil-
lende plaatsen en tijdstippen, in 
de meest diverse omstandigheden 
verschijnt Jezus en verdwijnt Hij. 
Hij komt en Hij gaat.

Zie ook Mia Bertmans, De man naar 
mijn hart, Halewijn, Antwerpen, 
2010, 96 blz., ISBN 978 90 8528 
141 2, 16 euro (www.halewijn.info).

EVEN STOP

Halleluja, halleluja

Zondagsgebed

Bij Tweede Paaszondag  Michel T’Joen

Emmaus

Jezus,
in de schemering
zijt Gij niet afwezig
niet aanwezig
als een schim.
Te goed geweest zijt Gij
om ons alleen te laten.

In elk woord
dat ons hart verwarmt, ontvlamt
in elk brood gedeeld
zijt Gij
spreekt Gij
vlamt uw Liefde op, uw Geest,
brengt Gij bijeen
die eenzaam klagen
het doodslot moeizaam dragen.

In uw Woord
hét Brood
zijt Gij aanwezig
levend
eent Gij ons
ontijdelijk
ontheven reeds
aan elk hard leed.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

April is een belangrijke maand voor de natuur: ’t Is nu alles of niets. En 
de landman zei:
IN APRIL GEZAAID,
IS IN MEI WEGGEVAAGD,
OF IN JULI GEMAAID.

Vooral met het koren heeft april belang:
APRIL IS AAN MEI DE KORENAAR SCHULDIG.

Anders:
APRIL IS NOOIT ZO SCHRAAL
OF HIJ LEVERT DE MEI EEN AAR.

Elders zei men:
NOOIT APRIL ZONDER AREN,
NOOIT MEI ZONDER BLOEISEL.

Eén zekerheid hebben we echter:
APRILSE AREN
DIE ZIJN ER ALLE JAREN.

Vanaf aanstaande zaterdag zou het mooie weer moeten aanvangen, 
zo bepaalt het de volksweerkunde. En het gevolg zal dan zijn dat alles 
weldra mooi groen ziet:
OP SINT-TIBERTUS NA DE NOEN
WORDEN ALLE VELDEN GROEN.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2012. 
Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, 
is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt.


