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Gerardus Majella wordt in 1726 in
Muro Lucano, nabij Napels, gebo-
ren als zoon van een kleermaker.
Al in zijn jeugd valt hij op door
zijn bescheidenheid. Hij is erg
zwijgzaam en maakt een bedees-
de indruk. Hij vervult plichtsbe-
wust zijn taken, maar wil daarbij
nooit in de aandacht komen. Zijn
belangrijkste inspiratiebronnen
zijn niet het gesprek, maar het
aanschouwen en het nadenken.
Op 23-jarige leeftijd wordt hij le-
kenbroeder bij de redemptoristen
van Caposele. Gehoorzaam helpt
hij zijn medebroeders bij de dage-
lijkse werkzaamheden, als por-
tier, kleermaker, koster en zieken-
verpleger. Zijn gebed combineert
hij met toegewijde dagtaken,
waarbij niet hijzelf, maar zijn me-
demens centraal komt te staan.
Wat hij uit de Heilige Schrift
hoort en leest, wil hij ook in de
praktijk omzetten. Daarom trekt
hij onder andere rond om geld en
goederen voor het klooster in te
zamelen.
Tijdens deze reizen brengt hij
troost en verzoening bij de arme,
zieke en hopeloze bevolking.
Door zijn eenvoud en zijn voor-
beeldig gedrag kan hij ook velen
voor het kloosterleven winnen.
Gerardus heeft oor en oog van de
verhalen van diegenen die aan de
rand van de samenleving staan.
Voor hem is duidelijk dat iedere

mens een verhaal op zich is dat de
moeite waard is om verteld of aan-
hoord te worden. Gerardus sterft
in 1755. Ook dat gebeurt bijna on-
opgemerkt.
Door ommekeer en biecht wil
Gerardus de zondaars hun geeste-
lijk leven teruggeven. Vandaag
roept hij ons op om niet onver-
schillig te staan tegenover hun le-
vensbeslissingen en hun situatie.
Hij leert ons dat we als christen de
zonde, maar niet de zondaar moe-
ten veroordelen. Ook de grootste
misdadiger is en blijft een mens,
naar God geschapen. Ook hij ver-
dient het om nieuwe kansen te
krijgen na boete en inkeer. In zijn
Scritti spirituali schrijft Gerardus:
„Kon ik toch maar zo veel zon-
daars bekeren als er zandkorrels
zijn op het strand en op aarde loof
van de bomen, gras op de velden,
atomen in de lucht, sterren aan de
hemel, stralen van de zon en de
maan, schepselen op aarde.” Ook
deze houding maakt deel uit van
een christelijk leven. Niemand
heeft het recht om anderen te be-
oordelen of te veroordelen als hij
niet hun volledige levensverhaal
kent.
Gerardus schenkt ook heel wat
aandacht aan het ongeboren leven
en aan aanstaande moeders met li-
chamelijke en geestelijke moei-
lijkheden. Nog steeds wenden
vrouwen met een kinderwens of

zwangere vrouwen zich tot de
populaire ‘engel van de moeders’.
Naar aanleiding van het jubi-
leumjaar van de heilige Gerardus
Majella schreef Joannes-Paulus II
een brief aan de generaal van de
congregatie van de redemptoris-
ten, pater Joseph William Tobian
(6 augustus 2004).Daarin beklem-
toonde de Poolse paus onder meer
dat de naastenliefde van Gerardus
de moderne mens steeds aanmoe-
digt om „het menselijke leven te
beminnen, te verdedigen en te
dienen”. Karl Wojtyla, die als ‘fa-
miliepaus’ de kerkgeschiedenis is
ingegaan, beschouwde Gerardus
als een van de grote verdedigers
van wat hij bestempelde als „de
cultuur van het leven”. Voor de
Kerk is ieder leven ‘heilig’, vanaf
het begin tot het einde. Alleen
God kan oordelen over leven en
dood. Dat verklaart waarom de
Kerk elke vorm van abortus en eu-
thanasie verwerpt. Deze houding
stuit in de geseculariseerde sa-
menleving op heel wat onbegrip,
ook in landen met christelijke
wortels.
In de schilderkunst wordt Gerar-
dus vaak afgebeeld in zwarte sou-
tane. Zijn attributen zijn de Bij-
bel, een rozenkrans aan zijn riem,
het kruis, een lelie of een doods-
hoofd. Hij geldt als patroonheili-
ge van communicanten, kleerma-
kers, moeders, zwangere vrouwen

en hij wordt niet alleen aangeroe-
pen voor voorspoedige bevalling,
maar ook bij hopeloze zaken.
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Omroep

20 november, 9 uur, Braambos via
VRT één (herhaling omstreeks 23.30
uur via Canvas). Eerst de korte ru-
briek Close-up, actualiteit op het
snijpunt van maatschappij en spi-
ritualiteit, vandaag over de Nacht
van de Spiritualiteit. Vervolgens
Open venster. Jongeren in gesprek met
mgr. Bonny. De samenleving evolu-
eert met hoge snelheid. Nieuwe
vragen die zich niet zomaar laten
beantwoorden dienen zich aan.
Zeker voor jonge mensen is dit zo.
De vragen die het leven hen voor-
schotelt, zijn talrijk. Een vriend
pleegt zelfmoord, een kennis
heeft kanker, ze hebben vragen bij
hun toekomst. Allemaal dingen
uit het concrete leven. In een pa-
nelgesprek nodigt Braambos en-
kelen jongeren uit om het gesprek
aan te gaan met mgr.Johan Bonny,
de bisschop van Antwerpen. Ze
willen weten of het evangelie
handvaten te bieden heeft voor
hun vragen en wat de plaats is van
de Kerk in dat alles.

Het heiligenboek

Gerardus Majella. De engel van de moeders Tom Zwaenepoel

De vrome kudde

Grens Ingezonden door Urbain Vridaghs

Een man op de fiets komt aangereden aan de douanepost. Op de
bagagedrager een zak. De douanier is natuurlijk nieuwsgierig:

– Niets aan te geven, mijnheer?

– Nee hoor.

– Wat heeft u dan in die zak?

– Zand.

Tijdens de controle blijkt dat het inderdaad om zand gaat. Een week
lang komt de man dagelijks met de fiets bij de grens, een zak op de
bagagedrager. De achtste dag is de douanebeambte toch wantrouwig.

– Wat zit er in die zak, mijnheer?

– Zand.

– Mag ik even kijken?

Ditmaal wordt het zand gezeefd. Uitslag: uitsluitend zand. Elke dag
passeert de man met de fiets en een zak de grens. Na twee weken wordt
het de douanier toch te bont en hij zendt een staal van de inhoud van
de zak naar een laboratorium voor nader onderzoek. Resultaat: het is
inderdaad slechts zand.

Na nog eens twee maanden van zandtransport houdt de douanier het
niet meer uit en hij zweert:

– Ik geef u zwart op wit dat ik u niet zal aangeven, maar ik voel aan
mijn klompen dat u iets smokkelt. Wat is het?

Waarop de man fijntjes glimlacht:

– Fietsen.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van

heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één

of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leu-
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