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Vraag het aan Theo
kerk & leven, 26 oktober 2011

Hierbij mijn reactie op uw bij-
drage van Tomas Folens in de 
rubriek Vraag het aan Theo. Van 
een antwoord op geloofsvragen 
verwacht men helderheid en 
geen warrigheid en postmodern 
stichtelijk gepraat – over een 
Jezus „die banden smeedde met 
en tussen mensen”.

Hoe kan de Kerk „te sterk” 
de nadruk leggen op de onver-
breekbaarheid van het huwe-
lijk voor katholieken die voor 
de Kerk getrouwd zijn? Dat 
huwelijk is ofwel onverbreek-
baar ofwel niet. Hoe kan daar 
een tussenweg zijn? Toch is die 
nadruk op onverbreekbaarheid 
volgens onze moraaltheoloog 
blijkbaar alleen maar het ‘eigen’ 

standpunt van de Kerk, waarvan 
hij ‘vanuit gelovige hoek’ (zijn 
prerogatief?) het zijne kan vin-
den. Ieder zijn eigen mening, 
nietwaar.

De auteur van het stuk begaat 
een fundamentele vergissing – 
ook weer typisch voor de huidige 
mentaliteit – door te stellen dat 
je iemand niet kunt respecteren 
als je hem/haar in een van hun 
fundamentele keuzes veroor-
deelt. Moet je iemand die ‘fun-
damenteel’ kiest voor prostitutie 
of diefstal dan ook in die keu-
zes respecteren en niet veroor-
delen? Vraagt respect voor een 
autonoom persoon juist niet dat 
men eerlijk ervoor uitkomt dat 
zijn keuze niet de juiste is? Een 
persoon respecteren, kan niet 
betekenen dat men om het even 
welke daad die uit eigen keuze 
voortkomt, respecteert.

Het is natuurlijk perfect moge-
lijk dat de schuld voor een ech-
telijke breuk niet evenzeer bij 
beide partijen ligt. Het (samen)
leven is trouwens hoe dan ook 
moeilijk. Vandaar dat de Kerk 
tegelijk de onverbreekbaarheid 
van het huwelijk affirmeert – 
hoe zou ze trouwens anders kun-
nen? – én echtgescheidenen niet 
zonder meer afwijst, maar pasto-
raal wil blijven bijstaan. Dat lijkt 
mij althans het omgekeerde van 
een negatieve benadering.

Ten slotte. Barmhartigheid is 
iets anders dan zomaar „funda-
mentele keuzes respecteren”. 
Het is perfect mogelijk morele 
eisen te handhaven én barmhar-
tig te zijn: „ Ga heen en zondig 

niet meer.” Dat paradoxale ver-
band had de moraaltheoloog ons 
eigenlijk moeten uitleggen.
Herman DE DIJN, Heverlee

Het gelijk van de paus
kerk & leven, 12 oktober 2011

In uw coverbijdrage van 12 okto-
ber, Het verdriet voorbij, zegt paus 
Benedictus XVI dat zijn genera-
tie het licht van God te weinig 
uitdroeg. Als vader, grootvader 
en ex-leraar weet ik dat hij vol-
komen gelijk heeft. De Kerk is, 
bewust en onbewust, afgebro-
ken van binnenuit. God en ware 
godsdienst mochten niet meer 
worden verkondigd. Dat werd 
sluw en listig bevorderd.

De remedies die theoloog Bert 
Roebben aanreikt, zullen het ver-
driet, dat de voorbije veertig jaar 
schrikbarend is toegenomen, 
alleen maar groter maken. Alleen 
al de gesel van ontrouw en echt-
scheiding is bedroevend hoog. 
Met alle middelen tracht men de 
nare gevolgen te verdoezelen.

Als aartsbisschop Léonard ook 
maar zeer voorzichtig de vin-
ger op de wonde legt, steige-
ren alle ‘ondermijners’. Mieke 
van Hecke, de topvrouw van 
het katholiek onderwijs, deed 
allerlei ongepaste uitspraken. 
In geen enkel bedrijf kan men 
zich zoiets veroorloven. Alleen 
gebed en boete kunnen het ver-
stand verlichten en hart en geest 
bekeren.

Gerard HERMANS, Langdorp
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”
Een week Congo laat niemand onberoerd. Ook mij niet. De 
afgelopen weken was ik in Lubumbashi, waar Licht voor de 

Wereld een oogziekenhuis runt. Ik zag er vooral veel cataract- 
patiënten: volwassenen van alle leeftijden en kinderen. Op hun 
gezichten las ik onzekerheid en angst, maar ook de vage hoop ooit 
opnieuw te kunnen zien. Ondanks de schrijnende toestanden  
verbaasde het me met hoe weinig middelen en minimale steun wij de 
mensen daar kunnen helpen weer enigszins normaal te leven.

Ik vroeg geopereerde patiënten naar hun verwachtingen.  
Uiteraard waren ze dolgelukkig dat ze weer konden zien. „Ik ben blij 
dat ik morgen weer op het land kan werken”, zei een man van om en 
bij de veertig. Een vrouw hoopte dat ze opnieuw veilig de weg kon 
oversteken. Geen grootse dingen dus waar ze van droomden, wel  
alledaagse bekommernissen. Het trof me eens te meer hoever wij, 
westerlingen, met onze dromen van het gewone leven afstaan.

Het wekt dan ook nauwelijks verbazing dat de meeste Congolezen 
niet wakker liggen van de presidents- en parlementsverkiezingen die 
normaliter op maandag 28 november plaatshebben. „Komen die er 
wel?”, was de meest gehoorde vraag tot voor kort. Stilaan nam de  
twijfel af en verschenen almaar meer reuzegrote verkiezingsposters 
in het straatbeeld. „Na Raïs... Tuko sûr”, President... Vanzelfsprekend, 
luidt de slogan van huidig – en wellicht ook toekomstig – president 
Joseph Kabila. Anderen vonden inspiratie bij Obama: „Yes, we can” in 
het Swahili.

Alleen al in Lubumbashi zijn er meer dan vijfhonderd kandidaten, 
al weet niemand te vertellen hoeveel verkozenen de provincie Katanga 
en Lubumbashi precies tellen. Veel kranten worden er niet gelezen. 
Meer in trek zijn gekopieerde berichten die op A4-formaat worden 
aangeboden. In het drukke stadscentrum van Lubumbashi bots je wel 
eens op een lawaaierige autokaravaan en er zijn af en toe wat opstoot-

jes. Maar veel bijval krijgen de propagandisten niet. Vrouwen en kin-
deren zijn vooral begaan met het aan de man brengen van hun waar: 
sinaasappels, mango’s, ananassen en fruitsappen. Die overlevingseco-
nomie is voor hen stukken belangrijker dan loze politieke beloften.

Ook al is geweten dat Congolezen stelselmatig op een clan- of 
streekgenoot stemmen en dat, vanuit westers oogpunt, verkiezingen 
als deze maar schijnbaar democratisch zijn, toch vinden kerk- 
verantwoordelijken ze belangrijk. „We proberen de mensen bewust te 
maken van het belang ervan en hen ervoor te mobiliseren”, benadruk-
ken ze. Geen makkelijke opgave in een land waar de meesten ervan 
overtuigd zijn dat politici sowieso corrupt zijn.

„We hebben allereerst nood aan integere leiders”, hoor je in Congo-
lese intellectuele milieus. Veel hoop op beterschap is er evenwel niet. 
Toch ontmoet je overal dynamische, blije en dansende mensen die 
geleerd hebben tevreden te zijn met het weinige dat ze hebben. Het 
besef dat ze de dag van morgen kunnen doorkomen, is voor velen een 
afdoende reden om opgewekt te zijn. Westerlingen begrijpen dat  
misschien niet, maar Congolozen begrijpen evenmin altijd wat er  
bij ons aan de hand is. Zoals: waarom er in België nog geen nieuwe 
regering is. „Wat willen ze dan?”, vroegen ze mij. Ik moest toegegeven 
dat ik het ook niet meer wist.

Terug in België las ik dat er nog altijd geen nieuwe regering was, 
dat er opnieuw stemmen opgaan om de euthanasiewetgeving te  
verruimen en dat de ontslagnemende regering onderhandelt om het 
wereldkampioenschap wielrennen naar ons land te halen. Ik dacht 
onwillekeurig terug aan de blije gezichten van de patiënten die  
dankzij het ziekenhuis van Licht voor de Wereld weer konden zien. 
„Voor hen doen we het”, had de dokter me op het hart gedrukt. Zijn 
woorden roepen sindsdien bij mij geregeld de vraag op of we hier niet 
hopeloos met de verkeerde dingen bezig zijn.”
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