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Zondagsgebed

Bij de 33ste zondag door het jaar Henk Jongerius

Uw naam is als een stille stem
die in mij spreekt
mijn weerstand breekt
zegt wie ik ben.
Uw naam is een verterend vuur
dat in mij brandt
mij overmant
zolang ik duur.

Uw naam is donker als de dood
die mij omgeeft
als ademnood.
Uw naam is als het felle licht
dat mij verblindt
en overwint
zodat ik zwicht.
Uw naam is mij een diep geheim
dat mij omarmt
het hart verwarmt
van U doet zijn.

Mia BERTMANS

Waarom hij? Waarom juist hij, de
zoon van de weduwe? Hij is dood.
Haar enige jongen is heengegaan
en meteen is zijzelf ook haar toe-
komst kwijt.
Het nieuws gaat rond als een lo-
pend vuurtje. Heel Naïn spreekt
erover. Droefheid en ontzetting
liggen over de stad. Eerst haar
man, nu haar enige zoon. Een on-
uitsprekelijk verdriet overwel-
digt de moeder. Gebukt onder
leed volgt ze de treurende rouw-
stoet. Heel wat mensen uit de stad
lopen mee. Allen zijn indroevig.
Ze naderen de stadspoort en dra-
gen de dode naar buiten. De we-

duwe huilt. Voorbij is het leven
van haar zoon in deze vertrouwde
plaats. Voorbij is het leven met
hem in huis. Alleen blijft ze achter
met de herinneringen aan wat
eens was.
Jezus nadert Naïn in het gezel-
schap van zijn leerlingen en een
grote menigte die Hem volgt. Hij
ziet de wenende vrouw en is sterk
ontroerd. Haar ellende grijpt
Hem aan. Hij wil haar troosten,
helpen en tot steun zijn.Al te goed
kent Hij de onmacht van de men-
sen tegenover de dood. Maar God,
zijn Vader, is een God van leven-
den en niet van doden.Adem is Hij
in het ademloze. Leven is Hij in al-
les en allen. Dat gelooft de Rabbi

in volle vertrouwen. „Huil maar
niet”, verzacht Jezus.
De dragers houden stil. Jezus
houdt stil. Zijn blik verandert in
een ongeziene helderheid. Een
sterke kracht doorstroomt Hem.
Trouw aan de innige band met
Zijn Vader gaat Hij de geheimvol-
le diepte van de dood tegemoet.
Hij stapt naar de draagbaar toe en
raakt die aan. „Jongen,” zegt Hij,
„Ik zeg, je sta op!”
En... de jongen komt overeind. De
mensen weten niet wat er gebeurt.
Verbazing alom.
De jongen spreekt, hij ademt en
beweegt. Hij is opgestaan uit het
dodenrijk en keert terug naar het
land van de levenden. God
schenkt hem een nieuwe toe-
komst. Allen raken diep onder de
indruk. Jezus, met al die tedere
menslievendheid in zich, geeft de
zoon aan zijn moeder terug. Tra-
nen van vreugde rollen over haar

bleke gelaat, haar rug is niet lan-
ger gebogen. Leven en licht stra-
len om hen heen. Jezus! Zij heeft
Hem ontmoet. Wat een weldaad!
Door Hem, met Hem en in Hem
voelt ze Gods oneindige goed-
heid. In Jezus bezoekt God zijn
volk en vinden zij en haar zoon
nieuw leven.
„Ik zal juichen over uw liefde,
mijn God. Want U bent een burcht
voor mij, een toevlucht in nood. Ik
zal zingen voor U, want U geeft
mij kracht, God, U die van mij
houdt.” De mensen loven en eren
God. „Een groot profeet is onder
ons opgestaan. God heeft zich om
zijn volk bekommerd.”
Wat Jezus hier gedaan heeft,
wordt al gauw bekend in heel het
joodse land en daarbuiten.

EVEN STOP

HUIL MAAR NIET

SUDOKU

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Nu vrijdag is het de feestdag van Sint-Maarten. Zonder enig probleem
zou ik nu de rest van dit wekelijkse verhaal alleen maar met weerspreu-
ken over Sint-Maarten kunnen vullen. De meeste van die spreuken re-
fereren naar Kerstmis, wat in feite symbool staat voor de winter. Zo zeg-
gen die spreuken bijvoorbeeld:
STAAT MET SINTE-MAARTEN OP ’T IJS DE GANS,
DAN HOUDT ZE MET KERSTMIS 
IN ’T WATER EEN DANS.

Mocht het nevelig zijn nu vrijdag, dan volgt een zachte winter want:
NEVELS IN DE SINT-MAARTENSNACHT,
BRENGEN WINTERS KORT EN ZACHT.

Onze voorouders waren ervan overtuigd dat er rond de Sint-Maartens-
feestdag enige nazomerse dagen moeten komen. Over die Sint-Maar-
tenszomer zijn er ook spreuken, zoals deze:
AL MOET SINTE MAARTEN 
EEN MANTELKEN DRAGEN,
HIJ MOET TOCH NOG WANDELEN 
IN ZOMERSE DAGEN.

Dat Sint-Maartenszomerke is dan wel één van de allerlaatste nazo-
merkes van het jaar. De winter is nu zeer nabij. En onze voorouders
drukten dat uit in diverse spreuken, waarvan ik deze de meest kleurrij-
ke vind:
SINTE-MAARTEN ZIT MET DANK
REEDS OP DE KACHELBANK.

of nog anders:
SINTE MAARTEN ZET ZICH MET VEEL DANK
BIJ HET HEERDVUUR OP DE BANK.
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Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-
ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Aver-
bode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,
02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 • Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron,Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17
• PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,
016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oos-
tende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060
Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


