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Zondagsgebed

Bij de 31ste zondag door het jaar

We leefden in de hoop dat

Ontmoediging
is vaak ons deel.

Ook wij
hoopten dat
meenden dat
geloofden dat

Ons leven zit vaak zo vol
onvervulde verwachtingen,
verlangens die niet werden ingelost.
een zieke die droomde te genezen
een meisje dat wenste te trouwen
een jongen die geen werk kan vinden
een wereld die maar niet verandert
zoveel inzet, zonder resultaat.

En toch
blijft de hoop
ons sterkste wapen
op morgen,
op beter.

Lambert Vanherk

Mia BERTMANS

Jezus spreekt vurig en onver-
moeibaar. Hij kan het niet genoeg
beklemtonen: „Wees toch niet zo
bezorgd! Verzamel geen geld of
dingen hier op aarde die je weer
kwijt kunt raken.” Begrijp Hem
goed: je moet wel degelijk werken
voor de kost. Het gaat niet op alles
zijn gang te laten gaan en te ho-
pen op de hemelse dauw. Dit is
niet Jezus’ boodschap. Wel wijst
Hij hierop: laat geld en zorgen je
niet in beslag nemen. Leef vrij,
hoed je voor overdreven materië-
le beslommeringen en bezits-
drang. Het zijn stoorzenders die
het wezenlijke van je leven ver-

troebelen. Jezus illustreert dit
meesterlijk eenvoudig.
In de late namiddag zit Hij met
zijn leerlingen aan de oever van
het meer. Geen wolkje aan de
lucht. Het is een schitterende dag.
„Maak je geen zorgen”, vertelt
Hij. „Wees niet bezorgd om je le-
ven, om eten en drinken, om li-
chaam en kleding. Het leven is
groter dan eten en drinken, het li-
chaam is kostbaarder dan kle-
ding. Kijk naar de vogels in de
lucht: zij zaaien niet en maaien
niet en hebben geen bezit in schu-
ren. Maar jullie Vader, die in de
hemel is, houdt ze in leven. Zijn
jullie niet meer dan wat vogels?
Trouwens, je kunt je leven niet

verlengen, ook al ben je bezorgd
dag na dag.”
„En waarom maak je je zo druk
over kleding? Kijk naar de bloe-
men langs de weg die niet spin-
nen en niet weven, maar prachtig
bloeien. Salomo ging schitterend
gekleed, maar was niet zo mooi
als een van hen. Jullie Vader in de
hemel kleedt de bloemen, die
vandaag nog bloeien en morgen
reeds verdwenen zijn. Hoe zal Hij
dan niet voor je zorgen?”
Zijn leerlingen luisteren met ge-
spitste oren. Geen van hen ont-
wijkt zijn blik en Jezus vervolgt:
„Jullie geloof is zo klein! Wees
toch niet zo bezorgd. Jullie Vader
weet dat je voedsel, drank en kle-
ding nodig hebt. Nee, richt je op
zijn koninkrijk en al die dingen
zullen erbij gegeven worden.
Wees niet bang. Jullie Vader heeft
in zijn goedheid het koninkrijk
gegeven. Verkoop je bezittingen

en geef het geld aan de armen.
Schaf je een beurs aan die niet ver-
slijt. Zorg voor een schat die nooit
uitgeput raakt, een schat in de he-
mel, waar geen dief bij kan komen
en die geen mot kan aantasten.
Want waar je schat is, daar is ook
je hart.” Hier stopt Jezus. Hij
zwijgt. Diepe stilte rust op allen.
Zijn woorden klinken als echo’s
na. Ze sijpelen langzaam door.
Geen van hen zegt iets. Weldoen-
de stilte mag stilte zijn.
Het is laat geworden. Het dag-
licht verdwijnt, de zon gaat on-
der. Paarsrood kleurt de einder.
Lichtjes deint het wateroppervlak
op en neer, zonder rimpels, met
een roze glans die iets wonder-
moois voorspelt.
De dag is goed geweest.

EVEN STOP

ZORG VOOR EEN SCHAT

SUDOKU

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

In de oktobermaand zijn de echte weerheiligen zeldzaam, maar in 
de herfst valt er vanalles te beleven, zodat er aan toepasselijke,
tijdgebonden spreuken geen gebrek is.

Vandaag dan maar eens wat spreuken over de mist. Hier gaan ze:
WANNEER ’S AVONDS DICHTE NEVELS STIJGEN,
WE DE VOLGENDE DAG GOED WEER VERKRIJGEN.

Dan een korte over de mist:
MISTIGE MORGEN,
SCHONE DAG.

maar:
DE MIST HEEFT VORST IN DE KIST!

Ook goed om te weten, is deze:
MIST NA REGEN,
BRENGT GEEN ZEGEN.

En de mist heeft in andere West-Europese landen ook inspiratie
gegeven tot weerspreuken. Hier zijn er enkele:
LES MATINS BRUMEUX SE TRANSFORMENT EN CLAIRE
APRES-MIDI.

nog :
MATINEE OBSCURE,
JOURNEE SURE.

En nog een Duitse tot slot :
AUF GUT WETTER VERTRAU,
BEGINNT DER TAG NEBELGRAU.
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Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-
ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Aver-
bode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,
02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 • Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron,Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17
• PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,
016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oos-
tende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060
Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


