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Zondagsgebed

Bij de 27ste zondag door het jaar

-Uw verlangen (naar God) is uw gebed.
Indien u onophoudelijk (naar Hem) verlangt,
dan bidt u ook onophoudelijk.
Niet voor niets heeft de apostel gezegd:
„Bidt zonder ophouden.” (1 Tessalonicenzen 5, 17)

Moeten wij nu altijd op de grond knielen,
het lichaam uitgestrekt en de handen opgeheven,
omdat hij ons zegt: „Bidt zonder ophouden”?
Als we ‘bidden’ alleen dit uitwendige noemen,
dan zie ik niet in hoe we dat continu
zouden kunnen doen.
Maar een mensenhart kan ook
op een andere wijze bidden,
– inwendig – en dan kan het wel eindeloos:
bidden dat samenvalt met naar God te verlangen.
Wat je ook doet, als je verlangt
naar eeuwige vrede in God
dan houd je niet op te bidden.
Je voortdurende godsverlangen
is dan je onophoudelijke gebed.
Je bidden zal evenwel opdrogen en verstommen,
als je jouw liefde voor God laat verminderen.
Verkoelt je liefde, dan verstomt het hart.
Vlammende liefde is het hart dat spreekt.
Indien je liefde zonder ophouden brandt,
dan roep je ook om God zonder ophouden
en als je zonder ophouden om Hem roept,
dan verlang je ook zonder ophouden naar Hem.

Vrij naar Sint-Augustinus, homilie bij Psalm 37, 14

Mia BERTMANS

Wel heb je van je leven! De leerlin-
gen jagen ze weg! Spelende rak-
kers lopen uitbundig naar Jezus
toe. Moeders vragen Hem hun
kinderen aan te raken. Peuters
met donkere ogen kijken stralend
naar Hem op. Maar de leerlingen
snauwen dat volkje af: „Jezus laat
je nu best gerust!” Die bengels ko-
men ongelegen, met een bruusk
gebaar verwijderen de apostelen
de troep.
Jezus ziet het spel aan. Onge-
hoord! Kwaad en diep veront-
waardigd zegt Hij: „Laat ze doen!
Laat die kinderen bij Mij komen
en hou ze niet tegen. Want het Ko-

ninkrijk van God is voor mensen
die zijn als kinderen. Ik zeg jullie:
wie voor het Koninkrijk van God
niet openstaat als een kind, die
komt er niet in.”
Daar staan ze nu, de volgelingen.
Niet alleen laat Hij die kleinen tot
Hem komen, Hij stelt hen boven-
dien nog als voorbeeld. Wellicht
bestaat er tussen kleinen en het
Koninkrijk Gods een mysterieuze
band die zij, volwassen mannen,
niet zien noch hebben. Ja, Jezus
bewondert dat spontaan vertrou-
wen bij de kinderen. Als je niet
wordt als zij, heb je niets begrepen
van het Rijk Gods.
Kijk, Hij slaat zijn armen om hen
heen, zegent ze en legt hun de

handen op. Bijzonder mooi, vol
liefde. En blij dat die kinderen
zijn! Ze springen als jonge veulens
dansend en zingend om Hem
heen. Telkens opnieuw is Jezus’
liefde heel tastbaar. Telkens op-
nieuw wekken zijn woorden en
daden aandacht. De stille kracht
van zijn Vader staat achter Hem.
Niets ontgaat Jezus, altijd en voor
iedereen is Hij er op elk moment.
Dit wil Hij graag zijn leerlingen
leren: bekommerd zijn om allen,
zonder onderscheid. Zijn leerlin-
gen zien nu met eigen ogen welke
plaats Jezus aan kinderen geeft.
„Wee hen die dit kinderlijk ver-
trouwen misbruiken, misprijzen
en ergernis geven.” Terzelfder tijd
plaatst Hij, naast de kinderen, ook
de vrouwen op de voorgrond. Bei-
den bekleden in de gemeenschap
een minderheidspositie. Weer
eens gaat de Rabbi daar hard te-
genaan. Hij roept vrouwen en kin-

deren tot zich. Helemaal niet ge-
bruikelijk. Vrouwen zijn leeg-
hoofden, kletspraat kramen ze
uit, een zwak geslacht. Goed om
water te halen aan de bron, brood
te bakken, te weven, kinderen
groot te brengen en te werken in
huis. Goed om aan de passie van
hun man te voldoen en een nage-
slacht te baren. Jawel, daarmee is
alles gezegd over die schepsels.
Maar niet voor Jezus, zo denkt Hij
niet!
Vrouwen verdienen respect en
trekken zijn volle aandacht. Hij
praat met hen, luistert naar hun
levenswijsheid. Hij kent hun
overgave, proeft hun zoete teder-
heid.Hij kijkt hen recht in de ogen
en glimlacht, zoals geen man
glimlachen kan.
Vrouwen, kinderen – een schep-
ping Gods.

EVEN STOP

LAAT ZE DOEN

SUDOKU

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen is het de feestdag van Sint-Michiel, maar twee spreuken over
hem houden al verband met de dag van vandaag:

NATTIGHEID OP DE DAG VOOR MICHIEL,
GEEFT EEN KOUWE HERFST.
en:
VALLEN DE EIKELS AL OP DE DAG VOOR MICHIEL,
DAN SNIJDT DE WINTER DOOR LIJF EN ZIEL.

Voor Sint-Michielsdag zelf zijn er heel veel spreuken. Ik geef er een
paar:
MET SINT-MICHIEL VERDWIJNT DE HITTE.

Een andere zegt nog:
SINT-MICHIEL
BRENGT DE WINTER ONDER ZIJNE KIEL.
of:
SINT-MICHIEL SCHUWT DE STROOIEN HOED EN OOK DE
BLAUWE KIEL.

Al die en andere spreuken wijzen er dus op dat na morgen de zomer wel
voorgoed voorbij is. Maar we krijgen nog wel even respijt, want we moe-
ten het “Sint-Michielszomerke” nog krijgen:
ACHT DAGEN ZONNESCHIJN,
BRENGT MICHIEL OM WEL TE ZIJN.

Vroeger was men ervan overtuigd dat die paar nazomerse dagen er al-
tijd kwamen omdat de aartsengel Michaël de goede reputatie had om
zijn feestdag te omringen met zonnige dagen.
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