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Zondagsgebed

Bij de 26ste zondag door het jaar

Bidden wij dat wij als Jezus worden,
mensen in nood en pijn opzoeken,
en niet voorbijgaan aan hun diepste vragen.
Laten we bidden.

Bidden wij dat de Kerk
de ziekenzorg ten zeerste behartigt
als een bijzonder belangrijke opdracht.
Laten we bidden.

Bidden wij dat wie als dokter, verpleger of verpleegster
of andere gezondheidswerker omgaan met zieken,
een ruim hart hebben
voor al wie aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Laten we bidden.

Mia BERTMANS

Duizend kinderen heb ik gehad.
Jawel, duizend. Een dankbaar ge-
schenk van een volwaardige on-
derwijsloopbaan.
Nu de schooltijd weer begonnen
is, daagt ze weer op: Heidi. Zij was
een van die kinderen die ik nim-
mer vergeet. Bij de eerste ontmoe-
ting viel ze me op. Het leek of ze
net uit de Heidi-kinderboeken
kwam gestapt. Een frêle figuurtje
dat ik kende uit talrijke verhalen,
met lange donkerblonde vlechten
en ogen die een ongewone helder-
heid uitstraalden.
Heidi speelde op school als een
rakker, maar oneerlijk spel kon

niet door de beugel. Dan protes-
teerde ze heftig doch zonder
agressie. Wijs en knap was ze, leer-
problemen waren haar onbekend.
Ze schreef haar eigen boekjes en
las stapels lectuur. Maar ze bleef
heel eenvoudig. Het maakte haar
zo liefelijk mooi.
Als buitenkind volgde ze de sei-
zoenen met gespitste aandacht en
bewonderde met eerbied al wat
leefde en groeide. Ze verdroeg het
niet als een ‘levende konijn’ in de
klas een dag lang in zijn gesloten
hok mee de lessen volgde. „Een
konijn moet vrij rondlopen, ook
in het klaslokaal”, zei ze. Bloemen
mocht je niet plukken, die horen
niet in een vaas. Ze hield me op de

hoogte van het dierenwasdom bij
haar thuis en berichtte elke ge-
boorte en sterfte.
Heidi, een natuurkind. De hele fa-
milie trok er ‘s zondags op uit, met
de fiets het bos in. Paddestoelen
zoeken.‘s Maandags kreeg ik mijn
deel. Ze wist hoe je ze op de lek-
kerste wijze moest klaarmaken en
vertelde met wilde geestdrift haar
dolle weekendavonturen. Heidi
was een blij kind.
Op tienjarige leeftijd stond het
voor haar vast. „Ik word huismoe-
der”, zei ze en begreep perfect dat
dit een volwaardig beroep was.
Het meest troffen me haar ernsti-
ge vragen, haar eindeloze naden-
ken, haar opstandigheid tegen elk
onrecht. Ze stelde die vragen
waarop je als volwassene het ant-
woord nog zoekt. Waarom is er
oorlog in de wereld? Waarom kun
je God niet zien? Waarom zijn er
armen en rijken? Wat is zonde?

Heidi leek me heel uitzonderlijk,
omdat ze op jonge leeftijd zo har-
monisch de twee kanten van het
leven in zich droeg: verwondering
om al het mooie, aanvoelen van
wat in en om ons leeft en terzelf-
der tijd een opstandigheid tegen
elke vorm van lijden en vernieti-
ging. Heidi. Geen ideaal kind,
maar een zuiver-echt-kind.
Met haar begreep ik wat Hij wilde
zeggen: „Laat de kinderen tot Mij
komen. Houd ze niet tegen, want
aan hen die zijn zoals zij, behoort
het Rijk van God.”
En Hij sloeg zijn armen om hen
heen, legde ze de handen op en ze-
gende hen.

EVEN STOP

EEN UIT DE DUIZEND

SUDOKU

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Alle volkskalenders zijn het vandaag met elkaar eens: er is maar één
dagheilige, Mattheus, en hij is meteen een belangrijke weerheilige
met een heleboel spreuken achter zijn naam. Ik geef je er enkele:

IS HET WEDER MET MATTEUS KLAAR,
’T VOORSPELT EEN GOEI OOGST VOOR ’T VOLGEND JAAR.

en:
WANNEER MATTHEUS WEENT EN NIET LACHT,
AZIJN IN PLAATS VAN WIJN VERWACHT.

of:
MATTHEUS MET STORM EN WIND,
DAN PASEN NOG WINTER VINDT.

Ten slotte:
IS MATTHEUS HEL EN KLAAR,
KOMEN GOE TIJDEN VOORWAAR.

Vandaag is meteen ook de herfst begonnen. De herfst is eigenlijk een
ongemeen boeiend seizoen, niet in het minst omdat bomen en strui-
ken nu zo fel gaan verkleuren. Die bomen en struiken hebben ook
enige waarde waar het op volkse weersvoorspellingen aankomt:
BLOEIENDE BOMEN OP HET EINDE VAN HET JAAR,
WAS NOG NOOIT EEN GOED TEKEN VOORWAAR!

Hetzelfde, maar dan anders gezegd:
BLOEISELS IN DE HERFST GEKOMEN,
HEBBEN MENIG ZOMER DE VRUCHT ONTNOMEN.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-

ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische

centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Aver-

bode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,

02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,

09/225.48.36 • Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron,Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17

• PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,

016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oos-

tende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060

Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

©
 D

e 
P

u
zz

el
aa

r

©
 D

e 
P

u
zz

el
aa

r


