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Paulus wordt in 1694 geboren in
het Noord-Italiaanse stadje Ova-
da. Wanneer hij negentien is, leidt
een preek van de dorpspastoor tot
een bekeringservaring. Voortaan
wil hij God op ‘radicale wijze’ die-
nen. Paulus wordt vrijwilliger in
een leger dat op kruistocht trekt
tegen de Turken, maar ook cate-
cheet, predikant en kluizenaar in
het bisdom Alessandria, waar hij
een eerste levensregel schrijft
voor een nieuwe religieuze ge-
meenschap.
Als pelgrim legt hij in de Romein-
se basiliek Santa Maria Maggiore
de gelofte af om zich te wijden aan
de beschouwing en de verkondi-
ging van Christus’ lijden (1721). In
het gezelschap van zijn broer Jo-
hannes Baptist betrekt hij een
kluis op de berg Monte Argenta-
rio, een klein schiereiland in de
omgeving van Orbetello. Later
zorgen ze samen voor zieken in
het Romeinse ziekenhuis San Gal-
licano. In 1727 wijdt Benedictus
XIII hen tot priester in de Sint-
Pietersbasiliek. Beide broers ke-
ren terug naar de Monte Argenta-
rio en missioneren onder de
verarmde bevolking van Noord-
en Midden-Italië. Clemens XII
verleent hun daartoe de titel van
apostolisch missionaris (1738).
Vier jaar na de voltooiing van het
klooster op de Monte Argentario
(1737) keurt een pauselijk schrij-

ven de regel en de constituties
voor de congregatie van het Lijden
van Jezus Christus goed. De pas-
sionisten, genoemd naar het La-
tijnse woord voor ‘lijden’ (passio),
verbinden de wilskracht van de je-
zuïeten met de eenzaamheid van
de kartuizers. Met grote blijheid
dienen ze God door Jezus’ passie
voor ogen te houden, deel te ne-
men aan zijn lijden, zich te laten
vallen in zijn liefde en in Gods
hand.
In 1769 wordt Paulus hun gene-
raal-overste. Twee jaar later leidt
zijn passiespiritualiteit tot een
klooster voor vrouwelijke con-
templatieven (passionistinnen).
Tijdens zijn stervensproces (1775)
wordt het passieverhaal uit het
evangelie voorgelezen, het ver-
haal dat Paulus’ leven en zijn
apostolische activiteiten heeft
geïnspireerd. Behalve zijn regel
en zijn Diario spirituale (Geestelijk
dagboek) laat Paulus meer dan
tweeduizend brieven na. De
diepchristelijke mysticus geldt als
een van de grootste predikanten
van de achttiende eeuw en is gees-
telijk verwant met Theresia van
Ávila, Johannes van het Kruis en
Franciscus van Sales.
Een bekende passionist uit de ne-
gentiende eeuw is de Nederlander
Karel van Sint Andries Houben,
die Benedictus XVI in 2007 heilig
verklaart. Johannes Andreas

wordt in 1821 geboren in Munster-
geleen in de Nederlandse provin-
cie Limburg, als zoon van een wel-
gestelde molenaar. In zijn
kinderjaren verlangt hij al naar
het priesterschap.
Tijdens zijn vijfjarige militaire
dienst ontmoet hij een medesol-
daat die een broer heeft bij de pas-
sionisten. In 1845 volgt hij zijn
voorbeeld en treedt onder de
naam Karel van Sint Andries in
het klooster van Ere bij Doornik
in. Vijf jaar later wordt hij tot
priester gewijd. Hij is actief in de
nieuwe stichtingen van de passio-
nistenorde in Engeland, in Broad-
way en in de nieuwe communau-
teit van Mount Argus, nabij
Dublin. Als hij in 1881 zenuwziek
wordt, draagt hij zijn lijden ge-
duldig. Karel sterft in 1893 aan de
gevolgen van een infectie na een
beenwonde.Tijdens de begrafenis
van Father Charles of Mount Ar-
gus stelt zijn overste vast dat het
volk hem al tot heilige heeft ver-
klaard.
Pater Karel is vroom en nederig.
Zijn devotie tot Jezus’ lijden uit
zich in het kruisbeeldje dat hij
steeds in zijn hand draagt. Met
grote overgave en bezieling celeb-
reert hij de eucharistie, die vaak
veel langer duurt dan gebruike-
lijk. In Engeland en Ierland zoe-
ken heel wat mensen hem op voor
zijn wijze raad, zijn zorg vol me-

delijden en genezend contact.
Vooral via het sacrament van de
biecht biedt hij individuele perso-
nen geestelijke begeleiding. Om-
dat hij de Engelse taal niet goed
beheerst, wordt hij geen groot
prediker.
Tijdens de heiligverklaring (3 juni
2007) typeerde Benedictus XVI de
heilige Karel als volgt: „In de zie-
ken en de lijdenden herkende hij
het gezicht van de gekruisigde
Christus, dat hij zijn hele leven
lang vereerde. In overvloed dronk
hij uit de stromen levend water
die uit de zijde van de Doorboorde
vloeiden.”

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek.
Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt,
2008, 345 blz., 19,95 euro,
ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

3 juli, 9 uur, Braambos via VRT één
(herhaling omstreeks 23 uur via Can-
vas). Na de rubriek Close-up de re-
portage De Balkan. Een mix van reli-
gies. De arrestatie van Ratko
Mladic, aangewezen als een van de
belangrijkste verantwoordelijken
voor de etnische zuivering tijdens
de Balkanoorlog van de jaren
1990, kan hopelijk bijdragen tot
het omdraaien van een duistere
bladzijde uit de geschiedenis van
de regio. Nu, meer dan vijftien
jaar later, gaat een groep jongeren
ter plaatse polshoogte nemen. In
de vierde aflevering van Spirituele
leiders staat Jean Vanier centraal,
stichter van de Arkgemeenschap.
De cameraploeg brengt een be-
zoek aan de inmiddels 82-jarige
Vanier in de allereerste Arkge-
meenschap in Trosly, bij Parijs,
waar hij nog steeds een huis deelt
met mensen met een beperking.
Vervolgens gaat het naar Gouda
en naar Antwerpen, waar Vanier
en zijn Ark ook school maakten.

Het heiligenboek

Paulus van het Kruis en Karel van Sint-Andries Houben. Heilige passionisten Tom Zwaenepoel
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Boodschappen Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

Een vrouw vraagt haar man in z’n eentje boodschappen te doen:

— Breng ook een bak bier mee, en als ze eieren hebben, breng er dan zes
mee.

Een tijdje later komt de man thuis met zes bakken bier, tot stomme ver-
bazing van zijn echtgenote.

— Waarom heb jij in ’s hemelsnaam zes bakken bier meegebracht?

— Wel, ze hadden eieren!

Boodschappen Ingezonden door Jan Umans

Een vrouw botst in de supermarkt op de directeur van een belangrijke
fabriek in de gemeente. Ze snelt op hem af:

— Ach mijnheer, heeft u geen werk voor mijn man.

De directeur kijkt wat verveeld en antwoordt:

— Het spijt me, mevrouw, tegenwoordig hebben we heel weinig werk.

Waarop de vrouw:

— Jammer. Dat was anders net iets voor mijn man.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van

heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één

of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leu-

ke? kerk & leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49,
e-mail devromekudde@kerknet.be.
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