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„De Kerk is een tuin versierd met
een oneindig aantal bloemen.
Daarom moeten er bloemen van
verschillende grootte, kleur, geur
en dus van verschillende vol-
maaktheid zijn. Alle hebben hun
waarde, lieftalligheid en glans, en
alle samen vormen in de vereni-
ging van hun verscheidenheid een
uiterst vriendelijke volmaakte
schoonheid.” Dat zegt Franciscus
van Sales in Traité de l’amour de
Dieu.
Franciscus wordt in 1567, in het
kasteel van Sales in Thorens-Gliè-
res in de Haute-Savoie, geboren
als oudste van dertien kinderen.
In Parijs en Padua studeert hij lite-
ratuur, filosofie en theologie. Na
een zware spirituele crisis vindt
hij door jarenlang gebed het ver-
trouwen in Gods liefde terug. Hij
wordt priester (1593) en voert van-
uit Annecy, de residentieplaats
van de bisschop van Genève, een
actieve bekeringsstrijd onder de
protestanten van Savoye. Als bis-
schop van Genève (1602) werkt hij
aan de uitvoering van de hervor-
mingen van het concilie van Tren-
te met onder andere een degelijke
priesteropleiding en catechis-
musonderricht. Hij sterft in 1622.
Ondanks alle fijngevoeligheid te-
genover zijn medemensen is
Franciscus van Sales voor zichzelf
zeer hard en ascetisch. Zo leeft hij
ook als bisschop in een kleine ka-

mer. Als wijs raadgever van vor-
sten en pausen, gewaardeerd pre-
dikant en voornaam biechtvader
en zielenleider is hij ervan over-
tuigd dat de mens zijn doel niet
bereikt met strengheid, maar met
vriendelijkheid en mildheid. Met
veel geduld en uithouding pro-
beert hij de mensen te overtuigen.
Omdat de toehoorders van zijn
preken worden bestraft, zoekt hij
alternatieve methodes van ge-
loofsverkondiging. Hij voert een
mediacampagne met zelfgeschre-
ven pamfletten die hij op openba-
re plaatsen en aan huisdeuren
kleeft. Hierin worden de belang-
rijkste katholieke waarheden zo
spannend beschreven dat de men-
sen almaar vaker het contactver-
bod negeren en naar zijn preken
komen luisteren. Voor Franciscus
speelt de overtuigingskracht van
het eigen leven een cruciale rol.
Als een idee geloofwaardig verteld
wordt, vindt de juiste leer vanzelf
haar weg in de harten. Vooral voor
journalisten en auteurs, van wie
Franciscus de patroonheilige is,
betekent dit: zeg en schrijf de
waarheid met liefde.
In een tijd waarin splitsingen gro-
te wonden slaan in het hart van de
Kerk, streeft Franciscus naar een-
heid. Zijn grootste bezorgdheid
bestaat erin de geloofsgemeen-
schap in zijn bisdom samen te
houden. Hierbij gaat het hem

hoofdzakelijk om geduld en tole-
rantie tegenover andersdenken-
den en persoonlijke verdieping.
Franciscus beschouwt het als zijn
levensopgave om de naar het cal-
vinisme overgestapte christenen
met preken, huisbezoeken en ge-
sprekken opnieuw te ‘bekeren’.
Bewust kiest hij niet voor geweld,
maar voor de ‘wapens van de lief-
de’.
Zolang Franciscus leeft, wil hij
God beminnen, respecteren en
eren. In het gebed en het boetesa-
crament begrijpt hij dat God lief-
de is. Als God liefde is, kan Hij
slechts de liefde willen. De lief-
hebbende God trekt met zijn Lief-
de de mensen naar zich toe en wil
dat ze op dezelfde manier op zijn
Liefde antwoorden. Zo wordt de
relatie met God een liefdesrelatie,
een relatie van hart naar hart. De
vaststelling dat alles wat gebeurt
uitdrukking is van de goddelijke
liefde, schenkt de mens vertrou-
wen. Een wezenlijk werk van de
spiritualiteit over Gods liefde is
Franciscus’ Traité de l’amour de
Dieu, dat de Franse mystiek van de
zeventiende eeuw sterk beïn-
vloedt.
Met zijn optimistische en levens-
lustige spiritualiteit humaniseert
Franciscus de geloofsbeleving en
verbindt hij de begrippen ‘mense-
lijk’ en ‘devotie’ onlosmakelijk
met elkaar. In zijn populaire boek

Introduction à la vie dévote (1609)
geeft hij heldere tips hoe je op je
leef- en werkplaats een ‘volko-
men’christelijk leven kunt leiden.
Volgens het motto ‘weinig en
goed’ volgt hij de kleine weg zon-
der noemenswaardige heldenda-
den. Dit is de weg van de kleine
stappen, het alledaagse, het een-
voudige. Franciscus vraagt ons:
„Doe niet het buitengewone,
maar doe het gewone buitenge-
woon goed. Wil je de wereld ver-
anderen, begin dan bij jezelf.”

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek.
Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt,
2008, 345 blz., 19,95 euro,
ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

19 juni, 8.30 uur, Braambos via VRT
één (herhaling omstreeks 23 uur via
Canvas). Close-up, korte rubriek
met maatschappelijk-spirituele
actualiteit • Lemaître, de vader van de
Big Bang. Lucette Verboven praat
met ’s mans biograaf, kosmoloog
Dominique Lambert. Georges Le-
maître (1894-1966) legde de
grondslag van de theorie van het
oeratoom, die bij het brede pu-
bliek bekend zou worden als de
oerknal-theorie. Hij was astro-
noom, priester en doceerde aan de
universiteit in Leuven • Spirituele
leiders, aflevering 3, Laurence Free-
man en de Wereldgemeenschap voor
Christelijke Meditatie. In België be-
zoekt Braambos een christelijke
meditatiegroep in Waasmunster
waar een kloosterzuster, enkele
huismoeders en jonge ICT’ers een
hechte meditatiekring vormen. In
Nederland put de veertiger Janne-
ke heel wat inspiratie uit de chris-
telijke meditatie. Ze denkt erover
haar kinderen de meditatieme-
thode aan te leren.

Het heiligenboek

Franciscus van Sales. De leraar van de Liefde Tom Zwaenepoel
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Examenslippers Ingezonden door Cyriel Nijs

Als grootvader nog leefde, zou hij zich doodgelachen hebben.

We gaven haar een klein pakje met een grote theepot erin.

Mijn zus was verkleed als verpleegster. Dat was gemakkelijk, want ze
is verpleegster.

„En nu, beste vrienden, gieten we het glas uit op onze dierbare
jubilarissen.”

We speelden een leuk spelletje en wie won, was dan de winnaar.

Ik vind dat het gymnastiekuurtje het rapst voorbijgaat. Dat komt
misschien omdat het maar een half uurtje is.

We mogen de speelplaats niet verlaten, want we zouden onder een
auto kunnen lopen en verongelukken en daarvoor moeten we
toelating hebben.

Hij vond de WC niet en gebruikte toen maar zijn zaklamp.

Er waren veel Engelsen aan de kust, vooral Duitsers.

Op een mooie dag in de vakantie toen het eens slecht weer was...

De vissen namen vlug de benen, toen ze de vissers hoorden aankomen.

We zagen in de dierentuin apen, olifanten, giraffen en ook twee
zustertjes waar ik nog bijgezeten heb in de kleuterschool.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van

heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één

of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leu-

ke? kerk & leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49,
e-mail devromekudde@kerknet.be.

Oplossing van de puzzel van
vorige week: GELEERDE
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