
LEZINGEN DOOR DE WEEK | Maandag 6 juni: Handelingen van 
de Apostelen 19, 1-8 en Johannes 16, 29-33 • Dinsdag 7 juni: Han-
delingen van de Apostelen 20, 17-27 en Johannes 17, 1-11a • Woens-
dag 8 juni: Handelingen van de Apostelen 20, 28-38 en Johannes 
17, 11b-19 • Donderdag 9 juni: Handelingen van de Apostelen 22, 
30; 23, 6-11 en Johannes 17, 20-26 • Vrijdag 10 juni: Handelingen 
van de Apostelen 25, 13-21 en Johannes 21, 15-19 • Zaterdag 11 juni: 
Handelingen van de Apostelen 11 21b-26; 13, 1-3 en Matteüs 10, 7-13  

• Zondag 12 juni (Pinksteren) Handelingen van de Apostelen 2, 1-11 
– Eerste Brief aan de Korintiërs 12, 3b-7.12-13 – Johannes 20, 19-23.
EUCHARISTIE OP RADIO | 2 juni, 10 uur, VRT Radio 1. Ons Heer 
Hemelvaart vanuit de Leuvense abdij Keizersberg.
EUCHARISTIE OP TV | 2 juni, 11 uur (!), VRT één. Ons Heer He-
melvaart in Eurovisie vanuit de kathedraal Onze-Lieve-Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen in Monaco. Met het kathedraalkoor. Recht-
streekse commentaar vanuit Brussel door Mark Janssens.

EUCHARISTIE OP RADIO | 5 juni, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit de 
Hasseltse parochie Sint-Catharina.
EUCHARISTIE OP TV | 5 juni, 10 uur, VRT één: vanuit de parochie 
Sint-Pietersbanden in Nederbrakel. Het Kinderkoor, het Sint-Pie-
terskoor, de Gregoriusgilde en Vivace zingen onder leiding van 
Greet Heyse, aan het orgel begeleid door Ellen Donovan.

eerste lezing
handelingen van de apostelen  

1, 12-14

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de 
apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. De-
ze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. 
Daar aangekomen, gingen zij naar de bovenzaal waar 
ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en 
Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Mat- 
teüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en 
Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensge-
zind volharden in gebed samen met de vrouwen, met 
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

tweede lezing
eerste brief van petrus 4, 13-16

Dierbaren,
Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lij-
den van Christus; dan zult gij juichen van blijdschap, 
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u ge-
lukkig, als men u hoont om de naam van Christus: 
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de 
Geest van God is, op u rust. Zorgt dat niemand van u 
te lijden heeft als moordenaar of dief of boosdoener 
of aanbrenger. Maar wie als christen lijdt, moet zich 
niet schamen, maar God eren met die naam.

evangelie
johannes 17, 1-11a

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: „Va-
der, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat 
de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht 
gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schen-
ken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het 
eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en 
Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.”

„Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te vol-
brengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Va-
der, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geeft Mij de 
heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond.”

„Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die 
Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze 
toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord 
onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gege-
ven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij Mij 
hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij heb-
ben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik 
van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij 
Mij hebt gezonden.”

„Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar 
voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toe-
behoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. 
Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de 
wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar 
U toe kom.”
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commentaar bij de zondagslezingen

— Kris Depoortere—

En toch...
VORIGE DONDERDAG VIERDEN WE HEMELVAART. Op mensentred – vol be-
grip voor hun twijfels – nam Jezus afscheid van zijn leerlingen. „Door zich te laten 
zien” (letterlijk uit het Grieks) wilde Hij ze laten inzien dat Hij, de Verrezen Jezus, 
dezelfde was én toch heel anders. Veertig dagen heeft de groeitijd van de leerlingen 
geduurd. „Jullie zullen Me niet meer kunnen aanraken, voelen, vastpakken”, zei Je-
zus. „Ik zal niet meer lichamelijk aan-wezig zijn, maar wel in-wezig. Wie lichamelijk 
aan-wezig is, kan ook geestelijk af-wezig zijn. Ik zal in-wezig zijn, in het diepste van 
jullie hart. Ik zal de Stem in jullie hart zijn. Ik zal nooit meer af-wezig zijn. En jullie 
zullen nooit meer helemaal alleen zijn. Jullie dragen Mij in je hart. Of beter nog: Ik, 
Jezus, woon in jullie hart.”

En toen was Jezus weggegaan naar de Olijfberg, de plaats waar Hij zo’n gruwelijk 
verdriet had vlak vóór zijn arrestatie. Eindelijk naar huis terug, net op de plaats waar 
Hij gesmeekt had: „Vader laat die kelk toch aan Mij voorbijgaan.” En op de dag van de 
Hemelvaart klinkt een Stem, net als bij zijn doopsel, net als tijdens zijn doodsangst 
op de Olijfberg: „Waarom staan jullie nog naar de wolken te kijken, omhoog? Dat is 
voorbij. Kijk nu om je heen. Kijk naar medemensen. Zoals Jezus deed. Pak je mede-
mensen vast, heel hun wonden, laat ze bij jullie uitschreien, vier met hen Kana met 
overvloedige wijn, zorg voor hun verloren kinderen, vind palliatieve zorg uit voor 
verzwakte mensen, steun mensen achter tralies, bevecht geweld en verkrachting. 
Kortom, herken Mij in je medemensen. Kijk dus niet meer naar de wolken, maar kijk 
in de ogen van je medemensen. Daar – alleen daar – zul je Mij, Jezus, herkennen.”

Na de Hemelvaart zijn de leerlingen weer naar Jeruzalem teruggekeerd, een beet-
je moedeloos wellicht. De wonde ligt weer open. De rouw heeft hen nog in zijn klau-
wen. Ze trekken zich terug in de zaal van de Herinnering aan dat mooiste moment, 
het Laatste Avondmaal. Ze zitten weer aan dezelfde tafel. Zoals een vrouw in de fau-
teuil van haar overleden man gaat zitten, na de begrafenis. Maar zonder dat ze het 
beseffen zijn ze een novene bezig: negen dagen smeken om inzicht en vooral om uit-
zicht. De elf overgebleven leerlingen. Met de lege stoel van de verrader Judas. Ik denk 
dat de donderzonen, zoals Petrus en Johannes heetten, die stoel al in duizend stuk-
ken hadden gestampt.

Er is wel één groot verschil met de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart. 
Op veel iconen zien we dat Maria, de moeder van Jezus, bij hen zit. De laatste keren 
dat we haar zagen was op goede vrijdagavond, de piëta, met het lijk van Jezus op 
haar schoot. Dieper dan alle leerlingen was zij getroffen door Jezus’ dood, maar eer-
der dan de anderen beseft ze wat haar opdracht is: de groep bijeenhouden. Moeder 
zijn van die ruige mannen, die na drie jaar nog naar vis roken. Had Jezus dat niet ge-
vraagd op het kruis: dat ze moeder zou zijn van Johannes? Maar moederschap kent 
geen grenzen. Ze is moeder van de elf verlorenen. Ik denk dat ze in haar hart al stille-
tjes fluistert: „Kom Geest van Jezus, Kom, Geest die altijd zegt: ‘En toch’.”

En dan gebeurt iets wat we vandaag niet lezen in de eerste lezing uit het Boek 
van de Handelingen van de Jonge Kerk, omdat het er net op volgt (Handelingen 1, 
15-20). De leerlingen hebben zich wellicht nog kwaad gemaakt op Judas, de verra-
der. Psychologen zouden zeggen: „Kijk, de agressieve fase in de rouwverwerking!” 
Maar het schuim op de mede zakt. Ze willen een vervanger kiezen voor Judas. Want 
ze moeten toch met Twaalf zijn. Zo had Jezus het gewild. Ze stellen selectiecriteria 
op: het moet een ervaringsdeskundige zijn, iemand die alles meemaakte. Ze brain-
stormen en consulteren tot ze twee mensen over hebben. De rest laten ze dan aan de 
Geest over. Ze bidden. Ze loten. Het lot valt op Mattias. Zo is de groep rond Maria al 
een heel klein beetje geheeld en genezen. Zouden ze toch voortdoen? Zouden ze toch 
al ergens horen: „En toch geven we het niet op? En toch is het Leven sterker dan de 
dood?”

De novene tussen Hemelvaart en Pinksteren is bijna halfweg. Kom Geest van 
God. Kom Geest van Jezus. Kom Geest die steeds maar zegt: „En toch.”
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