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Ieder mens heeft nood aan een
minzame vriend, een vertrou-
wenspersoon die zingevende
wegwijzers op het levenspad
plaatst en ze ook toelicht. De
zoektocht naar alternatieven voor
maatschappelijke ellende, voor
politieke en economische crises,
voor wraakroepend geweld wordt
in een complexe wereld steeds
moeilijker. Toen de 58-jarige Ka-
rol Wojtyla op 16 oktober 1978 tot
264ste opvolger van Petrus werd
verkozen, had hij al heel wat mee-
gemaakt. Op vroege leeftijd ver-
loor hij al diegenen die hem lief
waren: zijn moeder Emilia, „de
engel van mijn jeugd” (1929), zijn
broer (1932) en vader (1941). Tij-
dens zijn jeugdjaren beleefde
Wojtyla de Europese omwente-
ling van de jaren 1930. In de buurt
van het concentratiekamp Ausch-
witz opgegroeid, werd hij onder
het regime van nazi-Duitsland ge-
tuige van het ‘golgota van ons tijd-
perk’. Na de oorlog kwam de con-
frontatie met het communisme.
Een antwoord op de vragen en
vertwijfelingen van de heden-
daagse mens gaf Karol Wojtyla tij-
dens zijn eerste pausmis op het
Sint-Pietersplein, op 22 november
1978. „Wees niet bang.” Met deze
woorden riep hij de wereld op niet
bang te zijn om over Jezus Chris-
tus te spreken: de weg, de waar-
heid en het leven. Met de bevesti-

ging dat er een waarheid bestaat,
verzocht de jeugdige paus de zoe-
kende wereld vertrouwen te heb-
ben. Hij leerde dat het geloof een
bron van kracht is, een vast funda-
ment voor de hoop van de mens.
Op eerlijke en overtuigende wijze
vertelde de Poolse paus de wereld
dat het verborgen lied van God de
sleutel van het ware geluk is.
Om deze boodschap te versprei-
den, reisde Joannes-Paulus II de
hele wereld rond. Op zijn apos-
tolische reizen zocht de pontifex
het leven in de dorpen op, in ste-
den en in parochies. Zijn bood-
schap was helder: alle mensen –
ongeacht huidkleur, taal, cultuur,
natie – behoren tot eenzelfde fa-
milie, waarvan God onze vader is
en alle gelovigen broers en zussen
van elkaar zijn. Hij riep ook op om
terug te keren naar God, om de
Blijde Boodschap van alle daken
van de wereld te verkondigen en
de kant te kiezen van het kostbare
goede.
Door zijn sterke persoonlijkheid
ontpopte paus Wojtyla zich bin-
nen de Vaticaanse muren en in de
wereld als een minzame, vaderlij-
ke mensenvriend. Hij nam be-
wust afstand van het strakke pro-
tocol van het Vaticaan. Hij zocht
de grote mensenmassa op en
sprak met aanwezige gelovigen.
Hij gebruikte bij onvoorziene om-
standigheden zijn acteertalent uit

zijn jeugdjaren, humor en de gave
van het woord. In zijn brieven aan
kinderen, zieken, migranten, be-
jaarden en priesters nam hij een
persoonlijke en vriendschappelij-
ke stijl aan. De wereld kreeg een
‘atletische paus’ te zien op skilat-
ten, in de bergen of in het zwem-
bad van zijn buitenverblijf in Cas-
tel Gandolfo. De gezondheid van
de paus kreeg een eerste grote
klap na de aanslag op het Sint-Pie-
tersplein op 13 mei 1981. Vanaf
1992 begon een lange ziektege-
schiedenis met enkele operaties.
In 1996 werden symptomen van
de ziekte van Parkinson duidelijk.
Tijdens de viering van zijn vijfen-
twintigjarige pontificaat op het
Sint-Pietersplein (16 oktober
2003) kon de sterk verzwakte
kerkleider zijn homilie slechts ge-
deeltelijk voorlezen. Naar het be-
devaartsoord Lourdes (15 augus-
tus 2004) kwam de pontifex als
zieke onder de zieken, als bejaar-
de onder de bejaarden. Wojtyla’s
lijden werd openbaar voor de hele
wereld.
De nieuwe zalige, Joannes-Paulus
II, geldt als een van de belangrijk-
ste persoonlijkheden van de twin-
tigste eeuw. Hij is meer dan een
moedige, minzame en sympathie-
ke Pool. Ondanks onrust in de
Kerk en de chaos in de wereld
straalde de paus zekerheid uit,
droeg hij een diepe vrede in zich

en ontpopte hij zich als een van de
grootste critici van onze wereld.
Ook als bejaarde en zieke man
bleef hij alles in het werk stellen
om mensen dichterbij te brengen,
verwachtingen van de gelovigen
in te lossen en het woord van God
te verkondigen.
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27 mei, 20.40 uur, Canvas. Slotafle-
vering van Arm Wallonië, driedeli-
ge documentaire van Pascal Ver-
beken en Luckas Vander Taelen
over de Vlamingen die hun geluk
zochten in het industrieel welva-
rende Wallonië. Vandaag C’était
hier. Dat was gisteren. Of hoe ‘rood’
Wallonië de katholieke Vlaamse
immigranten veranderde en ook
zelf een dramatische omwente-
ling beleefde.Aan bod komt alvast
Jef Ulburghs, priester-arbeider in
het Luikse.

28 mei, 23.55 uur, Canvas. Indigè-
nes, veelbejubelde en veelbe-
kroonde Algerijnse oorlogsfilm
van Rachid Bouchareb uit 2006. In
1943 worden duizenden Noord-
Afrikaanse mannen door het
Franse leger gerekruteerd. Vier
Algerijnen worden naar de voor-
ste linies gestuurd vanwege hun
reputatie als moedige mannen.
Deze ‘inboorlingen’, zoals ze wor-
den genoemd, krijgen echter min-
der eten en slechtere kledij dan de
blanke Franse soldaten. Ook ma-
ken ze geen kans op promotie.
Toch hebben ze allen hetzelfde
doel: Frankrijk bevrijden van de
Duitse bezetter.
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Ongelooflijk Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

Een boer rijdt op zijn tractor slingerend door een Haspengouws
dorpje. Zo te zien vermaakt hij zich prima in zijn stuurcabine.

Achter hem rijden politiemensen en die vinden de boer zijn rijgedrag
veel te gevaarlijk. Ze besluiten om de man te doen stoppen.

Luid zingend opent de boer zijn cabine en roept:

– Wat een techniek hé! In Brussel draaien ze muziek en ik kan dat
kilometers ver tot hier helemaal horen!

Zegt de politieman:

– Ja, ongelofelijk. En in Hasselt maken ze jenever en ik kan het hier
twintig kilometer verderop ruiken!

Onverwachts Ingezonden door Jan Umans

De pastoor bezoekt een van zijn arme parochianen, een oude,
stokdove vrouw. Ze vertelt hem hoezeer het haar spijt dat ze niet méér
naar zijn preken is komen luisteren. Om te tonen dat hij haar wel
begrijpt, zegt de pastoor:

– Ach, u hebt eigenlijk niet veel gemist.

Antwoordt de vrouw:

– Dat hebben de buren mij ook al verteld.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van

heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één

of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leu-
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