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Spel

Zeg het met een

Spreekwoord
Zoek je mee naar het kernwoord van deze week?
In elk spreekwoord ontbreekt een woord.
Met de letters boven de getallen van de ontbrekende 
woorden kun je het kernwoord samenstellen.

Samen
Vooruit

in Zuid-aFrika
iSabelle woont en werkt in Plet-

tenberg Bay, een slop-
penwijk in Zuid-Afrika. Ze richtte er born in aF-
rica op. „Nog vele families wonen in krotten 
en hebben geen stromend water”, vertelt ze. 
„Maar we werken er samen aan.” „Ik leer de 
kinderen allerlei sporten”, vertelt katrien, die 
stage loopt in het project. „Zwemmen, rope 
skipping, verspringen... ze vinden het allemaal 
even leuk.”
Kinderen die het moeilijk hebben op school, 
kunnen terecht in de lees- of huiswerkklas. 
„Hun schoolpunten worden beter, zodat ze la-
ter kunnen voortstuderen”, zegt Isabelle. Ook 
de mama’s blijven niet bij de pakken neerzit-
ten. Ze maken juwelen en verkopen die in 
een winkeltje.
De Sint-VincentiuS baSiSSchool in Buggenhout 
steunt Born in Africa. „Een deel van de op-
brengst van onze jaarlijkse vastenvoettocht 
is voor de kinderen van Zuid-Afrika”, zegt iriS.
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Vrienden
Voor het leVen

op de laatste avond van zijn leven vindt Jezus het belangrijk te weten dat zijn leer-
lingen Hem en elkaar lief zullen hebben. Ook al zien ze Hem binnenkort niet meer, Hij 

blijft een trouwe en nabije vriend. Als we zijn voorbeeld willen volgen, moeten we dus 
ook durven tonen dat we elkaar graag zien, en doen wat van een vriend verwacht wordt. 
Jezus weet dat dit niet altijd makkelijk is. Daarom beloofde Hij een nieuwe helper: de 
Heilige Geest. Het is een kracht die binnenin je zit en je hart warm houdt. Hij wil je 
vriend zijn, en vindt het fantastisch dat jij ook anderen tot jouw vrienden maakt.

Na school komen de kinderen bijleren, maken 
huiswerk en genieten dan van een leuk lees-
boek.  © Born in Africa

eVangelie
„alS je mij liefhebt, hou je dan aan mijn geboden”, 

zegt Jezus. „Dan zal ik de Vader vragen jullie 
een andere helper te geven, die altijd bij jullie zal zijn: de 
Geest van de waarheid. Hij woont in jullie en zal in jullie 
blijven. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer 
zien. Maar Ik laat jullie niet in de steek. Ik leef en ook 
jullie zullen leven. Wie mij liefheeft, zal de liefde van mijn 
Vader en Mij ontvangen.”

Naar Johannes 14, 15-21goed nieuwS
uitaFrika
Zien we beelden van Afrika op tv, dan gaat 

het vaak over een burgeroorlog, vluch-
tende mama’s en kinderen, honger... Spijtig, want 
Afrika is een prachtig continent met een rijke ge-
schiedenis. Vandaag, 25 mei, is het wereld aFrika-
dag. Hoog tijd om even met andere ogen naar dit we-
relddeel te kijken. 

Zag je ooit een dwergnijlpaard? Die dieren vind je 
alleen in het Afrikaanse regenwoud. De vijf groot-
ste dieren van Afrika, ook wel ‘the big five’ genoemd, 
zijn: oliFant, neuShoorn, leeuw, luipaard en buFFel. Hoe-
wel het in Afrika rond de evenaar broeierig heet is, 
ligt er op de top van de Kilimanjaro in Tanzania altijd 
ijs. Afrika bezit met de Nijl ook de langste rivier 
ter wereld en met de Sahara de grootste woestijn.
Wist je trouwens dat de eerste mens in Afrika 
leefde? De oudste voetsporen van de homo sapi-
ens werden in Ethiopië teruggevonden en zijn wel 
117.000 jaren oud!
Het Afrikaans lijkt een beetje op een Nederlands 
dialect, goed verstaanbaar voor ons en best grappig. 
Wat denk je van een brompony (scooter), trompop-
pie (majorette), wipmat (trampoline) of Stokkielek-
ker (lolly)?
Reis je door Zuid-Afrika, stem dan af op Radio 
Bobo. Kinderen delen er muziek en films, maar ook 
goed nieuws en verdriet met elkaar.

Leerlingen uit het vierde leerjaar op sprookjeskamp.  © Born in Africa

Net zoals onze ouders willen Afrikaanse ouders 
dat hun kinderen gelukkig zijn en kansen krij-
gen. marguerite stichtte huizen voor kinderen 
die hun ouders verloren in een burgeroorlog. 
Vandaag zijn dat kleine dorpen, waar mensen 
fijn samenleven.
Zuid-Afrika, een land waarvoor een mooie toe-
komst is weggelegd. Als iedereen maar een 
steentje bijdraagt.

martine croonen

www.borninafrica.org.


