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„Amper een week na het tornooi dingt Clari Cantus naar de titel ‘Koor van het jaar’ en wint die ook.”  ©www.koorvanhetjaar.be

Spel HerSenbreker
Je zoekt de getallen die je met 16 en 2 of 16 en 3 of 3 en 2 kunt vormen.
Bijvoorbeeld 14 (16 – 2). Je mag alle bewerkingen gebruiken.

Plaats de woorden die bij die getallen horen op een rij.
Lees van rechts naar links.

GOD(50) leVen(48) HET(13) leerlInG(20) en(1) 
WAArHeID(18) TeMpel(15) De(32) WeG(19) 
MArIA(25) De(5) kerk(44) IS(6) JeZUS(8)

FeeST(33)

„Je kent me nu toch lang ge-
noeg om te weten wie ik 

ben, Filippus”, zegt Jezus. Wat zijn 
de leerlingen nog altijd onzeker 
over wat hen te doen staat nu Jezus’ 
aardse leven voorbij is! „Maak van 
mij geen superheld met krachten 
die jou als mens te boven gaan”, lijkt 
Jezus te willen zeggen. „Jullie zullen 
nog veel grotere wonderen doen 
dan Ik”, overtuigt Hij hen. De weg 
die Jezus gegaan is, moeten nu ook 
de leerlingen gaan. Jezus’ Vader 
is ook onze Vader. Wij mogen in 
zijn voetsporen treden en dezelfde 
eenheid met God ervaren. Heb je 
er al eens bij stil gestaan hoe bij-
zonder dat is? Is Jezus voor jou een 
voorbeeld? Hoe en wanneer?
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„WeeS niet ongerust, 

maar vertrouw 
op God en op Mij”, zei Jezus toen 
Hij afscheid nam van zijn leerlin-
gen. „Zodra ik een plaats voor 
jullie heb klaargemaakt, kom Ik 
terug. Dan neem Ik jullie mee. 
Jullie kennen de weg waar Ik heen 
ga.” Toen zei Tomas: „We weten 
niet eens waarheen U gaat, Heer, 
hoe zouden we dan de weg moe-
ten kennen?” Daarop zei Jezus: 
„Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven. Als jullie Mij kennen, 
kennen jullie ook mijn Vader.” 
„Laat ons de Vader zien, meer 
verlangen we niet”, zei Filippus 
toen. Maar Jezus antwoordde: 
„Wie Mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien. Je kent me nu toch 
lang genoeg om te weten wie Ik 
ben, Filippus. De Vader doet zijn 
werk door Mij. Wie op Mij ver-
trouwt, zal hetzelfde doen als Ik, 
en zelfs meer dan dat.”

Naar Johannes 14, 1-10

„IeDereen is welkom 
bij ons koor”, 

zegt Ria, dirigente bij de jongsten. 
„Elk kind kan immers leren zingen.” 
In oefenkoor De CAnTUlIeTJeS leren 
de allerkleinsten hun stem gebruiken. 
Wie zeven is, mag overstappen naar 
het kInDerkOOr. De jongens en meis-
jes die later bij ClArI CAnTUS terecht-
komen, hebben dus al heel wat zang-
talent opgedaan.
In het repetitielokaal wordt druk ge-
oefend voor de huwelijksviering van 
Liesbet, een van de oudste leden van 
het jeugdkoor. Enkele tieners ontsnap-
pen voor een babbel. lIen (14) maakte 
net de overstap naar het jeugdkoor. „Ik 
kon geen noten lezen toen ik bij het 
koor aanklopte”, vertelt ze. „Daardoor 
was het moeilijk om de muziek aan te 
leren.” Met de hulp van stemoefenin-
gen bij juf rIA, beende Lien de anderen
snel bij.
De jongeren nemen vaak deel aan 
concerten en festivals, ook in het 
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„Kinderkoor Clari Cantuli blinkt dit jaar opnieuw uit in ‘uitmuntendheid’ op het koortor-
nooi Vlaams-Brabant.” © www.claricantus.be

vult Ria aan. Het kinderkoor werkt on-
dertussen ook vlijtig aan een nieuwe 
kerst-cd.
Ook in de parochie draagt Clari Can-
tus zijn steentje bij. „De kerst- en 
paasvieringen in de kerk verzorgen 
we graag”, zegt Lien. „En op kerst-
avond zingen we in het rusthuis. 
Helaas geraakten we vorig jaar de 
berg niet op met al die sneeuw. Pech 
voor ons en zeker voor de bejaarden.” 
De repetitie is afgelopen. Dirigent MI-
CHIel, die het dirigeerstokje van Ria 

vorig jaar overnam voor het jeugd-
koor, geeft nog enkele instructies. 
Dan snel omkleden en met de trein 
naar Aarschot, voor de huwelijksmis 
van Liesbet.
„Cantulietjes, Clari Cantuli en Cla-
ri Cantus, ik sluit al die jonge stem-
men in mijn hart”, besluit Ria als we 
de deur achter ons sluiten. „Jullie 
moeten vast eens komen luisteren 
naar een van onze optredens.”

MArTIne CrOOnen

buitenland, en zongen heel wat 
mooie prijzen bij elkaar. „Fijne her-
inneringen heb ik aan optredens met 
het kinderkoor in Frankrijk en Span-
je”, vertelt AnnAbel (13). 
„We waren door het dolle heen toen 
wij tot Koor van het Jaar werden 
uitgeroepen”, zegt Lien. „Alle koren 
zongen immers mooi en verdienden 
een prijs.” „Mijn wiskunde-examen 
de volgende dag heeft er wel onder 
geleden”, geeft Annabel toe. „Maar al-
le leerkrachten wensten me proficiat 
met onze overwinning.”
De geldprijs die het jeugdkoor kreeg, 
is heel welkom. „Voor een nieuw uni-
form, want vele kinderen zijn er uit 
gegroeid”, lacht Ria.
De kinderen en jongeren kijken alvast 
uit naar hun volgende optredens. Nog 
deze maand zingen ze in Abdij Kei-
zersberg en stappen ze als engelen 
mee in de Hanswijkprocessie. „La-
ter op het jaar nemen we deel aan de 
opvoeringen van Carmina Burana”, 


