
Lezingen door de week | Maandag 23 mei: Handelingen 
van de apostelen 14, 4-18 en Johannes 14, 21-26 • Dinsdag 24 mei: 
Handelingen van de apostelen 14, 19-28 en Johannes 14, 27-31a • 
Woensdag 25 mei: Handelingen van de apostelen 15, 1-6 en Jo-
hannes 15, 1-8 • Donderdag 26 mei: Handelingen van de apos-
telen 15, 7-21 en Johannes 15, 9-11 • Vrijdag 27 mei: Handelingen 

van de apostelen 15, 22-31 en Johannes 15, 12-17 • Zaterdag 28 mei: 
Handelingen van de apostelen 16, 1-10 en Johannes 15, 18-21 • Zon-
dag 29 mei (Zesde paaszondag) Handelingen van de apostelen 8, 
5-8.14-17 — Eerste Brief van Petrus 3, 15-18 — Johannes 14, 15-21.

EUCHARISTIE OP RADIO | 22 mei, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit de 
parochie Sint-Ludgerus in het Oost-Vlaamse Zele.
EUCHARISTIE OP TV | 22 mei, 10 uur, VRT één: vanuit de Leu-
vense Sint-Geertruiparochie.

commentaar bij de zondagslezingen

— Kris Depoortere—

Al die zorgen
„Laat je hart niet verontrust worden”, zegt Jezus. Het lijkt een beetje 
goedkoop. Moet ik me dan geen zorgen maken, morgen een afspraak met de onco-
loog? En die zoon van ons, waar zat die gisterennacht weer? Verlies ik mijn werk? 
„Wees niet ongerust.” Leuk!

En toch staat het in het evangelie, en niet terloops. We lezen het vandaag bij Jo-
hannes, maar het staat ook bij Lucas: „Maak je geen zorgen over wat je zult eten, over 
je lichaam. Kijk naar de vogels en naar de bloemen” (12, 22-29). En Paulus schrijft aan 
de christengemeente in Filippi: „Wees niet bezorgd, maar maak al je wensen aan God 
over door te smeken én door te danken” (4, 6). En in de eerste brief van Petrus: „Leg al 
je zorgen bij God neer, want Hij heeft hart voor jou” (5, 7). „Wees niet ongerust”, het 
is dus geen verspreking in de Bijbel. Maar wat kan het dan betekenen in al mijn mi-
serie? Misschien kunnen we een paar stapjes doen om deze zin te verstaan.

Eerste stapje: eens goed kijken naar onze zorgen en ze schiften. Waarover maken 
we ons bezorgd? Er zijn grote zorgen, zeker, maar ook kleine. Die kleine gooien we 
eruit. Veel zaken lossen zichzelf op. Dat gebeurt ook bij mij. Als ik mijn post te laat 
nakijk, zijn enkele overbodige vergaderingen al voorbij (toch sorry, hoor). Maar er 
zijn ook de grote, blijvende, zorgen.

Tweede stap: zijn er slechts grote ‘zorgen’? Het vraagt wat inspanning als we in 
de miserie zitten, maar zien we naast de zorgen geen blije dingen? Ja, enkele van-
daag. Iemand vroeg: „Hoe gaat het?”, met een stemkleur die net iets meer was dan 
het flegmatieke Britse „How do you do?” (daarop geef je volgens de etiquette geen uit-
leg. Je antwoordt gewoon „How do you do?” en de kous is af). Maar als we dieper kij-
ken, zijn er ook grotere vreugden (geweest). „Ik heb veel moeten geven in mijn leven, 
maar ik heb ook gekregen, onverdiend, voor niets.” „Die eerste liefde was toch mooi, 
ook al is ze gebroken”, of „Sarah, mijn kleinkind, wat een vreugde!” Die vondsten 
even laten bezinken. De grote zorgen zijn daarmee niet weg, maar ze hangen niet 
meer alleen als een dreigend rotsblok over mijn levensweg. De zorgen zijn iets min-
der overweldigend, omdat ze tussen enkele blijere momenten staan. En toch – niet al 
te goedkoop preken en wegwuiven – zijn de grote zorgen niet weg.

Derde stap: om wie ben ik zo bezorgd? Er zijn grote zorgen om mezelf én grote 
zorgen om anderen. Mijn bloeddruk 20-12, mijn eenzaamheid, mijn antidepressiva, 
mijn borstkanker, naast mijn werkloze partner, onze dementerende ouders, onze al 
te zorgeloze kinderen, onze doodarme buren. Nog eens een schifting maken in on-
ze zorgen? Deze schifting is veel moeilijker, soms bijna onmogelijk. Maar sommige 
grote zorgen om mezelf kan ik misschien even tussen voorlopige haakjes plaatsen, 
als ik toch de levensnoodzakelijke therapie blijf volgen. Maar ook dan blijven er de 
grote zorgen voor anderen, die ik zo liefheb.

Vierde stap: laat die grote zorgen voor anderen nu weer botsen op de evangelie-
tekst en lees de hele regel, „Wees niet ongerust, vertrouw op God en vertrouw op Mij, 
Jezus, de grote Herder”. Hoe doe ik dat? Als we weer eens deden als kinderen? We 
speelden toen met een vlieger – och, zo’n mooi boek De Vliegeraar van Kabul van Kha-
led Hosseini — en als de vlieger hoog in de lucht hing, scheurden we blaadjes papier  
en maakten ze vast aan het touw van de vlieger. We schreven er wensen en namen op 
en de wind deed ze langs het touw naar boven cirkelen tot bij de vlieger. Als we dat 
nu eens probeerden met onze grote zorgen voor anderen? We sturen al die mensen 
naar boven, naar God. We maken van onze zorgen een gebed: „Heer, zorg voor Ka-
rel en voor Frieda, voor Eric en voor Kathleen. Help hen en help mij om te doen wat 
ik moet doen.” Zijn de zorgen nu weg? Neen, waarschijnlijk niet. Maar er is wel veel 
veranderd bij mij. Ik sta er niet meer alleen voor. De zorgen zijn gedeeld. En ik vind 
iets meer kracht om ze verder te dragen.

Zou dat de betekenis kunnen zijn van de volgende zin uit het evangelie: „Ik ben 
de Weg”? Niet dat God zorgen wegtovert, maar dat Hij bij ons is op de weg, de weg 
naar waarheid, naar stevige grond, naar ontkiemend Leven te midden van de mise-
rie. Misschien klinkt de eerste zin van het evangelie van vandaag nu ietsje anders: 
„Laat je niet verontrust worden, want Ik ben er toch ook nog? En straks stuur Ik je 
mijn Geest van moed en sterkte om in jou te leven.”

eerste lezing
handelingen van de apostelen 

6, 1-7

Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, 
begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, 
omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen 
achtergesteld werden.

De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bij-
een en zeiden: „Het past niet dat wij het woord Gods ver-
waarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus 
uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van 
goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan 
met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf blijven wijden 
aan het gebed en de bediening van het woord.”

Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergade-
ring en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige 
Geest, Filippus, Próchorus, Nikánor, Timon, Parmenas 
en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Dezen werden 
aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de han-
den oplegden.

Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlin-
gen in Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aan-
tal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

tweede lezing
eerste brief van petrus 2, 4-9

Dierbaren,
Treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen 
verworpen, maar uitverkoren en kostbaar in het oog van 
God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw 
van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige pries-
terschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan 
God door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: 
„Ik leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoek-
steen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleur-
gesteld.”

Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de on-
gelovigen geldt: „De steen die de bouwers hebben afge-
keurd, die is de hoeksteen geworden”, maar ook: „Een 
steen waaraan zij zich stoten, een rots waarover zij strui-
kelen”. Zij sloten zich, omdat zij het woord weigeren te 
gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd.

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklij-
ke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, be-
stemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem 
die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonder-
baar licht.

evangelie
johannes 14, 1-12

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: „Laat uw hart niet 
verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit 
niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen 
om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heenge-
gaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u 
op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. 
Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u be-
kend.”

Tomas zei tot Hem: „Heer, wij weten niet waar Gij heen-
gaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?”

Jezus antwoordde hem: „Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als 
gij Mij zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. 
Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”

Hierop zei Filippus: „Heer, toon ons de Vader; dat is ons 
genoeg.” En Jezus weer: „Ik ben al zo lang bij u en gij kent 
Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe 
kunt ge dan zeggen: ‘Toon ons de Vader?’ Gelooft ge niet 
dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden 
die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar het is de Va-
der die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik 
ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders 
omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie 
in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, 
grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.”
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