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Zondagsgebed

Bij de 3de paaszondag  Manu Verhulst

De verleiding is voelbaar
— tot in het gebed —
om voor zichzelf
een geluk op maat
bijeen te knutselen.
God te gebruiken
als een comfortabel bed
om zich op uit te strekken.

Dat is de karikatuur van het gebed.

Bidden is weggaan uit zichzelf
en zijn plaats zoeken in de wereld
om te gaan knutselen
aan het geluk van anderen.

Mia BERTMANS

Die zondag vóór de mis zegt hij:
„Het is toch normaal dat ik dat
doe”, en hij sleurt een zware gas-
fles de kerk in. Installeert die on-
der de brander en steekt het vuur
aan. Elke winterse zondag springt
hij in de bres om wat warmte te
brengen in een kerk die helaas
nooit opgewarmd geraakt.
Inmiddels is het kosterduo reeds
geruime tijd duchtig aan het
werk. En dat bloemstuk op het al-
taar? Van creativiteit gesproken,
echt heel kunstig! „Kom nu,” zegt
ze, „dat is maar normaal dat ik het
altaar en de kerk elke week ver-
sier.”

In onze parochie vinden we geen
jonge misdienaars, maar voor vol-
wassenen is deze inzet heel nor-
maal. De lector, de organist, de
koorleden en –leider — allen zijn
elke zondag op post. Toch heel
normaal, niet? Het is mooi om te
zien hoe ieder zijn bijdrage levert,
er tijd aan insteekt en daarnaast
nog een gezin en huishouden te
dragen heeft. Ieder met zijn talen-
ten en gaven en allen vormen we
één geheel. Opmerkelijk, toch.
Nieuw bij ons is het kinderkwar-
tiertje: tijdens het woordgedeelte
trekken de jongsten naar de zol-
der. Een volwassene geeft hen een
aangepast catechesemoment.
Trouwens, wist je dat op hoogda-

gen de vieringen van a tot z over-
dacht en uitgewerkt worden door
een liturgisch team? Zij vinden
dat eerlijk gezegd normaal dat dit
gebeurt.
„Ja, zo kan je eindeloos door-
gaan”, zegt hij. „De vrijwilligers-
lijst telt ruim honderd man!”
„Beeld je in dat we allemaal een
vergoeding vragen voor het ge-
presteerde werk”, voegt hij er wat
uitdagend aan toe. Ach, nee wie
denkt daar eigenlijk aan? Zijn we
allen geen dienaars, net zoals die
ene man van Nazareth het ons
heeft voorgedaan? „Heb je al eens
gedacht,” mijmert hij verder, „in-
dien alle vrijwillige inzet zou
stoppen in de kerk? Wanneer we
het allen plotseling niet meer zo
normaal vinden uren in de weer te
zijn voor de parochie?” Nee, dat
zie ik niet zitten. Als parochiege-
meenschap komt het er toch op
aan in een evangelische geest te le-

ven en te werken. Misschien af en
toe met vallen en opstaan, maar de
geest is er. Een leven uitbouwen
geijkt op de liefde, dat is ons
‘christen’ kenmerk.
„En de realiteit is,” zegt hij, „dat
het kloppende hart van een ge-
loofsgemeenschap gedragen
wordt door velen, mensen die zich
met hart en ziel inzetten, volko-
men gratis, belangeloos en dat is
normaal!” Hij vat het kernachtig
samen. Hij heeft gelijk. Het wordt
pas schrikbarend abnormaal als
het niet allemaal normaal meer is.

EVEN STOP

HONDERD VRIJWILLIGERS!

SUDOKU

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Ook al zijn we dan in de zogenaamde “mooie” meimaand terechtgeko-
men, toch spreken de kalenders allemaal over een frisse mei, althans
voor wat deze eerste week betreft.

Zo was er gisteren de feestdag “Kruisvinding” en daarover zegt een
spreuk:

JEZUS OP HET HEILIG HOUT
HEEFT HET SOMS NOG WEL EENS KOUD.

Een erg diepzinnige spreuk vertaalt die koudeverwachtingen als volgt:

DE DERDE MEI IS EEN WOLF
DE ZEVENDE MEI EEN SLANG.

Natuurlijk zal dat frisse weer bij ons nog altijd heel wat aangenamer
zijn dan in het meer continentale, dus koudere Duitsland. Want van-
daag, op de feestdag van Florian, zeggen ze daar:

DER FLORIAN
DER FLORIAN
NOCH EINEN SCHNEEHUT SETZEN KANN.

En al zou de temperatuur toch stijgen, een echte boer weet dat hij nu be-
slist nog geen kledij mag uitlaten, ook niet na vrijdag 6 mei, de feestdag
van Sint-Jan, want:

EEN BOERKE, TROUW AAN DE MODE,
MIST MET SINT-JAN ZIJN PELS NOG NODE.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2011. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-

ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische

centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Aver-

bode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,

02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,

09/225.48.36 • Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron,Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17

• PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,

016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oos-

tende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060

Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


