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26 april is Dag van de Gelei-
dehond. Moet een hond 

nu ook een feestdag hebben? 
Wel, deze bijzondere honden 
zijn een grote hulp voor mensen 
met een beperking. Een gelei-
dehond helpt mensen die 
slechtziend of blind 
zijn. De baan over-
steken of bood-
schappen doen, 
dat is niet mak-
kelijk als je niet 
kan rekenen op 
je ogen.
De puppy’s wor-
den opgevoed in 
een pleeggezin. 
Na een jaartje 
komen ze terug 
naar het Geleide-
centrum, waar ze een opleiding 
krijgen. Blijkt een hond toch niet 
geschikt als geleidehond, dan 
wordt hij warm gezelschap 
voor bejaarden in een rusthuis.
Joëlle is 22 en studeert in 
Leuven. Op haar tiende werd 

ze blind. In de zomer van vorig 
jaar kreeg ze een geleidehond. 
„Vroeger moest er altijd iemand 
met me mee”, vertelt ze. „Nu 
kan ik gaan waar ik wil, wan-
neer ik wil. Naar de universiteit, 

de winkel of gewoon een 
blokje om, hond Mazzel 

leidt me overal vei-
lig heen.” Mazzel, 
die eruitziet als 
een grote poe-
del, volgt zelfs 
mee de lessen 
van Joëlle. „Dan 
ligt hij stilletjes 
onder mijn bank”, 
zegt ze. Tijdens de 
week is Joëlle op 
kot. „In het week-
end gaat Mazzel 

mee naar mijn thuis in Neer-
pelt. Hij is dus eigenlijk ook een 
beetje een kotstudent”, lacht ze.
Jill en Mirte (13 en 11 jaar) 
voeden samen met hun ouders 
hondenpuppies op, tot ze klaar 
zijn om naar school te gaan. 

„Onze kleine labrador kwam bij 
ons toen hij zeven weken oud 
was. Nu is hij al acht maanden”, 
vertelt Jill. „Wij moeten de hond 
‘sociaal maken’: vaak met hem 
onder de mensen komen.”
MaMa nancy neemt Xpencer over-
dag mee naar de markt. „Hij 
weet dat hij rustig moet zijn als 
ik met de mensen bezig ben”, 
zegt ze. Na de zomervakantie 
moet Xpencer naar het oplei-
dingscentrum. Daar wordt hij 
opgeleid tot geleidehond. En 
dan wordt een nieuw baasje 
gekozen.
„Het centrum zoekt een blinde 
of slechtziende persoon die bij 
de hond past”, weet Nancy. 
„Elke hond heeft een ander ka-
rakter.” Voor Jill en Mirte is het 
al de vierde puppy die ze mo-
gen vertroetelen. „Telkens als 
we onze hond moeten afgeven, 
zijn we een beetje verdrietig”, 
vertelt Jill. „Maar het troost ons 
dat hij blinde of slechtziende 
mensen gelukkig zal maken.”

GeloVen MET 
Je oGen dicht

Spel Woordzoeker
Vorm met de vier letters telkens een woord. Lees van on-

der naar boven, volg de pijl. Hieronder vind je alvast de 
omschrijvingen van de te zoeken woorden. let op: Ze staan 
niet in de juiste volgorde:

beneden • brede Straat • de hinde iS er het VrouWtJeS-
dier Van • dier dat balkt • donkerGele kleur • inGeVinG 

• orGaan • Moe • opberGplaatS • SierliJke beWeGinG • 

Slot • Speelkaart •  roofVoGel • VloeiStof • Wie Steelt 

• Wild zWiJn • zooGdier Met StekelS
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toen de leerlingen na Jezus’ dood 

weer samenkwamen, hielden 
ze de deuren gesloten omdat ze 
bang waren voor de mensen. Plot-
seling stond Jezus in hun midden. 
„Ik wens jullie vrede!”, zei Hij. Hij 
toonde hen zijn handen en zijn 
zijde. Wat waren de leerlingen blij. 
Nogmaals zei Jezus hen: „Ik wens 
jullie vrede. Zoals de Vader mij 
uitgezonden heeft, zo zend Ik jullie 
uit.” Daarna blies Hij over hen met 
de woorden: „Ontvang de Heilige 
Geest. Als jullie iemands zonden 
vergeven, dan zijn ze vergeven.” 
Tomas, een van de twaalf, was er 
die dag niet bij. Toen de leerlingen 
hem vertelden dat ze de Heer had-
den gezien, geloofde hij hen niet. 
Een week later verscheen Jezus 
opnieuw. Tegen Tomas zei Hij: „Leg 
je hand in mijn zij en kijk naar mijn 
handen. Wees niet langer ongelo-
vig, maar gelovig.” Tomas riep: „Mijn 
Heer en mijn God!” Daarop zei Je-
zus: „Omdat je Mij gezien hebt, 
geloof je. Gelukkig zijn zij die niet 
zien, en toch geloven.”

Naar Johannes 20, 19-31

de leerlingen kwamen ook na Jezus’ dood samen, om brood te delen, zoals Jezus 
had voorgedaan. Maar ze sluiten zich op, bang voor wat de mensen van hen zouden 

denken. Jezus zoekt hen op en bemoedigt hen. Hoe kan dat gebeuren? Tomas kan het 
niet geloven. Maar dan merkt ook hij het: ja, Jezus is in ons midden.
Wij hebben Jezus nog nooit in levenden lijve gezien, maar soms kun-
nen we Hem toch heel echt voelen. In het gebed leren we Hem beetje 
bij beetje beter kennen. Hij noemt ons ‘gelukkig’, omdat we geloven, 
zelfs zonder dat we Hem ooit gezien hebben. Soms twijfelen we ook wel 
eens, net als Tomas. Dan hebben we blije en overtuigde leerlingen 
nodig die over Hem willen vertellen.

laat Je leiden en 
VertrouW Maar

Joëlle en Mazzel  © Belgisch 
Centrum voor Geleidehonden

Xpencer is de vierde puppy die Jill en Mirte opvoeden.  © Familie Vanloffelt-
Fransen

lezen MET Je oren, Voelen MET Je oGen

een schrijvende inktvis, een allergisch 
schaap, een tapir die zich een olifant 

waant... Alle dieren in het boek Rare snui-
ters hebben speciale trekjes. Samen met het
Poëziecentrum maakte Blindenzorg Licht 
en Liefde een prachtig boek voor kinderen die 
blind of slechtziend zijn. Het boek leest in 
grote duidelijke letters of braille, de tekenin-
gen voel je echt. Er is ook een cd bij, waarin 
twee auteurs de gedichten voorlezen, grap-
pige dierengeluiden maken en vertellen hoe 
het er toegaat in het spannende dierenrijk. 
MaMa chriSta vertelt: „Terwijl iriS, mijn ziende 
dochtertje, de prenten bekijkt, ontdek ik al voe-
lend hoe de dieren er uit 
zien. ’s Avonds stoppen 
we de cd in de com-
puter en kruipen we 
samen gezellig de 
zetel in. Lichten uit en 
genieten maar. Met al je zintui-
gen. Een echte beleving, die ‘Rare 
Snuiters’.”

Jan Dewitte & Freya Vlerick, Rare Snuiters, Blin-
denzorg licht en liefde en het poëziecentrum, 2011, 
iSBN 978-90-5655-104-9, 29,95 euro (verzending 
inbegrepen). Wie blind of slechtziend is, kan het boek 
kopen voor 15 euro. Mail naar docu@lichtenliefde.be 
of bel 050 40 60 53.


