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Zondagsgebed

Bij de 5de zondag in de veertigdagentijd  
Kathleen Jansen

Lieve Vader,
aan het eind van deze dag
kniel ik voor U neer
om U te vragen:
Wilt U voor ons zorgen
tot de nieuwe morgen?
Amen.

Heer, het is nacht.
Alle mensen slapen,
maar ik werd wakker.
Vindt U het goed
dat ik eventjes met U kom praten?
Wat fijn dat U nooit moe wordt, Heer,
maar altijd weer wilt luisteren
naar wat ik vertel.
Mijn Vader, dank U wel.

Mia BERTMANS

De laatste tijd staat de moord op
Kitty Van Nieuwenhuysen weer in
de actualiteit. Die aandacht roept
herinneringen bij me op aan een
uitvaart die in mijn geheugen ge-
grift blijft. Het gebeurde in de bit-
tere koude van december 2007.
Kitty, een jonge politieagente,
werd in haar opdracht ongenadig
doodgeschoten. Ze was een dap-
pere vrouw, die met grote inzet
haar werk ter harte nam.
De kerk zit overladen vol, een zee
van blauwe uniformen. Jeugdige
politieagenten uit het hele land
willen afscheid nemen van hun
collega Kitty. Allen zijn ze zeer be-
wogen. Het is doodstil in de kerk-
ruimte. Voor het eerst assisteer ik

een protocollaire uitvaartdienst
en ik heb het erg moeilijk mee.
Voorganger, medepastoor, diaken
, lector en ikzelf — allen begeven
we ons, dwars door de midden-
gang, naar het grote portaal ach-
teraan. Daar wachten we op de
komst van de aangemelde gene-
raal. Zo dadelijk moet hij komen.
Rond de kist staan zes agenten in
houding, roerloos. De helpers van
de begrafenisonderneming, roer-
loos.
Een bomvolle kerk wacht op de
generaal. De koude van buiten
slaat toe. Maar allen blijven we on-
bewogen. En tussen al deze die-
naars van kerk, ceremonie en
overheid die als blokken ijs bevro-
ren lijken, staan twee kleine men-
sen onwennig, afgezonderd van

iedereen: de ouders van Kitty. Al-
leen zij zijn niet onberoerd. Ze ril-
len van verdriet. Ze zoeken el-
kaars hand om toch even iets
teder, iets menselijk te voelen.
Ze staan daar helemaal alleen, los
van alle instanties. Tastend naar
een beetje warmte midden de kil-
te die ook mij overvalt. Meer dan
duizend mensen wachten op de
generaal. Iedereen blijft stil en on-
bewogen.Wat gaat er om in die va-
der en moeder? Welke grenzeloze
eenzaamheid wacht hen, nu hun
enige dochter niet meer thuis-
komt? Nooit meer. Maar niemand
beweegt. Ik durf het protocol niet
te doorbreken.
Tien minuten.We wachten nog al-
tijd op de generaal, afgevaardigde
van het hof. Wat ben ik blij enkele
vertrouwde gezichten in het koor
te zien. Woordeloos en ver op af-
stand voel ik hen nabij. We blijven
wachten. Het lijkt me een schaam-
teloos te laat komen. Hoe verlang
ik naar die ouders toe te stappen

en een arm rond hen te leggen te
midden van de onberoerdheid. De
schijnbare onberoerdheid, geloof
ik vast en zeker. Het protocol laat
emoties en omhelzingen niet toe.
Ik voel dat ik hier slecht in ben, het
ligt me niet.
De ouders blijven alleen staan.Vijf
minuten, tien minuten. Mag ik
echt niet naar hen toegaan? „Wat
zou Jezus hebben gedaan?”, denk
ik. De generaal is daar.
De volgende keer doe ik het an-
ders.

EVEN STOP

POSTUME HULDE AAN KITTY

SUDOKU

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Voor mijn eerste stukje van april focus ik me graag op de maand zelf. De
aprilmaand heeft namelijk zoveel maandspreuken dat we er gerust nog
een tijdje zoet mee zouden zijn.

April is een belangrijke maand in de natuur: ’t is nu alles of niets. En de
landman zei:
IN APRIL GEZAAID
IS IN MEI WEGGEVAAGD
OF IN JULI GEMAAID.

Vooral voor het koren is april erg belangrijk:
APRIL IS AAN MEI DE KORENAAR SCHULDIG.

of:
APRIL IS NOOIT ZO SCHRAAL
OF HIJ LEVERT DE MEI EEN AAR.

Elders zei men het dan weer zo:
NOOIT APRIL ZONDER AREN,
NOOIT MEI ZONDER BLOESEM.

Eén zekerheid hebben we echter:
APRILSE AREN
DIE ZIJN ER ALLE JAREN.
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