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Elk vrijwillig  
gebaar is 
kostbaar

”
Ter gelegenheid van het Europese Jaar van het Vrijwilligers-
werk maakte de Europese Commissie 8 miljoen euro vrij. De 

commissie schenkt daarmee niet alleen uitdrukkelijk aandacht en 
steun aan het vrijwilligerswerk, ze wil het ook stimuleren en tevens 
de vele vrijwilligers danken voor hun engagement. Dat is overigens 
ook de bedoeling van de Week van de Vrijwilliger, een initiatief van 
het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk dat deze week plaatsvindt.

Je hoort vaak dat onze samenleving lijdt aan verregaande norm-
vervaging en dat de spontane solidariteit verloren is gegaan. Hele-
maal uit de lucht gegrepen zijn die uitspraken niet. Toch is het ver-
keerd daaruit te besluiten dat onze welvaartsstaat een sociale jungle is 
geworden. Je hoeft maar om je heen te kijken en je ziet alom mensen 
die een helpende hand toesteken. Hoe vitaal het vrijwilligerswerk is, 
lees je overigens wekelijks in kerk & leven.

De afgelopen maand was dat niet anders. Een 41-jarige kleuter-
leidster vertelde over haar werk voor de parochie en voor Broederlijk 
Delen. Een pianoleraar had het over zijn ‘vertelconcerten’ ten voor-
dele van Oxfam-Solidaritiet. Een echtpaar blikte vooruit op zijn trip 
naar de Filippijnse sloppenwijken, waar het zich voor de armen wil 
inzetten. Een vrouw legde uit hoe ze patiënten na een borstkanker-
operatie weer op weg helpt. En zo kunnen we eindeloos doorgaan.

De waaier aan initiatieven waar vrijwilligers zich voor inzetten, is 
ruim: van de jeugdbeweging over de bijzondere jeugdzorg tot het 
Rode Kruis, en van de Kerk over de politiek tot de palliatieve zorg. 
Sommigen doen dat vrijwilligerswerk expliciet vanuit hun geloof, 
anderen putten de kracht daartoe uit een sociale en/of humanisti-
sche inspiratie. Ze hebben met elkaar gemeen dat hun engagement 
vaak haaks staat op de drukte en de glamour van onze consumptie- en 
prestatiemaatschappij. Toch is hun werk van groot belang. Voor velen 

opent het nieuwe wegen in hun leven, met name die van de naas-
tenliefde en de offervaardigheid, maar ook die van de nederigheid 
– al luidt het motto erg ambitieus: „Wie één mens redt, redt de hele 
wereld.”

De meerwaarde van de vrijwilliger ligt allereerst in zijn belange-
loosheid: tijd maken, luisteren naar en praten met de ander. Niets 
heldhaftigs dus. Toen Jezus, onder het kruis gebukt, op weg was naar 
Golgotha, wiste Veronica met een doek het zweet van zijn voorhoofd. 
Op zich was dat ook geen heldendaad, maar vrijwilligers in de pal-
liatieve zorg weten maar al te goed wat het betekent: iemands hand 
vasthouden, erop toezien dat de zieke gemakkelijk ligt, zijn lippen 
bevochtigen, in stilte waken en bidden. Het zijn eenvoudige daden 
die we voor een medemens kunnen doen. Toch zijn ze lang niet altijd 
vanzelfsprekend.

Ook voor de Kerk zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Vele parochies en 
christelijke organisaties en bewegingen steunen grotendeels op hun 
onbaatzuchtige inzet en goodwill. Zoals we al aankondigden in ons 
nummer van 5 januari 2011, wil kerk & leven daarom het vrijwilligers-
werk in de parochies extra onder de aandacht te brengen. De details 
daarover leest u in ons nummer van volgende week. Als blad van de 
Vlaamse Kerk zijn we daartoe verplicht. In de moeilijke tijd die onze 
Kerk doormaakt, zijn vrijwilligers bij uitstek de bouwers van een 
nieuwe gemeenschap. Ondanks alle scepticisme over Kerk en geloof 
stralen ze door hun belangeloze inzet de blijde boodschap van het 
evangelie uit.

„Elk vrijwillig gebaar is kostbaar”, luidt de slogan als we werk wil-
len maken van een solidaire samenleving. Zonder vrijwilligers ver-
liest de samenleving niet alleen haar gulheid en haar spontaniteit, 
maar ook haar onbaatzuchtigheid en haar naastenliefde.” 
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Katholiek betekent 
universeel
kerk & leven, 9 februari 2011

Graag mijn mening bij de dis-
cussie over de eigenheid van de 
katholieke scholen, die de afge-
lopen weken in uw rubriek Lezers-
brieven werd gevoerd. Ik vind dat 
dit onderwijsnet moet blijven 
openstaan voor alle gezindten.

Zonder hun specifieke eigen-
heid te verliezen, hebben onze 
katholieke scholen een unieke 
taak om het christelijke geloof 
bekend te maken en te verdui-
delijken, met respect voor alle 
andere eerlijke overtuigingen. 
Vanaf het middelbaar en zeker 
in het hoger onderwijs kan ook 
aandacht worden besteed aan 
de verschillende stromingen, 
die binnen de katholieke Kerk 
bestaan.

De degelijkheid van het katho-
liek onderwijs wordt algemeen 
geprezen. Ook op maatschappe-
lijk gebied kan dit net zijn waarde 
bewijzen.
M.-C. DE LANGHE, Maarkedal

Jan Dumon
kerk & leven, 19 januari 2011

„Op naar een broederlijke Kerk 
die zich toelegt op het evange-
lie.” „Als onze Kerk de wereld 
niet graag ziet, hoe kan ze die 
dan verlossen?” „De Kerk houdt 
zich best zo dicht mogelijk bij het 
evangelie.”

Voor deze uitspraken en het hele 
interview kan ik enkel zeggen: 
dank je wel, Jan Dumon. Je ver-
woordt wat ik en zo vele anderen 
aanvoelen en denken. En waar-
over we ons zorgen maken. Het 
doet deugd dit van u te horen en 
dat te lezen in kerk & leven.
Lieve UTEN, Diest

Vraag naar rituelen
kerk & leven, 9 februari 2011

Twee zinnen uit Lieve Wouters’ 
bijdrage Geloof weer in sfeer van hei-
lig spel brengen, trokken mijn aan-
dacht: „Er is wel degelijk een aan-
zienlijke vraag naar rituelen en 
naar expertise daarin”, en „het 
schort wel eens aan onze ars cele-
brandi, de kunst van het vieren”.

In onze parochie is de eucha-
ristieviering geen ‘viering’ meer. 
De symboliek werd tot een mini-
mum gereduceerd en het cere-
moniële is totaal afwezig. Er is 
geen wijwater aan de ingangs-
deur van de Kerk. De mis moet 
het zonder koorknapen en zon-
der zangkoor doen. Ceremoniële 
handelingen zoals de handwas-
sing, de zegening met wijwater 
en de bewieroking blijven ach-
terwege. Daarbij komt dat het 
credo en andere mooie traditio-
nele liturgische teksten worden 
vervangen door gelegenheids-
tekstjes. Het resultaat van dat 
alles is een sober en kaal ‘mis-
onderonsje’ in plaats van een 
misviering.

Ik begrijp best dat een kleine 
parochie geen eucharistievierin-
gen kan aanbieden zoals de fees-
telijke radio- en tv-missen in de 
abdijen van Grimbergen en Kei-
zersberg. Als de wil er evenwel 
zou zijn om de oude sleur te ver-
laten en iets meer te doen dan het 
absolute minimum, kon er al veel 
worden verbeterd.
M. PANSAERTS, Antwerpen

De vier muren van 
Dina
kerk & leven, 9 februari 2011

In uw aankondiging van de tv-
reportage op Braambos, De vier 
muren van Dina, schreef u dat deze 
documentaire over de christen-
vervolging in Egypte gaat. Dat 
was onjuist.

Het is zo dat de Koran leert dat 
een moslim die zich bekeert tot 
een andere godsdienst of tot de 
lekenstaat, de doodstraf ver-
dient. Ook moeten islamitische 
ouders hun kind opvoeden in de 
islam op straffe van de dood. Dat 
is trouwens de reden waarom in 
de jaren 600 in een mum van tijd 
meer dan de helft van de toen 
bekende wereld werd veroverd 
door de muzelmannen, die de 
islam invoerden. Alle toenmalige 
christelijke staten werden geïs-
lamiseerd en zijn het door deze 
geniale wet, vandaag nog altijd. 
Een weg terug is er niet.

Er was een tijd waarin de katho-
lieke godsdienst niet beter was. 

Met dat verschil evenwel dat na 
de Verlichting de vrijheid van 
mening werd ingevoerd. De wet 
van de Koran wordt vandaag nog 
steeds toegepast, zelfs in Europa, 
maar blijkbaar wordt dat onder-
kend. Met andere woorden, het 
gaat in de door u aangekondigde 
reportage helemaal niet om een 
Egyptisch verschijnsel.
W. CORNELIS, Oosterzele

Ludo Abicht en 
Godfre y Nzamujo
kerk & leven, 26 januari 2011

Twee mooie pagina’s naast el-
kaar in kerk & leven van 26 janu-
ari. Een dubbelpagina, zoals in de 
tijd van de catacomben en de eer-
ste christenen. „Woestijn bloeit 
weer”, en „Of de Messias nu komt 
of niet, laat ons samen de we-
reld verbeteren”. De ander dul-
den en in hem geloven, het hoeft 
geen zelfbehoudend commentaar 
meer.

Wat een heerlijke kracht stroomt 
er uit dat verhaal van Ludo Abicht. 
En wat een biodiversiteit kan er 
aanwezig zijn in een netel- of 
braambos? Heel veel! Het bracht 
door middel van dat gesprek met 
Lucette Verboven alvast een bloei-
ende woestijn met Godfrey Nza-
mujo tot leven.

Respect en drang naar ‘gene-
gen-zijn’ stroomt uit deze beide 
mensen. Laat het op onze beurt 
‘overstromen’.
Rik VAN NUFFEL, Roosdaal
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