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Zondagsgebed

Bij het Doopsel van de Heer
Geest van God,
laat mij uw stilte proeven,
uw stilte als een zacht tapijt
dat naar uw aanschijn loopt.
Laat mij uw stilte proeven
en laat mijn zorgen even zwijgen.
Sus mijn angst en mijn onzekerheid
en laat me luisteren,
niets dan luisteren.
Ik hoor uw adem: „Gij zijt”
Laat mij uw stilte proeven
als de grond die vruchtbaar wordt,
als de nacht waarin de morgen groeit.

Manu Verhulst

OPGEPIKT

Mia BERTMANS

In de Vaartstraat houdt ze me
prompt tegen. „Madame, wan-
neer is het volgende mosselfeest?
Kun je een plaats voor mij reserve-
ren, aan een tafeltje dicht bij de wc
en liefst naast de verwarming?” Ik
noteer de verlangens van Mathil-
leke. Ze kijkt me met spleetoogjes
dankbaar aan. Mathilleke is flink
in de tachtig, klein van gestalte en
heerlijk mollig.
Het is echter niet zo eenvoudig
om een plaats te reserveren op het
mosselenfeest van de parochie.
Driehonderd personen komen
erop af. Trouwens, dat is niet het
enige feest voor 2011.Alle gelegen-
heden zijn geschikt om er een fes-
tijn van te maken.
Heiligen lenen zich voortreffelijk

tot smulpartijen: Sint-Cecilia-
feest, Sint-Geertruifeest, Sint-…
vul maar in. Ook landen liggen in
de feestmarkt: Italiaanse avond,
Franse kaas- en wijnavond... Om
maar te zwijgen over de seizoe-
nen, van lente- tot herfstfeest.
Vanzelfsprekend heb je ook de
dankfeesten en de  recepties.
Zouden wij dan toch iets hebben
overgehouden van de Bourgondi-
sche levensstijl? Lekker eten en
drinken, gemoedelijk genieten
van het leven en van het samen-
zijn? Gelukkig propageert onze
Kerk geen ‘antipret’. We mogen
nog best vrolijk zijn.
Op de juiste dag stapt Mathilleke
een half uur te vroeg opgetogen
de zaal binnen. „Wat heb ik hier-
naar uitgekeken!”, lacht ze. „Ner-
gens zijn de mosselen zo goed. De

kok hier is fantastisch!” Ze krijgt
haar dampende kasserolleke en likt
de vingers af. Drie glazen wijn
slaat ze achterover en met een
dame blanche tot slot spant ze de
kroon. Een Brabander houdt van
dat gulle, van dat overvloedig
amusante.
Brabanders proeven de vriend-
schap tussen mes en vork, tussen
glas en lippen. Is het niet heerlijk,
op die wijze in gemeenschap te
feesten? Een hartelijke zorgzame
Kerk, die ontmoetingskansen be-
vordert, is alleen maar toe te jui-
chen.
Om twee uur trekt Mathilleke ge-
zond en wel op, want Fifi, haar
hondje, moet worden uitgelaten.
„Maar hou mijn plaats,” zegt ze
beslist, „want om vier uur ben ik
terug voor koffie en taart.” Met
kleine pasjes, waggelend van links
naar rechts, een blos van genot op
de wangen, gaat Mathilleke heen.
Wat is het goed dat mensen van

alle soort, ieder met zijn eigen-
heid en verscheidenheid op een
parochiefeest samen aan de tafels
zitten. Op zulke momenten nade-
ren we elkaar dichter en anders.
De verbondenheid groeit.
Om vijf uur ligt Mathilleke in
slaap op haar stoel, rechtop. Je
merkt dat ze dat gewend is. Ze
heeft haar jas al aan, maar de uit-
gang lijkt nu wel heel ver. Wel ge-
voed en voldaan snurkt ze zacht-
jes. Jawel, zo af en toe feesten in
het jaar is een mooie gewoonte.
Alleszins voor Mathilleke is het
zalig.

EVEN STOP

FEESTEN IN 2011

Luc VERSTEYLEN

hij is erg ziek
mijn jarenlange 
vriend-buschauffeur
gisteren mocht ik hem
op zijn eigen verzoek
de laatste zegen geven

meer dan dertig jaar lang
vervoerde hij 
de jongens & meisjes
die naar viersel wilden
of ervan terugkwamen
met zijn 42 antwerpen-herentals

hij was trouwens 
een van de eerste buschauffeurs
die met die bus 
langs viersel reed

de eerste jaren
van het leven in de brouwerij
moest er een half uur 
gestapt worden
vanaan de lammerenberg

om de 42 
voorbij de brouwerij te krijgen
bouwden wij toen e
en houten bushuisje
wat zodanig 
de woede opwekte van het 
nochtans zeer 
katholieke gemeentebestuur
dat die het wou afbreken

om dat te beletten 
maakten wij 
er een kerststalletje van

zodat het zoals hoger gezegd
zeer katholieke gemeentebestuur
het wel moést laten staan

op de voorpagina 
van ‘de standaard’
verscheen een foto daarvan
met als onderschrift :
‘het busstalletje van bethlehem’

als gevolg daarvan
besloten de toenmalige 
‘buurtspoorwegen’
de 42 langs de brouwerij 
te laten rijden

een van de allereerste chauffeurs
was onze vriend
die nu zo nagenoeg stervende was

bij de zegening van zijn handen
kon ik niet nalaten 
zegenend te zeggen :
,,dat je weldra

met je nieuwe handen 
rond het stuur
ons in alle eeuwigheid
weer naar zalige plaatsen 
mag voeren”

aan de glimlach om zijn mond
& zijn half-toë
maar blij-kijkende ogen
mocht ik merken dat hij 
als zat hij weer achter zijn stuur
mij maar al te goed verstond

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

HET BUSSTALLETJE VAN BETHLEHEM

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

De dagheilige van vandaag, Gerlachus, is een heilige van Nederlandse
oorsprong, afkomstig uit Valkenburg. Hij is geen weerheilige.

Vandaar dat ik het vandaag even over een andere boeg gooi: die van de
muggen. Een fenomeen dat je niet meteen zou verwachten in deze eer-
ste maand van het jaar. Maar toch… De spreuken die ik over muggen in
januari vond, hebben bovendien bijna allemaal een voorspellende
waarde. Kijk maar:
ALS IN JANUARI DE MUGGEN ZWERMEN,
DAN MAG JE IN MAART UW OREN WERMEN.

of:
IN JANUARI MUGGENDANS:
OP VORST NOG IN DE MEI EEN KANS.

en:
MUGGEN IN JANUARI,
MIEREN IN FEBRUARI:
VEEL TE VROEG, EEN SLECHT BEGIN:
DE MEIMAAND ZET MET VORST NOG IN.

Een zachte januari zou zich later ook ten nadele van de oogst wreken:
GEEFT JANUARI MUGGENZWERM,
DAN HOORT G’IN D’OOGSTMAAND LICHT GEKERM.

of nog:
KNAPT JANUARI NIET VAN KOU,
MEN ZIT IN D’OOGSTMAAND IN DE ROUW.

En ik sluit af met de ergste van al:
DANSEN DE MUGGEN IN JANUAAR,
DAN WORDT DE BOER EEN… BEDELAAR…

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2010. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-

ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische

centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Aver-

bode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,

02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,

09/225.48.36 • Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron,Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17

• PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,

016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oos-

tende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060

Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


