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Huwelijk Ingezonden door Jan Umans

– Mijn vrouw doet wat ze wil.

– En jij?

– Ik ook.

– Jij ook?

– Natuurlijk. Ik doe ook wat zij wil.

Huwelijk bis Ingezonden door Jan Umans

– Mijn echtgenoot was een kettingroker toen we trouwden, maar nu
raakt hij geen sigaret meer aan.

Zegt haar vriendin:

– Dat is bewonderenswaardig. Je moet werkelijk karakter hebben om
zo’n gewoonte af te leren.

– En dat heb ik.

Huwelijk Ingezonden door Julien Baer

De verkoopster raadt de klant aan:

– Wat vindt u van dit armbandhorloge, mevrouw. Een fabelachtig
cadeau! Zeker voor liefhebbers.

Antwoordt de dame:

– Dan komt het niet in aanmerking. Ik zoek namelijk iets voor mijn
man.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van

heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één

of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leu-

ke? kerk & leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49,
e-mail devromekudde@kerknet.be.

Monica wordt omstreeks 332 ge-
boren in Thagaste, in het huidige
Algerije (nu Souk Ahras, hoofd-
plaats van de gelijknamige pro-
vincie). Ze geniet een christelijke
opvoeding en huwt een oudere,
heidense man. Door haar voor-
beeldige houding slaagt ze erin
haar energieke en overspelige
echtgenoot kort vóór zijn dood te
bekeren tot het christendom. Een
half jaar na het doopsel van haar
zoon Augustinus (387) keert ze in
zijn gezelschap terug naar hun va-
derstad Thagaste. Ze sterft in de
Italiaanse havenstad Ostia, waar
ze samen met Augustinus op het
punt staat in te schepen richting
Noord-Afrika.
Monica is een vrouw met een gro-
te innerlijke kracht. Ze is vastbe-
raden, waardig en zachtmoedig.
Ze staat boven elke ‘roddelpraat’
en zorgt voor vrede in haar huwe-
lijk, gezin en omgeving. In plaats
van zelf oplossingen af te dwin-
gen, volhardt ze in geduld en ge-
bed. In haar moeilijke huwelijk is
ze verre van slaafs, integendeel.
Zonder een uitdagend woord te
zeggen, wacht ze tot de woede van
haar echtgenoot over is en dan
legt ze rustig uit dat zij gelijk
heeft. Ze bestrijdt het kwaad niet

met kwaad, maar overwint het
met het goede.
Ook voor haar zorgenkind is Mo-
nica een bron van zegen. De be-
zorgde moeder zoekt bijstand in
haar pijn, wendt zich in gebed in-
nig en constant tot God en legt
haar zorgen in zijn handen. Als
mystica heeft ze gevoel voor Gods
handschrift. Ze kan zijn bood-
schappen ontcijferen en die van
haar eigen wensvoorstellingen
onderscheiden.Ook al luistert Au-
gustinus niet naar haar raadge-
vingen, ze blijft volharden, want
haar levenswens bestaat erin om
haar zoon nog vóór haar dood als
gelovige te zien.
Ze volgt Augustinus, die haar wil
ontlopen om ongehinderd zijn ei-
gen weg gaan. Uiteindelijk beleeft
ze in Milaan de positieve invloed
van Ambrosius op haar zoon. Au-
gustinus’ doop leidt tot een nieu-
we vertrouwensrelatie tussen
moeder en zoon. Samen varen ze
met de boot terug naar Afrika. Als
ze in Ostia bij Rome lange tijd op
een schip moeten wachten, komt
het tot een innig gesprek tussen
beiden (Confessiones 9, 10). Haar
laatste wens luidt: „Gedenken jul-
lie mij aan het altaar van God,
waar jullie ook zijn’ (Confessiones 9,

11).Haar doel en einde liggen dicht
bij elkaar.
Augustinus beseft dat hij alles aan
zijn moeder te danken heeft. In
zijn Confessiones beschrijft hij haar
diepgaande betekenis voor zijn
geestelijke ontwikkeling en beke-
ring. Monica, die altijd aanwezig
is als hij problemen heeft, is voor
hem een indrukwekkend en blij-
vend monument, een groot voor-
beeld van christelijke moederlief-
de. Om de innige verbondenheid
van de ‘grote’ moeder met haar
‘nog grotere’ zoon te accentueren,
heeft de vernieuwde Romeinse
heiligenkalender van 1969 haar
feestdag (4 mei) verplaatst naar 27
augustus, de dag voor de feestdag
van Augustinus.
Monica’s getuigenis kan ook fa-
milies in onze tijd veel troost en
hulp schenken. Hoeveel moeilijk-
heden zijn er ook vandaag in fami-
liale relaties? Hoeveel moeders
zijn niet bezorgd, omdat hun kin-
deren foute wegen inslaan? Als
alle moeders de weg van hun kin-
deren met Monica’s voorbeeld en
gebed zouden begeleiden en als
de kinderen die liefde ook zouden
beantwoorden, liepen op deze we-
reld alleen maar dolgelukkige
mensen rond.

In zijn geschriften en toespraken
gaat paus Benedictus XVI gere-
geld in op Monica, die het ideaal
van een bezorgde en fijne moeder
symboliseert. Zo bracht hij tijdens
het angelus van 27 augustus 2006
in Castel Gandolfo uitgebreid
hulde aan de patroonheilige van
moeders en slachtoffers van
huiselijk geweld. Hij noemde
haar een „wijze vrouw die vast ge-
ankerd is in het geloof”. Ze heeft
voor alle vrouwen, in het bijzon-
der voor alle moeders, een duide-
lijke boodschap: „Monica nodigt
alle vrouwen uit om de moed niet
te verliezen. Ze spoort ze aan hun
zending als echtgenote en moeder
onverstoorbaar voort te zetten,
door steeds een groot vertrouwen
in God te hebben en te blijven
vasthouden aan het gebed.”

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek.
Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt,
2008, 345 blz., 19,95 euro,
ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

19 december, 9 uur, Braambos via
VRT één (herhaling omstreeks vijf na
middernacht via Canvas). Na een
streepje Close-up, actualiteit op
het snijpunt van samenleving en
spiritualiteit, de slotaflevering
van In de ban van Maria, een blik
achter de schermen van het ‘leven
zoals het is’ in de parochie in
Scherpenheuvel. Een levendige
geloofsgemeenschap, waar heel
wat gebeurt voor jong en oud, ziek
en gezond, arm en rijk. Velen zet-
ten er zich belangeloos in voor an-
deren. Zij vormen het kloppende
hart van de parochie. Vrijwillig en
vaak ongezien bouwen zij aan een
samenleving waar het goed is om
te leven. Braambos brengt hun
verhaal, het leven zoals het is tus-
sen Kerstmis en Allerheiligen op
een bijzondere plaats. Steven
Crombez, die zijn strepen ver-
diende bij productiehuis Woe-
stijnvis, werd aangezocht om dit
verhaal in beeld te brengen.

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: SCHEPNET
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Het heiligenboek

Monica van Hippo. De moeder van een heilige  Tom Zwaenepoel
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