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EVANGELIE NOG EEN WOORD

ommlge joden die niet in de hemel geloven, stellen Jezus een kritische . .

vraag ,Meester, Mozes schrijft voor dat als een man sterft zonder dat Oeps, in de zin ontbreekt nog een woord.
zijn vrouw kinderen kreeg, zijn broer dan met die vrouw moet trouwen. n
Sterft ook die broer, dan huwt de vrouw een volgende broer. Maar wat als Klaar voor de zoektocht?
ook de vrouw sterft? Wiens vrouw is zij dan in de hemel?” Jezus antwoordt:
»sHuwen doen mensen op aarde, maar in de hemel is niemand getrouwd. Letter 1 vind je in |eger, maar niet in regen.
Je kunt dan ook niet meer sterven, je bent als een engel en kind van God.
Onze God is geen God van doden, maar van levenden. Voor Hem blijft Letter 2 zit in boter, maar niet in robot.
iedereen leven.

Naar Lucas 20, 27-38 Letter 3 staat in vroom, maar niet in moord.

Letter 4 vind je in sterk, maar niet in strak.

Letter 5 zit in traan, maar niet in maart.
DE VAN Letter 6 staat in drank, maar niet in kraan.
Letter 7 vind je in fiets, maar niet in stift.
eb jij je al eens ingebeeld hoe het in de hemel zou kunnen zijn? Wat L ) L )
Z|e je dan? Ook in de tijd van Jezus stelden mensen zich vragen over Letter 8 zit in niets, maar niet in stier.

het leven na de dood. Sommigen denken dat het aardse leven gewoon
verdergaat, alleen zonder zichtbaar lichaam. Niemand weet wat er komt

na de dood. H
Jezus licht toch al een tipje van de sluier op: de hemel lijkt niet op de 0 n Z e V a D e r I s e e n G 0 D V a n

aarde. In de tuin van God zijn we allemaal kinderen van één en dezelfde
Vader, God zelf. Is die hemel echt zo ver weg? Met een beetje goede wil
kunnen we hier en nu van onze aarde alvast een heel klein beetje hemel
maken.

Mats Rits is zeventien. Sinds vorig jaar speelt hij bij de eerste
ploeg van Germinal Beerschot. In zijn eerste wedstrijd scoorde
hij meteen twee doelpunten. OP*TOCHT legde hem even op de
rooster. Want een profvoetballer die jong is én uitkomt voor zijn
geloof, daar wilden we wel meer over weten.

Het eerste woordje dat ik sprak was ‘bal’ en dat is ook altijd mijn
favoriete speelgoed geweest. Ik was vier of vijf jaar oud toen ik
begon bij FC Walem. Voetbal was dan vooral: allemaal bij de bal
proberen geraken. Mijn moeder vertelde dat ik al dat trekken en
duwen maar niets vond. Ik bleef gewoon stil staan op het veld.
Nu is dat gelukkig anders.

Ja. Alle jongeren die voetballen, willen dat toch? Maar ik weet ook
wat ik wil worden als het toch niet zou lukken om te blijven voet-
ballen. Dan ga ik studeren voor ingenieur. Voetbal is natuurlijk
plezanter. Zodra ik dat niet leuk meer vind, stop ik ermee.

Ik volg halve dagen les in het zesde jaar Wetenschappen-Wis-
kunde. Een jaar geleden kon ik kiezen of ik voor Beerschot wilde
spelen of voor een buitenlandse ploeg. Ik bleef hier, omdat ik mijn
school wilde afmaken. Zo kan ik een goed diploma halen, voor
als het niet lukt met het voetbal. Mijn ouders vinden dat ook een
goed idee.

Mijn zus en ik zijn gedoopt en volgden godsdienstles op school.
Toen ik twaalf was, stierf mijn grootmoeder. Ze ging mee naar
elke match. In die periode veranderde ik ook van voetbalclub.
Dat was een moeilijke tijd, maar ik vond veel kracht in mijn ge-
loof.

Ik weet niet of het helpt, maar voor elke wedstrijd vraag ik steun
aan God. De voetballers in de ploeg hebben verschillende natio-
naliteiten. Toch zijn er velen die op God vertrouwen.

Ik ga niet vaak naar de kerk. Met al die trainingen heb ik daar
te weinig tijd voor. Maar minstens een keer per dag heb ik wel
mijn eigen moment met God. Voor de match, maar ook voor het
slapengaan.

Je moet hard willen werken. Maar vooral veel zelfvertrouwen heb-
ben. Ik weet dat ik niet de beste voetballer ter wereld ben. Maar
zodra ik op het veld kom, beeld ik me in dat ik dat wel ben. Dan
speel ik steevast beter. Dat lukt ook met een toets op school:
pai als je jezelf ervan overtuigt dat je de beste bent, haal je wel vijf
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