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Vrede is

Wat denkt deze vredesduif?
Met deze gegevens achterhaal je het wel:

Insectenetend zoogdier (met stekels)

Wiel

Bloemen zet je in een

Belangrijk fietsonderdeel

Hemellichaam

490 : 70
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EVANGELIE
Er waren eens een rijke man en een bedelaar die Lazarus 

heette. Op zekere dag stierf Lazarus. Toen ook de rijkaard 
stierf, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 
„Vader Abraham, laat Lazarus me water brengen”, smeekte 
hij. Abraham zei: „Jij hebt het goed gehad in je leven, maar 
Lazarus kende niets dan ongeluk. De kloof tussen jou en ons 
is te groot.” Daarop vroeg de rijkaard dat Lazarus naar zijn 
broers zou worden gestuurd. Dan kon hij hen waarschuwen, 
zodat ze niet ook in de hel zouden komen. Maar Abraham zei: 
„Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze ook 
niet luisteren naar iemand die uit de doden opstaat.”

Naar Lucas 16, 19-31
Zesentwintigste zondag van het jaar C

EEN FEEST 
VOOR IEDEREEN
In deze parabel wil Jezus niet zozeer de rijke veroordelen 

omdat hij rijk is, wel omdat hij niet omkijkt naar wie om 
hulp roept. De man is zo begaan met zijn geld en zijn feest-
jes, dat hij niet eens merkt dat iemand in zijn buurt honger 
lijdt. Bovendien wil hij geen bedelaar aan zijn tafel. Stel je 
voor. Denk je dat jouw feestje minder leuk zou worden als 
je iemand vraagt die minder mooi gekleed is, of die geen 
geschenkje voor je mee heeft? Werd je al eens uitgenodigd 
op een feestje waar de tafel niet overvloedig gedekt staat? 
Waar mensen als vrienden samen zijn en niemand uitgeslo-
ten wordt, zegt Jezus, kan het feest pas echt beginnen.

W aarom zou ik wakker liggen van vrede? Het is hier toch 
geen oorlog, horen we je denken. Maar vrede is veel meer 

dan ‘geen oorlog’. Vrede kan er pas zijn als iedereen zich goed 
voelt. Aan die ‘kleine’ vrede kan ook jij meewerken. 
Want weet je, elke oorlog begint ergens in het 
klein.
De Vlaamse Vredesweek komt eraan. 
Heel wat scholen en jeugdverenigin-
gen doen het hele jaar door hun 
best om ruzie en geweld te voor-
komen. Maar tussen 24 sep-
tember en 3 oktober bren-
gen ze vrede extra voor het 
voetlicht.
„Dit jaar roepen we alle 
scholen en jeugdbewe-
gingen op om een levend 
vredesteken te maken”, 
zegt Olivier Forges van 
het Vredesinstituut. En 
ze mogen op heel wat 
deelnemers rekenen.
„Wat we dit jaar tijdens 
de Vredesweek doen, 
blijft nog een verrassing”, 
vertelt Marc. Hij is vertrou-
wensleerkracht in de secun-
daire school PITO Stabroek. En 
hij staat er niet alleen voor. „Vorig 
schooljaar waren er in onze school 
dertien leerlingen die hielpen met het 
oplossen van kleine ruzies of pesterijen. 
En er hebben zich alweer zes nieuwe vrijwil-
ligers aangeboden. Na een korte opleiding worden 
ze ‘bemiddelaar’. We zijn best trots op de titel ‘geweld-
ige school’ die we van het Vredecentrum kregen, mede ook 
dankzij ons prachtig project in Senegal.”

In Wijnegem kleurt vrede de hele gemeente. Alle Wijnegemse 
basisscholen doen mee. Kinderen en leerkrachten worden 
uitgenodigd een vredesverklaring te ondertekenen. Ook de 

burgemeester is van de partij. „Zo verdient onze ge-
meente een plaatsje op de lijst van de ‘Vlaamse 

vredesgemeentes’ hoopt Els, die het hele 
project trekt. „Tijdens een groots vre-

desmoment zullen de vier scholen 
een reuzevredesteken op een 

plein achter de kerk vormen, en 
uit volle borst vredesliederen 

zingen.”
Basisschool Ter Dreef in 

Merchtem brengt dan 
weer een bezoek aan 
de loopgraven van de 
Eerste Wereldoorlog 
in Diksmuide. Meester 
Koen: „Vorig jaar maak-
ten we er een grote 
handenketting. Onze 
jongeren leren er wat 
oorlog aanrichten kan.” 

Vrede op school bewa-
ren ze door het hele jaar 

te werken aan een goede 
klassfeer. In de klassen 

hangt een postbus, waarin de 
kinderen een briefje bussen als 

ze met iets zitten, of waarin ze ge-
woon een lief woordje voor een klas-

genoot kunnen stoppen.

Wil juf, meester, leider of leidster nog op de val-
reep meedoen met de Vredesweek?  

Surf snel naar www.vredesweek.be, waar je een heleboel tips 
vindt.

OVER KLEINE EN GROTE VREDE
Voor de cam

pagnefoto van de Vredesweek zetten de leerlingen van PITO in Stabroek hun beste beentje vo
or.  
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