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zoekrooster
Zoek in alle richtingen naar 20 woorden die iets met kamperen te maken hebben.
Plaats de letters die overblijven op een rij. Wat lees je?

VertroUW
oP WAt Je kUNt 
eN WIe Je BeNt
V oor de leerlingen is het een hele eer dat Jezus hen uit-

kiest om zijn boodschap van vrede uit te dragen. Bij hun 
terugkeer zijn ze nog meer in de wolken. Want de vrede die 
zij naar de mensen brengen, werkt! Mensen luisteren en 
vertrouwen, zieken worden beter. „Als je jezelf openstelt 
voor God, dan zal God door jouw handen werken”, besluit 
Jezus. Misschien kan jij het ook wel. Voel je de energie 
en de kracht die God jou geeft om jezelf en andere men-
sen gelukkig te maken? Vertrouw op wie je bent en wat je 
kunt. En als het even tegenzit, weet dan dat je er altijd bij 
hoort, en dat Gods kracht graag in jou werken wil.

eVANGeLIe
J ezus zond de leerlingen twee aan twee voor zich uit. „Ga op weg”, zei Hij, „maar wees 

voorzichtig. Neem geen geldbeugel, reistas of sandalen mee, en groet onderweg nie-
mand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: ‘Vrede voor dit huis!’ Blijf in het huis 
waar je welkom bent, eet en drink wat men je aanbiedt.”
En verder: „Als jullie een stad binnengaan waar ze je goed ontvangen, genees dan de 
zieken en zeg hen: ‘Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt’. Als ze jullie niet willen ont-
vangen, veeg dan het stof van jullie voeten en blijf er niet. Maar verwittig hen ook dat het 
Koninkrijk van God nabij is.” Toen de leerlingen terugkwamen, waren ze verheugd omdat 
ze de kracht hadden gevoeld die mensen doet luisteren en zieken geneest.

Naar Lucas 10, 1-12. 17-20
Veertiende zondag door het jaar C

Ga jij deze zomer ook op kamp? Met de plussersgroep 
of jeugdbeweging? De Brugse jongeren trekken dit jaar 
naar Kemmel, voor een Bijbels tentenkamp. Vijf dagen 
genieten van al wat leeft in de natuur. Met net dat 
ietsje meer. Luisteren naar verhalen over Jezus, de dag 
afsluiten met een stil moment voor God. 
Het kan deugd doen.

Met De BIJBeL 
oP teNteNkAMP
V orig jaar schreven zowat negentig jongeren zich in, alle-

maal tussen 12 en 15 jaar jong. Dat vertelt Laurence van 
IJD-Jongerenpastoraal Vlaanderen. Voor Hannes (15) is 
het niet de eerste keer: „Vanaf dag één wist ik dat ik er de 
volgende jaren opnieuw bij wilde zijn. De toffe activiteiten 
en spelen maken dat je niet alleen elkaar beter leert ken-
nen, maar ook ontdekt dat je mekaar nodig hebt. Jammer 
dat dit mijn laatste kamp zal zijn.”
Ook Lene (14) gaat opnieuw mee: „Mijn zus kwam zo op-
gewekt terug van het tentenkamp dat ik benieuwd werd. 
Alles op kamp verloopt zo eenvoudig: tenten opzetten en 
eten uit een gamel, dat maakt het net leuk.” 
Een korte bezinning bij het opstaan en slapengaan, het 
samen zingen en het kampboekje, waarin de jongeren 
schrijven wat de dag bijzonder maakte, vindt ook Cis (13) 
de moeite waard. „Vrienden overtuigden me vorig jaar om 
mee te gaan. We vormden een hechte groep. De verhalen 
over Jezus kende ik al, maar ik hoorde ze op een nieuwe 
manier. Ik kan er iets mee doen in mijn eigen leven. Sa-
men zingen en bidden geeft het gevoel dat Jezus met ons 
mee is. Ik zou het tentenkamp niet meer willen missen.”
Wat Lene het meest aangreep, waren de vele vrienden die 
ze er maakte. „Je mag zijn wie je bent. Ik leerde levensles-
sen die ik niet snel zal vergeten.”
Silke is 20 en gaat opnieuw mee als begeleider. „Dit kamp 
heeft echt een meerwaarde”, vertelt ze. „In al wat we doen 
zit wel een boodschap.” Op de vraag of jongeren ervoor 
open staan, antwoordt ze: „De meeste jongeren kiezen 
zelf om mee te gaan. Er zijn er heel wat die geloven, maar 
niet iedereen durft er voor uit te komen.” Dit jaar staat het 
scheppingsverhaal centraal. Silke: „Wat ik dit jaar van het 
kamp verwacht? Ik wil aan alle kinderen meegeven dat er 
met geloven niets mis is. En dat het geloof bij vele jonge-
ren leeft.” Cis besluit: „Ik verwacht van dit tentenkamp het 
beste en kijk er echt naar uit!”

Ook in jouw buurt organiseert IJD 
toffe kampen en activiteiten. 
Je leest er alles over op www.ijd.be. Een bijbels tentenkamp heeft net dat ietsje meer.  © IJD Brugge


