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OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

TANTE TOCH BEGRAVEN

Luc VERSTEYLEN “kijk toch niet naar die kist
dat ben ik niet meer”

gisteren in turnhout

mijn laatste tante mogen begraven jevoelde haar aanwezig

het deed deugd jonger & gezonder & blijer

inde luisterrijke kerk dan ze ooit in dit leven geweest was

uit mijn kindertijd

nog eens te mogen voorgaan ik zat in mijn gedachten
weer zoals op die foto

tevoren lag zij opgebaard als peuter naast haar

in het vertrouwde ouderlijk huis tussen de bloemen

het was de eerste keer sinds jaren van de tuin van beerse

datje dat nog eens had meegemaakt
het was dus
met een eerder verwonderde hand

zovoelde ik haar 0ok aanwezig
bij de koffie in de crypte onder de kerk

datjedeopgebaarde je zegen gaf daar deed ik ook

aan jonge ouders van mijn familie het
daarna deed je je best voorstel
om deviering helemaal om hun kindje te dopen

& aan een achtentwintigjarige nicht
haar de vier maal zeven-zegen te geven

in haar geest te doen verlopen

z0 bleef in onze grote familie toen ik daarnaast
op deze zelfde dag het hoopje aarde zag liggen
het leven het verder halen op de dood kwam ik op het idee

om toch enigzins te begraven met aarde
waar ik het moeilijker mee had & gaf'ik tedereen
was met de crematie een handvolletje ervan

om over de urne te strooien
haarvroeger kennende

zelfs mijn aanstaande dopelingske
kreeg in haar verwonderde handje wat

had zij misschien liever gehad
ten grave te worden gedragen

maar haar laatste voorkeur aarde

kendeje niet wat ze zowaar verbaasd
even verkruimelde

ik hou niet van urnen & aan me teruggaf

is het niet aangewezener dat de asse 20 kon ik het in haar naam

in de natuur wordt verstrooid over de urne uitstrooien
in een rivier bijvoorbeeld of op zee
of zoals diejongen & dat meisje

die de asse van hun moeder
verstrooiden van boven op de molen
van devoor haar zo dierbare plek :

de oude brouwerij van viersel ?

zo0 was tantes vorig lichaam
niet enkel toevertrouwd aan het vuur
maar ook aan de aarde

ik voelde dat zij daar blij om was :
tante was dus
nuwas er in het familiegraf

een putje gegraven toch begraven

WOORDEN ONTVREEMDEN

METHUSALEM
Bart MESOTTEN

Zo oud als Methusalem

‘Zo oud als Methusalem’ bete-
kent: enorm oud, een bijzonder
lang leven. In de vertalingen
wordt ‘Methusalem’ of ‘Mathusa-
lem’ gespeld als ‘Metuselach’
(Nieuwe  BijbelVertaling) of
‘Metoesjelach’ (Naardense Bijbel).
Hij was de grootvader van Noach:
‘Toen Henoch 65 jaar was, verwek-
te hij Metuselach. Na de geboorte
van Metuselach leefde Henoch
nog3oojaar,in nauwe verbonden-
heid met God. Hij verwekte zonen
en dochters. In totaal leefde hij
365 jaar. (...) Toen Metuselach 187
jaar was, verwekte hij Lamech. Na
de geboorte van Lamech leefde
Metuselach nog 782 jaar. Hij ver-

wekte zonen en dochters. In totaal
leefde hij 969 jaar. Daarna stierf
hij.’ (Gen. 5,21-26)
Methogeleeftijden wordt kwistig
omgegaan in Genesis: van de voor-
ouders van Metuselach leefde
Enos 905 jaar, en Jered 962; zijn
zoon Lamech werd 727 jaar.

Deze cijfers moeten als symbo-
lisch worden geinterpreteerd. Ze
zijn te vergelijken met de leeftij-
den van Sumerische koningen;
sommigen van hen zouden zelfs
duizenden jaren geregeerd heb-
ben: Ubartutu 18.600 jaar,
Enmenluanna 42.200 jaar...

Voor de vertellers van Genesis waren
die legendarische leeftijden een
aanduiding, hoe geweldig veel tijd
er verstreken was van de schepping
tot aan de zondvloed. Zij moesten

de hoorder of de lezer de indruk
geven hoe de goddelijke zegen ook
al in de oudste tijden de aarde
beheerste. Wij kunnen ze beschou-
wen als de aanduiding van een bij-
zonder tijdperk uit de begintijd,
toen er dingen gebeurden die nu
nietlanger mogelijk zijn.
Methusalemfonds

Elke Vlaamse universiteit heeft
vandaag een aantal onderzoeks-
groepen die substantieel bijdra-
gen aan de ontwikkeling van
wetenschappelijke kennis en
hiervoor internationale erken-
ning genieten. Zij zijn sterk
afhankelijk van projectfinancie-
ring waardoor de stabiliteit van
dergelijke  onderzoeksgroepen
erg fragiel is. Het wegvallen van
de financiering leidt er vaak toe
dat onderzoeksprojecten vroeg-
tijdig worden be€indigd.

Het  Methusalem-programma
moet daar verandering in bren-

gen. De Vlaamse regering geeft de
onderzoeksgroepen een ‘structu-
rele financiering’. Ze Kkrijgen
zeven jaar lang zekerheid over
hun inkomsten, een periode die
kan worden verlengd tot de top-
onderzoeker zijn emeritaat
neemt. Dat laatste verklaart
meteendenaamvanhet program-
ma. Volgens de Bijbel werd
Methusalem 969 jaar oud. De
Vlaamse minister van Weten-
schap en Innovatie, Fientje Moer-
man, koos in haar tijd de naam
omdat de financiering stopt wan-
neer de top-onderzoeker stopt.
Het geld is niet aan een instelling
of een universiteit verbonden,
maar aan een wetenschapper.

Een panel van internationaal
gerenommeerde academici brengt
in kaart welke Vlaamse weten-
schappelijke onderzoekers in
hun branche tot de wereldtop
behoren.

Zondagsgehed

Bij Sacramentszondag mice ryoen

Christen

Al zinkt het schip

Tk zal je dragen

het water is mijn Geest
de Bron die stuwt
beademt

wind, water, vaur inéén.

Een nieuwe schepping wacht je,
oude Adam,

verbannen en behoed.

Je naam van aarde, stof verzwindt.

Mijn eigen naam gaat op je over
‘christen’, door de Geest bezield.
Als je hem draagt

zal Hij je dragen,

mijn Liefde-adem, -wind.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2010. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-
ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Lelién, Leopold 59,2000 A pen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat 1, 3271 Aver-
bode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,
02/509.97.32 - LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 - Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30- De Bron, Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17
+ PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,
016/31.00.65-De Peerle, Frederic de M 18,2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat 22,8400 Oos-
tende, 0477/26.56.17 - Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060
Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

In de eerste acht dagen van de maand juni komen er op de volkskalen-
der geen echte weerheiligen voor. Dat stelt me in de gelegenheid om
even in de rand van die kalender te gaan grasduinen. En zo leer ik dan
dat de dagen nog steeds aan het lengen zijn en dat blijft zo tot 20 juni.
Tussen 1en 20 junilengen de dagen in het totaal nog 20 minuten. Van-
af 21juni gaan ze dan weer inkorten. Wat gaat het toch allemaal snel, hé!
Tegen het einde van deze maand zullen de dagen alweer met vijf minu-
ten verkort zijn. Maar vanaf het ogenblik dat de dagen inderdaad ver-
korten en de nachten lengen, wordt het warmer overdag. Dat is een
algemeen bekend verschijnsel dat ook werd vastgelegd in een weer-
spreuk die zegt:

ALS DENACHTEN LENGEN,

BEGINNEN DE DAGEN TE STRENGEN.

Nu over het weer in juni. Hoe zou dat moeten zijn volgens onze voor-
ouders? Wel, het mag niet te koel en niet te nat zijn, zei men vroeger in
diverse spreuken, zoals in deze:

METTE KOUD ENTE NAT TE ZIJN,

BRENGT DE JUNIMAAND DE BOERIN PIJN.

Dat gaat nog verder als volgt:

ISJUNIKOUD EN NAT,

MEN ZEGT:

DANIS HET GANSE JAARVAST SLECHT.

En zo kan ik, mocht u dat willen, nog een hele tijd doorgaan, want er
zijn bijzonder veel junispreuken die in dezelfde zin spreken. Tenslotte
is er een spreuk die ook verklaart waarom dat allemaal zo is:

ALSHET VEELIN JUNIREGENT,

DEHEERDE OOGST NIET ZEGENT.

Enop die oogst, daar kwam het destijds toch allemaal op aan...



