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eeN WeeKeND IN 

 De ABDIJ

eVANGeLIe
t oeN Jezus de stad Naïn naderde, werd net een 

dode jongen buiten de stadspoort gedragen. 
Toen Jezus de moeder zag, kreeg Hij medelijden 
omdat ze ook al haar man verloren was. „Huil 
maar niet”, zei Hij. Jezus kwam dichterbij, raakte 
de lijkbaar aan en zei: „Jongen, ik zeg je, sta op!” 
De jongen richtte zich op en begon te spreken. 
En Jezus gaf de zoon aan zijn moeder terug. De 
mensen die dit gezien hadden, loofden God: „Een 
groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft 
zich om zijn volk bekommerd.”

Naar Lucas 7, 11-17
Tiende zondag door het jaar C

WooRDeN DIe LeVeN GeVeN
J eZus komt een stoet van mensen tegen die rouwen om de dood van een jongen. Hij krijgt 

medelijden met de moeder, omdat ze alleen overblijft en niemand heeft om voor haar te 
zorgen. Hoewel in die tijd de joden geen doden mochten aanraken, stapt Jezus op de jongen toe. 
Zo doorbreekt hij de logica van de dood. Heb jij je nog nooit zo gevoeld, eenzaam en doodop? 
Als dan iemand naast jou komt lopen, een vriend of misschien wel Jezus zelf, kan dat gevoel 
helemaal keren. Plotseling zie je het weer helemaal zitten. Leef dus maar volop en maak ook 
andere kinderen blij!

MAARteN eN JoRIs uIt KNoKKe-HeIst 
stuuRDeN oP•toCHt DIt LeuKe KAARtJe, 
oM oNs te BeDANKeN VooR HET ZANGBoeK 
DAt Ze WoNNeN. DANKJeWeL, JoNGeNs!

J e INZet voor de geloofs-
opvoeding van kinderen 

vergt heel wat energie. Maar 
soms krijg je er ook zoveel 
voor terug! Waarom deze 
mooie ervaringen niet de-
len met meer mensen?

Stuur de redactie van 
oP•toCHt enkele foto’s en 
een kort verslag van een 
boeiende activiteit. Voeg 
er ook enkele reacties van 
de kinderen bij. In ruil krijg je 
een eigen pagina in Kerk & 
Leven! Of signaleer aan de re-

dactie wat er te doen staat... 
Wie weet krijg je een repor-
ter aan je deur. 

oP•toCHt heeft Jou nodig 
om nog meer een dynami-
sche bladzijde te worden 
waarin kinderen hun verhaal 
kwijt kunnen en het ver-
haal van God op het spoor 
komen.

Alle reacties zijn welkom bij 
Martine Croonen, Halewijnlaan 
92, 2050 Antwerpen, 03 210 
08 48, optocht@kerknet.be.

D e JoNGeReN van het deca-
naat Eeklo vormen een 

hechte groep met Jokri. „Dat 
staat voor ‘jonge christenen’”, 
vertelt vormingswerker KAReL. 
„Iedereen is welkom. Groeien in 
geloof luidt ons motto. Ieder-
een mag zichzelf zijn, we ma-
ken plezier en af en toe maken 
we tijd voor stilte.” Daarom 
gaan ze ook ieder jaar op week-
end naar een abdij.
Een twintigtal jongeren tussen 
7 en 17 jaar ging mee. eMMA (9) 
was er ook bij: „We zijn met de 
trein naar Testelt gereden. Van 

daaruit hebben we een heel 
eind gestapt, tot in Averbode. 
Diezelfde avond bezochten we 
de oude paardenstallen en 
speelden nog enkele spelle-
tjes.”
Op het programma stonden na-
tuurlijk niet alleen spel en ple-
zier. De 24-jarige JoKe, die voor 
de vierde keer als begeleid-
ster meeging, vertelt. „We spra-
ken over het evangelie over de 
ongelovige Thomas. En hoewel 
we in een apart gastenverblijf 
logeerden, deden we alle vie-
ringen van de paters mee.”

Emma herinnert zich vooral 
het ochtend- en avondritueel: 
„Elke ochtend werden we ge-
wekt met een liedje van Gert 
& Samson. Daarna trokken 
we naar de kerk voor het ge-
bed. Ook voor het slapengaan 
maakten we tijd voor een gebed 
als dagsluiting.”
Kennismaken met de abdij 

deden de jongeren dankzij pater 
Vincent, die hen een leuke rond-
leiding gaf. LAILA (11) besluit: „Ik 
heb heel veel gelachen en veel 
vrienden gemaakt. Jammer dat 
het zo snel voorbij was.”

CAteCHIsteN, GoDsDIeNstLeeRKRACHteN, BeGeLeIDeRs
VAN KINDeRNeVeNDIeNst, PLusseRGRoeP of MIsDIeNAARs, 
ouDeRs eN GRootouDeRs... eN AL WIe ZICH GeRoePeN VoeLt,

De Eeklose jeugd maakte 
kennis met de stilte in de 
abdij van Averbode.
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