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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN
Heeft u al vastgesteld dat sinds Kerstmis de dagen nu al met meer dan
één uur zijn gelengd? ’t Gaat vlug. En ook het leven in de natuur begint
terug. Uit een - niet zo oude - volkskalender citeer ik volgende passage:
“In deze maand begint het leven in de natuur flink te roeren. Els, populier, wilg en
hazelaar knoppen, viooltje en sneeuwklokje bloeien, het speenkruid komt in blad,
enz. Zekere trekvogels zoals de spreeuw en de leeuwerik komen terug, de ekster
begint met de nestbouw, de wilde ganzen vertrekken en de insecten komen uit hun
rusttoestand. De lauwe zuidenwind strijkt soms al eens over de velden en maakt
de grond los Er verschijnt al een ziertje blauw in de lucht en witte wolken drijven,
voortgeblazen door de luwe wind.”

Maar niettegenstaande dát, zou er toch fiks nog wat winterweer 
moeten voorkomen in februari, want:
BRENGT FEBRUARI GEEN WINTERWEER,
DAN ZORGT APRIL ER WEL VOOR.

Bovendien: NIETS VAN DE LENTE WORDT VERWACHT,
ALS FEBRUARI IS TE ZACHT.

Tot 14 februari zijn er geen weerheiligen meer. Ruim de tijd dus om 
aandacht te besteden aan het algemene weer van februari.
ZOET WEER IN DE KORTE MAAND
IS NIET GELIJK ’T BETAAMT,
DE BOER DIE ZEGT, HET MAG NIET ZIJN,
WANT ’T DOET PLEZIER AL AAN ’T VENIJN.

Zondagsgebed

Bij de 6de zondag door het jaar Irmhild Bärend

Loflied op de liefde

Liefde is meer dan: „Ik hou van je.”
Liefde is meer dan een proefhuwelijk.
Zij is ook meer dan een ringwisseling op het stadhuis.
Zij is zeker meer dan niet-meer-alleen-zijn.
Liefde is meer dan knopen aannaaien en de was doen.
Ze is meer dan feestjes en gemeenschappelijke hobby’s.
Liefde is meer dan gevoel en lichamelijke gemeenschap.

Liefde is opgewassen tegen crises.
Ze laat de ander niet los,
ook als die zichzelf wil opgeven.
Ze volgt hem op de voet met haar zorgen,
denkt voor hem, speurt naar zijn wensen
en voelt die als eigen behoeften.
De liefde vraagt geen tegenprestatie.
Ze vergeeft,
ook als geen nieuw begin meer mogelijk lijkt.
Ze vertrouwt,
ook als er niets meer tegenover gesteld wordt.
De liefde voelt dat ze geschonken is,
merkt dat ze niet zichzelf toebehoort
en weet dat ze bemind wordt
door Hem, die haar geschapen heeft.

OPGEPIKT

Bart MESOTTEN
Iemand lippendienst bewijzen
Als je zegt dat je aanvaardt wat
iemand zegt, of dat je voorstander
bent van een bepaalde opvatting,
maar als je innerlijk niet over-
tuigd bent van wat die persoon
gezegd heeft of van de waarde van
die bepaalde opvatting, dan
‘bewijs je lippendienst’ aan die
persoon of aan die opvatting. Mis-
schien komt het gezegde uit Jesaja:
‘De Heer zegt:  Omdat dit volk mij
naar de mond praat, mij slechts
met de lippen dient, terwijl hun hart
ver bij mij vandaan is;  omdat hun
ontzag voor mij louter plicht is,
slechts aangeleerd en door men-
sen opgelegd – daarom zal ik
opnieuw wonderen verrichten
voor dit volk, indrukwekkende
wonderen en grootse daden. De

wijsheid van wijzen zal hun dan
niet baten, het verstand van ver-
standigen houdt zich verborgen.’
(Jes. 29,13-14) 
Het Engels heeft dezelfde uitdruk-
king: ‘pay/give/do lip service to’.
Het Duits plaatst een min-of-meer-
teken bij ‘das Lippenbekenntnis’,
wat uit het voorbeeld 
duidelijk wordt: ‘Seine emanzipa-
torischen Auffassungen sind nur
ein Lippenbekenntnis’. Het Frans
kent de uitdrukking niet,maar ver-
vangt ze door: ‘Se contenter d’ap-
prouver qqch. pour la forme’ of ‘Se
contenter de donner une approba-
tion de pure forme (à qqch.)’
Zich op de lippen bijten
Dit betekent: zich beheersen om
niet te lachen, te huilen of onver-
togen woorden uit te spreken.
Ook in de Bijbel wordt op de lip-

pen gebeten, althans in de SV;
maar de betekenis is toch enigs-
zins anders: ‘Hij sluit zijn ogen,
om verkeerdheden te bedenken;
zijn lippen bijtende, volbrengt hij
het kwaad.’ (Spr. 16,30) De NBV
heeft:  ‘Wie heimelijk zijn oog
dichtknijpt, heeft kwaad in de
zin, wie zijn lippen samenperst,
heeft het kwaad al gedaan.’

LOON
Loon naar werk krijgen
Het gezegde ‘loon naar werk’ is
een algemene waarheid: wie
werkt, krijgt loon. Misschien
steunt de formule op een tekst uit
de Bijbel.
Asa was, na de scheuring van het
rijk, de derde koning van Juda van
911 tot 870. Hij is een van de weini-
ge koningen die in de Bijbel
geprezen worden voor hun religi-
euze ijver. Asa roeide de afgoderij

uit, en herstelde de tempel van
Jeruzalem als religieus centrum.
Een Godsgezant, de zoon van de
profeet Oded, sprak tot hem over
de gruwelen die de Israëlieten
vroeger hadden begaan: ‘Wie in
die tijd maar een voet buiten de
deur zette werd belaagd, want
overal heerste ontreddering. Vol-
ken en steden raakten met elkaar
slaags omdat God hen tot ontred-
dering bracht door hen met aller-
lei rampen te treffen. Wees dus
vastberaden en geef de moed niet
op: voor uw inspanningen zult u
beloond worden.” Gesterkt door
deze woorden (...) liet Asa onmid-
dellijk alle gruwelijke godenbeel-
den uit Juda en Benjamin verwij-
deren en ook uit de steden die hij
in het bergland van Efraïm had
veroverd. Hij herstelde het altaar
voor de HEER tegenover de voor-
hal van de tempel.’ (2 Kron. 15,5-8) 
De Statenvertaling heeft: ‘...want
er is loon naar uw werk’.

WOORDEN ONTVREEMDEN

LIP 

Luc VERSTEYLEN
het werd het verhaal
niet van de drie
maar van de twee levens :
was dit kindje niet meteen
van haar eerste naar haar 
derde leven overgegaan ?

zou ze dat nu echt beleven
& ons vanuit “die plaats”
bezig horen?
ons van daaruit bezig zien ?
het mocht eens waar zijn hé ?

“stabat mater”deze woorden 
voelde ik zelden zo waarachtig 
& doorvoeld  klinken
als bij deze elkaar wenend-
ondersteunende ouders

ze  hadden wijwater klaar
voor wat als een soort doopsel 
zou kunnen zijn 
gewoon door met de vingers
een paar druppeltjes 
op het kistje te plengen
vader & moeder 
deden dat het eerst

& toen gebeurde er onverwacht
iets heel moois

het zusje van veertien maanden
dat heel de tijd ronddrentelde
in het tegendeel 
van niets-vermoedend :
het vermoedde namelijk wel iets
maar wist niet wat
ze was  te klein voor gemis
om al echt verdriet te hebben

dit gebaartje bracht duidelijkheid
& ze bleef het maar volvoeren
heel de verdere viering lang

uiteindelijk sprak ik de zegen 
over haar vorig lichaampje uit :
“ik zegen je vorige oogjes
opdat je nu met je nieuwe oogjes
ons nog liever zou mogen zien
dan je in dit leven 
had willen doen”

zo ook haar oortjes 
mondje handjes voetjes
heel haar zo pril gestorven 
lichaampje

het was alsof je het  met elk woord
weer dieper tot leven wekte

toen vormden we rechtstaande
met heel de familie 
een kring rond het kistje
& haalde ik een zinnetje aan 
uit de tekst van de moeder :
“zes maanden geleden
heb je gevraagd 
om bij ons te mogen zijn”
& ik voleindigde die zin met :
“maar je hebt niet gevraagd
om van ons weg te moeten gaan”

& voor het eerst 
van heel mijn priesterleven
vervolmaakte ik de bij een uitvaart 
zo vertrouwde eindwens 
“ ga in vrede”
tot : “lieve alice
ga ons voor in vrede”
want dat deed ze nu toch hé ?

wat je nu ook voor het eerst
in heel je priesterleven gedaan had
was deze huiskamer-uitvaart

in een crematorium
was deze viering 
niet zo diep-menselijk
mogelijk geweest

je mag als priester
niet scheiden 
wat god verenigd heeft :
zelfs de muren van haar huis
leefden mee
werd ze onder dit dak
geen zes maanden verwacht?
heel dit huis had haar
als een grotere moederschoot
zes maanden lang omgeven

het enige wat de ondernemer
hier bij deze uitvaart 
te doen had gehad
was het kistje brengen & halen
onder een regen van rozenblaadjes
droeg de vader 
het samen met zijn vrouw
uiteindelijk vanuit het huis
naar de zwarte wagen

ook dat had misschien 
anders gekund 
waarom was die zo zwart & groot ?
maar kom...

toen gingen we weer naar binnen
na de wagen 
te hebben zien wegrijden 
was kleine alice 
ons nu niet voortaan 
echt aan het voorgaan in vrede ?

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

EEN HUISKAMERUITVAART (vervolg)


