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ALGEMEEN

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

DE LADDER VAN DE WERF

Luc VERSTEYLEN

van een bevriend echtpaar
hoorde ik gisteren een
merkwaardig verhaal

over een van de beste oversten
dieik ooit gehad heb:

de goede pater eugeen de cooman

met flauwe verhalen

moest je bij hem niet afkomen
hij was de man van de zakelijke
dingen

hij voelde zich beter thuis

op een bouwwerf

danin zijn kantoor

zelf was ik een van de tien eersten
die hij nu precies

vijftig jaar geleden

als primitieve bewoners had
meegenomen

naar de bouwwerf van ons
nieuwe studiehuis

op hetlerkenveld in heverlee

op zekere dag had ik hem
een moeilijke toelating te vragen

hem kennende deed ik dat niet
op zijn kantoor

maar wachtte ik

tot hij weer op de werf

zijn hart ging ophalen

er was die morgen

voor de grondwerken

net een kolossale vrachtwagen
aangekomen

ik wachtte geduldig

tot hij naast de chauffeur

in de hoge cabine

er een paar rondjes mee had
meegereden

toen hij opgetogen eruit
geklommen was

achtteik

het gunstigste moment gekomen
& vroeg hem

of ik wat vragen mocht
jajaantwoordde hij

nog totaal niet bij de zaak
ik zou mijn grootouders

in turnhout

willen gaan bezoeken zei ik

goed goed goed

antwoordde de cooman

nog met zijn bewonderende
blikken

over de grote vrachtwagen
warend

& ik zou ook willen blijven slapen
aarzelde ik verder

goed goed goed

& ik zou met de vespa

van pater snoeckx willen gaan
goed goed goed

& dan ineens zijn vraag aan mij :
luc weet gij hoeveel vitessen

zo een vrachtwagen heeft ?

nee dat wist ik niet

twaalf

deed hij mij geestdriftig kond

Wordt vervolgd

WOORDEN ONTVREEMDEN

LICHT
Bart MESOTTEN

Het licht schijnt in de duisternis

0ok als alles hopeloos schijnt te
zijn, kan van ergens nog wat hoop
opdagen; niet alles is slecht. Dit
ideeisvaakaanwezigin Bijbeltek-
sten, maar het is niet uitsluitend
Bijbels. In de Bijbel krijgt hetlicht
een religieuze invulling; dat is
vooral het geval in de teksten van
Johannes, zoals: ‘Het licht schijnt in
de duisternis en de duisternis heeft
het niet in haar macht gekregen.’
(Joh.1,5)‘Lichtbrengen in de duis-
ternis’ is zoveel als: helderheid
scheppen in een moeilijke situ-
atie.

Iets aan het licht brengen.
Ietsis aan het licht gekomen.

Deze twee zegswijzen staan dicht

tegen elkaar. Een paar voorbeel-
den van elke.

Aan het licht brengen

- ‘God heeft de misdaad van uw
dienaren aan het licht gebracht.’
(Gen. 44,16)

- ‘Saul vroeg de HEER: “God van
Israél, breng de waarheid aan het
licht!” ‘(1 Sam. 14,41)
-‘Opdedagvanhetoordeel zal dat
blijken, want dan zal het door
vaur aan het licht worden
gebracht. Het vuur zal laten zien
wat ieders werk waard is.” (1 Kor.
3,13)

Aan het licht komen

- ‘Ik heb bevel gegeven de zaak te
onderzoeken, en eris aan hetlicht
gekomen dat deze stad zich van
oudsher tegen haar koningen ver-
zet heeft.’ (Ezra 4,19)

- ‘Als hij goeddoet is dat ondanks
zichzelf,

maar zijn slechtheid komt toch
aan hetlicht.’ (Sir. 14,7)

- ‘Zo zal de gezindheid van velen
aan hetlicht komen.’ (Luc. 2,35)

Zondagsgebed

Ergaat mij een licht op
Ookditideeis nietuitsluitend Bij-
bels; maar het komt erin voor,
zoals in de formulering van de
Statenvertaling: ‘Den oprechten
gaathetlicht op in de duis ternis.
(Ps. 112,4) De Nieuwe Bijbelver-
taling (2004) heeft: ‘Hij straalt
voor de oprechten als licht in het
duister.’

Wandelen in het licht

Wie (figuurlijk) wandelt in het
licht, bevindt zich een toestand
van volkomen geluk en gelukza-
ligheid. Het begin van 1 Joannes
werpt licht op het gezegde ‘wan-
delen in het licht’: ‘Dit is wat wij
hem hebben horen verkondigen
en wat we u verkondigen: God is
licht, er is in hem geen spoor van
duisternis. Als we zeggen dat we
met hem verbonden zijn terwijl
we onze weg in het duister gaan,
liegen we en leven we niet volgens
de waarheid. Maar gaan we onze
weg in het licht, zoals hijzelf in
hetlichtis, dan zijn we met elkaar
verbonden en reinigt het bloed
van Jezus, zijn Zoon, ons van alle

zonde.’ (1Joh. 1,5-7) Het begin van
v.7 luidt in de Statenvertaling:
‘Maar indien wij in het licht wan-
delen..’

Erzijlicht

Dit gezegde hoor je soms in
humoristische zin, bv. wanneer je
met vrienden binnenstapt in een
vertrek waar het duister of donker
is. Dan kan iemand het Genesis-
vers gebruiken door te zeggen: ‘Er
zij licht!. De NBV heeft ‘God zei:
“Er moet licht komen,” en er was
licht” (Gen. 1,3) Soms gebruikt
men de Lat. versie: ‘Fiat lux!’

Je bent het licht van mijn ogen

De uitdrukking ‘het licht van
mijn ogen’ wijst op iets heel kost-
baars, iets wat je boven alles koes-
tert, iets wat je voor niets ter
wereld wil missen. Ze komt in de
Bijbel voor, onder meer in het
huiselijke tafereel dat zich af-
speelttussen deoude Tobiten zijn
vrouw Anna.

Bij de 2de zondag door het jaar manu verhuist

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Wind is zelf geluidloos,

maar wind doet bomen fluisteren

en bladeren ritselen.

Wind steekt muziek in de schouw

en doet kinderen dromen.

De Geest Gods waait als de wind,

even geluidloos.

Maar hetis de Geest

die mensen beweegt,

hun tong losmaakt

en hun lippen tot een glimlach plooit.
Het is de Geest die eenvoudigen van hart
een droom geeft

om van te leven.

Leven is een beetje pelgrim zijn,
telkens nieuwe einders zien

en wegen vinden

naar de plek

waar het hart

elke avond

een schuilplaats vindt.

Leven is op stap gaan met God,
stappen in zijn schaduw.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2010. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle hei-
ligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Lelién, Leop 59,2000 A pen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat 1, 3271 Aver-
bode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel,
02/509.97.32 - LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36 Pascali, Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30- De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17
+ PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersherg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven,
016/31.00.65-De Peerle, Frederic de Merod 18,2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat 22,8400 Oos-
tende, 0477/26.56.17 - Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060
Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

Naast de dagheilige van morgen, de heilige Hilarius, staat ook nog de
heilige Veronica op de volkskalender. Zij brengt de eerste spreuk van
het jaar waaruit we leren dat langzaamaan de harde vrieskou ombuigt
naar een betere periode:

SINT-VERONICA UIT MILAAN,

BLAAST STILLETJES 'THEMELVUURAAN.

Debelangrijkste dagheilige is echter Hilarius. Hij is een lotsheilige. Het
weer dat hij brengt, behouden we zes weken lang:

ALS’T OP HILARIUS VRIEST,

ZES WEKEN WINTER AAN EEN STUK.

Een andere spreuk beweert:
GEEFT HILARIUS ZONNESCHIJN,
DANZALHET WELDRA KOUDERZIJN.

Die laatste spreuk is goed te begrijpen: zonneschijn staat hier voor een
open weertype en als we dat zouden krijgen, zullen we’s nachts ook een
maximale afkoeling ervaren. En een maximale afkoeling leidt tot...u
begrijpt me wel. Dat is best mogelijk, want langzaam maar zeker gaan
we nu naar de koudste periode van het jaar (rond 20 januari).

Overmorgen komen de drie harde koppen weer aandraven: Sint-Pau-
wel, Sint-Antonius (17/1) en Sint-Sebastiaan (20/1). Dat wil zeggen dat
het nu eigenlijk pas goed zal beginnen vriezen.

Overmogen zijn ook de zogenaamde zes donkere weken voorbij. Die
waren begonnen op Sint-Barbara (4 januari). Vroeger werd het einde
van die barre tijd gevierd. Er brandde een extra kaars en de vrouw roer-
de het koekenbeslag van boekweitbloem, eieren, boter en gist.



