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T
homas van mijn klas heeft verteld dat er een levende kerststal op 
de grote markt staat. Nu ja, ‘levend’. Met levende dieren. Maria, Jozef 
en het kindje zijn beelden. Er zijn schapen en een echte ezel. Elke 
avond komt de boer de dieren ophalen en elke morgen brengt hij ze 

terug. Ik heb mama verteld dat ik ook wel eens naar die kerststal wil gaan 
kijken. Ze zuchtte alleen maar.

Vandaag is het de dag voor Kerstmis en deze namiddag ben ik met mama 
boodschappen gaan doen. Ze nam het geld uit de omslag op de schouw. Dat 
is eigenlijk bedoeld om de huur te betalen. „We moeten toch eten”, zei mama. 
Dus zijn we eerst samen naar de supermarkt geweest. Aan de kassa duurde 
het heel lang, want alle mensen hadden overvolle karren. Wij niet. We had-
den langs de snelkassa kunnen gaan.

Buiten begon het al donker te worden. Het was ook ijskoud. Toen merkte 
mama dat ze vergeten was lucifers te kopen. Of ik eventjes terug kon, terwijl 
zij bij de apotheker aanliep. Ze had niet kleiner dan een briefje van twintig 
euro. Daar moest ik goed op passen. Ik terug de winkel binnen. Toen ik met 
de lucifers op weg was naar de kassa, zag ik plots een hele stand met allerlei 
spullen van Harry Potter. De meeste kinderen van mijn klas hebben een map 
of een pennenzak of een vriendenboekje. Ik had gehoopt dat mama als kerst-
kadootje zo’n kijkboek zou kopen, maar nu we zoveel moeten afbetalen aan 
die tweedehandsauto, zal het er wel niet van komen.

De kijkboeken waren afgeprijsd: nog maar 3,50 euro. Ik stelde me voor hoe 
het zou zijn, om na de vakantie de klas binnen te stappen met mijn kijkboek. 
Als ik nu eens… Ik had de goedkoopste lucifers gekocht, die van de ‘witte pro-
ducten’. Er bleef nog geld genoeg over voor het kijkboek. Ik zou tegen mama 
zeggen dat ik elke maand een stukje zou terugbetalen. 

Toen ik buiten kwam, stond mama me al op te wachten. Ze stak haar hand 
uit om de lucifers en het geld aan te nemen. Ik zag haar plots verstijven, 
toen ze het kijkboek in de gaten kreeg. Ze was vreselijk boos, maar omdat er 
zoveel mensen om ons heen stonden, zei ze alleen maar: „Sven, hoe kon je! 
Nu we het geld zo nodig hebben”. Ik keek naar beneden, naar het kijkboek. 
Eigenlijk was het maar een dun miezerig boekje. Eigenlijk kon ik best zonder. 

Mama draaide zich om. „Ik doe de andere boodschappen wel alleen”, zei ze, 
„ga jij maar naar huis.” Ik bleef nog even staan kijken naar al die mensen 
die hun auto’s vol laadden met eten en geschenken. Het begon stilletjes te 
sneeuwen. Dus liep ik maar naar huis, door de vrolijk verlichte straten. Overal 
klonk kerstmuziek.

Zo belandde ik op de grote markt. Hé ja, de kerststal met de levende die-
ren! Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat de deur van de stal al gesloten was. Of 
neen, ze stond op een kiertje. Er brandde nog een lichtje. Ik deed de deur wat 
verder open en stapte naar binnen. Inderdaad, er stonden levende schapen en 
een echte ezel in een hoekje van de stal. Maar Thomas had zich verder wel 
vergist. Achteraan in de stal zag ik Maria en Jozef, en dat waren zeer zeker 
geen beelden. Ze kwamen duidelijk uit een ander land. Maria droeg het kindje 
Jezus in een doek.

Ik vond het wel eigenaardig dat er nog een paar broertjes van Jezus bij 
waren, allebei met een snottebel. Ik herinner me niet dat er daarover sprake 
is in het kerstverhaal dat de meester vertelde. Ze keken eerst een beetje 
bang, maar toen ze me zagen, glimlachten ze naar me. Jezus was heel klein 
en sliep. Maria zei iets tegen me, maar ik verstond het niet. Logisch, in zo’n 
ver land zullen ze wel een andere taal spreken.

Ik bedacht dat ik eigenlijk aan Jezus iets zou moeten geven, zoals in het 
kerstverhaal, maar ik had niets bij me. Alleen maar lucifers en dat boek van 
Harry Potter. De lucifers heb ik maar gehouden. Je zou ons mama horen als 
ik zonder lucifers thuis zou komen.

Ik heb dan maar dat kijkboek van Harry Potter gegeven. Ik weet niet of Jezus 
daarvan zal houden, maar zijn broertjes begonnen er meteen in te kijken.

Toen ik thuiskwam, was mama er al. Ze was heel blij toen ze me zag, want 
ze was erg ongerust geweest omdat ik zo lang weg bleef. Over Harry Potter 
werd niets meer gezegd. Ik vertelde dat ik nog naar de kerststal was gaan 
kijken. Mama bleef maar beweren dat er in die kerststal alleen levende dieren 
zijn, en geen levende mensen. Maar ik weet wel beter!
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