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Tips voor paro-
chies om met en-
cycliek te werken
De Nederlandse bisschoppen 
lanceerden de website www. 
caritasinveritate.info over de 
jongste encycliek Caritas in veritate 
of Liefde in waarheid van Benedic-
tus XVI. De site blijft beschikbaar 
tot in de zomer van 2010 en wordt 
voortdurend aangevuld met de 
nieuwste informatie over de en-
cycliek. Ze bevat ook een handrei-
king voor parochies en groepen 
om met de encycliek aan de slag 
te gaan. U vindt er de Nederland-
se (en dus niet Vlaamse) vertaling 
van de encycliek, evenals een La-
tijnse, Duitse, Franse en Engelse 
versie. Verder ook een samenvat-
ting, artikels die eerder versche-
nen, uitleg over wat een encycliek 
is en de aankondiging van activi-
teiten. Tot slot helpt een leeswij-
zer u bij het lezen van een moei-
lijke tekst als een encycliek. (ivh)

Kinderwebsite 
Nabbi op bezoek 
in Vaticaan
In het Vaticaan werd de Vlaamse 
kinderwebsite Nabbi voorgesteld 
aan Europese mediabisschoppen 
en mediadeskundigen. Die bui-
gen zich in de Eeuwige Stad over 
nieuwe mediatoepassingen zoals 
Facebook, Twitter en Wikipedia. 
Nabbi is een website voor kin-
deren tussen acht en twaalf jaar 
waar „onomwonden, respectvol, 
ongecompliceerd, hedendaags en 
jong over geloof en Kerk wordt 
gesproken”. (ivh)

Christenen  
vervolgd in Iran
De nieuwe antibekeringswet in 
Iran is een ramp voor de christe-
nen en andere minderheden, voor 
wie de levensomstandigheden nu 
al dramatisch zijn. Markus Ro-
de van Open Doors, organisatie 
die ijvert voor vervolgde chris-
tenen, stelde op Radio Vaticaan: 
„Sinds de herverkiezing van pre-
sident Ahmadinejad vindt er een 
regelrechte vervolging plaats van 
christenen, in het bijzonder van 
diegenen die zich van de islam 
bekeerden tot het christendom.” 
Volgens Rode hangt moslims die 
zich tot het christendom beke-
ren de doodstraf boven het hoofd. 
„Het Iraanse parlement keur-
de daarover in september 2008 
een wet goed, waarvan de uitvoe-
ring wegens de onrust in het land 
voorlopig werd uitgesteld.” (ivh)

Kerken creëren 
eigen ecolabel
Meer dan achthonderd religieu-
ze leiders uit de hele wereld over-
legden in het kasteel van Wind-
sor in Groot-Brittannië, en dat in 
aanwezigheid van vn-secretaris-
generaal Ban Ki-Moon, over een 
klimaatplan. Ze raakten het eens 
over 31 langetermijndoelstellin-
gen zoals de creatie van een eigen 
ecolabel door de verschillende 
Kerken en geloofsgemeenschap-
pen, het milieuvriendelijk ma-
ken van de eigen gebouwen, een 
ethisch investeringsbeleid en ei-
gen programma’s inzake milieu-
beheer voor het onderwijs en vor-
mingsinstellingen. (ivh)

Christen tot uw dienst
Dienen voor dummies: ijd kijkt vooruit naar jaar over diaconie

 X Nemen we het evange-
lie ernstig, dan wordt 
verwacht dat we kiezen 
voor de zwakken
 X We zorgen te vaak voor 
armen op een geïnstitu-
tionaliseerde manier

Jozefien VAN HUFFEL
Dienen voor dummies is niet de ti-
tel van een zelfhulpboek waar-
mee je je levenskwaliteit ver-
betert, zoals Plan je carrière voor 
dummies en adhd voor dummies 
dat zijn. Wel een studiedag van 
de Interdiocesane Jeugddienst 
(ijd) over christelijk engagement. 
„Diaconie is wat het zwakke 
broertje in de Vlaamse Kerk. We 
zijn vooral spiritueel actief, ter-
wijl in Christus’ leven de keuze 
voor de zwakken centraal staat”, 
vertelt directeur Pieter Nolf. „Als 
we het evangelie ernstig nemen, 
dan wordt dat ook van ons ver-
wacht.”

Nolf verwijst naar een ervaring 
in een parochie in Toronto. „Na 
de viering smeerden alle parochi-
anen in het parochiehuis brood-
jes voor de daklozen, en elk om 
beurt deelden ze die uit. Ze wor-
den vanuit de liturgie concreet 
gezonden om iets te doen. Bij ons 
is er ook heel wat diaconie, maar 
die is vaak geïnstitutionaliseerd: 
we steunen Broederlijk Delen of 
Welzijnszorg. De band tussen li-
turgie en wat we doen, is doorge-
sneden, terwijl diaconie de per-
fecte marketing kan zijn voor de 
Kerk. Je moet aan ons zien dat we 
christenen zijn.”

Voldoende motivatie voor ijd 
om een dag te wijden aan engage-
ment. In de voormiddag verklaart 
priester Geert Dedecker er aan de 
hand van het evangelie waarom 
diaconie nodig is, in de namiddag 
maken de begeleiders van de ijd-
groepen kennis met voorbeelden. 
Zoals de Grijze Kat, organisatie 
van jongeren die huiswerkbege-
leiding doen met kansarme jon-
geren, of de Ontmoetingsdagen 
van Jokri, waar de jongeren zich 
steevast één volledige dag ten 
dienste stellen van anderen.

Pieter Nolf: „Wat je met je jon-
gerengroep voor de armen doet, 
hoeft helemaal niet hoogdravend 

te zijn. Het gaat om actie, maar 
ook en vooral om vriendschap. 
We zullen verhalen horen van 
mensen die vanuit hun geloof 
kiezen voor anderen. De gelovige 

politieagente Greet De Roye bij-
voorbeeld komt in haar job voort-
durend in aanraking met de on-
derzijde van de samenleving.” 
Dienen voor dummies is overigens 

maar een begin. Het hele werk-
jaar 2010-2011 zal ijd aandacht 
besteden aan christelijk engage-
ment. „Het is een jaar waarin er 
Wereldjongerdagen zijn, een eer-
der catechetische en spirituele ge-
beurtenis. Met dit jaarthema is 
ons aanbod een prettig evenwicht 
tussen actie en inspiratie, een to-
taalpakket van het geloof”, vertelt 
Nolf. „Op de studiedag herleiden 
we het christendom overigens ook 
niet tot enkel actie. We eindigen 
heel bewust met een gebedsmo-
ment met lezing uit de Schrift.”

Meer info over Dienen voor dum-
mies op 5 december: www.ijd.be.

Blijven kauwen tot de smaak komt
Bijbelkenner Jean Bastiaens reikt lezers van vandaag de aloude methode van de lectio 
divina aan: biddend en zonder voorkennis de Bijbel lezen

Erik DE SmEt
De lectio divina is een van de eeu-
wenoude vormen van bidden met 
de Bijbel, zoals dat door de mon-
niken wordt beoefend. Niet toe-
vallig dus dat Een onmetelijke schat-
kamer. Leven en bidden met de Bijbel 
in de abdij van Keizersberg werd 
voorgesteld.

Auteur Jean Bastiaens: „Ik wil-
de niet het zoveelste boek over 
de Bijbel schrijven, maar wel over 
bidden met de Bijbel, zowel per-
soonlijk als in groep. Iedereen is 
in staat om dat te doen, op één 
voorwaarde: dat je er met een on-
bevooroordeelde openheid aan 
begint.”

De lectio divina (letterlijk ‘godde-
lijke lezing’) gebeurt in drie stap-
pen. De eerste is het eerbiedige 
lezen, zonder je eigen mening te 
laten meespelen. Jean Bastiaens: 
„De tweede stap, meditatio of be-
schouwing genoemd, is nog wat 
moeilijker. Het is het laten in-
werken van de tekst. Ook al heb 
je de parabel van de barmhartige 
Samaritaan al honderd keer ge-
hoord, toch zal er bij lezing weer 
iets nieuws in opklinken. Het is 
op de tekst kauwen, tot z’n smaak 
zich prijsgeeft. Dat vereist dus 
tijd evenals de mentale instelling 
om je vrij te maken voor wat Gods 
woord je zeggen wil.” De derde 
stap is de oratio of tweespraak. 
De bidder geeft terug wat hij of 
zij heeft geproefd, antwoordt als 
het ware op Gods woord. De mon-
niken voegen er nog een tijd van 
stilte aan toe.

Bastiaens’ boek geeft ook aanzet- 
ten om de methode in groep uit 
te proberen. Daartoe reikt hij tien 
zorgvuldig geselecteerde Bijbel-
teksten aan. „De Bijbel hanteert 
zelf een visie hoe hij gelezen wil 

worden”, stelt de auteur. „Daar-
om bied ik de lezer ook een inlei-
ding op de Bijbelse geloofstaal.”

Het zijn niet de eenvoudigste 
teksten die Bastiaens koos, zoals 
de heiligingswet uit Leviticus en 
een lang fragment uit de Hebree-
enbrief. Ligt de lat niet erg hoog? 
„Eigenlijk is geen enkele Bijbel-
tekst toegankelijk”, zo weerlegt 
Bastiaens onze opmerking. „Het 
is een illusie dat de parabel van de 
twee zonen makkelijker is dan de 
heiligheidswet uit het Oude Tes-
tament. We stelden onszelf als le-
zer lang te centraal. Het is mijn 
overtuiging dat het Woord uit 
zichzelf kracht heeft. Het Woord 
leest jou, niet omgekeerd.”

De handige leestips maken van 
dit boek een instrument om te ge-
bruiken tijdens bijvoorbeeld een 
parochiale bezinningsdag of in 
een Bijbelgroep.

Jean Bastiaens, Een onmetelijke 
schatkamer. Leven en bidden met 
de Bijbel, KBS, ’s-Hertogenbosch/
Mechelen, 2009, 132 blz., 14,50 
euro, ISBN 978 90 6173 151 1.Joods jongetje leert de Torah lezen.  © KNA-Bild

De Jokri-ontmoetingsdagen zijn niet compleet zonder een dagje diaconie, hier bij ouderen.  © ijd

Mensen moeten aan ons 
en onze daden zien dat we 
christenen zijn


