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SPELZoek de woorden. Zet de letters bij de overeenstemmende 
cijfers. Wat is het kernwoord?

PLUIM (synoniem)

87 : 29 = ?

deel van je been

naaldboom (soort)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 6 2 5

1 11 9 10

4 5 3

7 5 10 8

V
oor Jezus is iedereen even 
waardevol. Man of vrouw, 
klein of groot, blank of ge-

kleurd. Niemand verdient het aan 
zijn lot te worden overgelaten of 
nog erger, te worden uitgesto-
ten. Nee, samen zijn we sterker. 
Wat de ene niet kan, lukt vast 
de andere. Test het maar eens 
uit: je klasgenootje helpt wie het 
moeilijk heeft bij de taken, en jij 
zorgt ervoor dat ook minder fitte 
kinderen kunnen meesporten. Of 
is het omgekeerd? Zo vullen jul-
lie elkaar toch perfect aan, niet? 
Daarom ziet Jezus kinderen als 
jou zo graag. Aan kinderen be-
hoort het Koninkrijk van God, 
zegt hij. Zij begrijpen Hem dikwijls 
veel beter dan de grote mensen.

SAMEN ZIJN 
WE STERKER

EVANGELIE
De Farizeeën willen Jezus op de 
proef stellen. Mag een man zijn 
vrouw verstoten? Dat had Mozes 
in zijn tijd toegestaan. „Wat God 
heeft verbonden, mag de mens 
niet scheiden”, zegt Jezus. On-
dertussen proberen de mensen 
kinderen tot bij Hem te brengen. 
De leerlingen houden hen tegen, 
maar Jezus zegt: „Laat de kin-
deren tot mij komen, want het 
Koninkrijk van God behoort aan 
wie is zoals zij.” Dan neemt hij de 
kinderen in zijn armen en zegent 
hen.

Naar Marcus 10, 2-16

JAAR VAN DE MISDIENAAR
ALLEMAAL NAAR ROME

2010   
wordt het jaar van de misdienaar. In de zomerva-
kantie trekken wel 40.000 misdienaars uit heel 
Europa naar Rome. Onderweg leren ze Don Bosco, 
Clara en Sint-Franciscus kennen. Zodra ze in Ro-

me toekomen, laten ze zich meeslepen door de apostelen Petrus en Pau-
lus. Er zal een groot feest zijn. Alle Europese misdienaars geven de aftrap 
in een voetbalstadion en ontmoeten elkaar op het Sint-Pietersplein. Op 
dat grote plein hebben ze ook een afspraak met de paus. Een ‘audiëntie’ 
heet dat. Om zich alvast een beetje voor te bereiden op die grote reis, 
ontmoeten de Vlaamse misdienaars (14 tot 30 jaar) elkaar op 14 mei in 
Scherpenheuvel.

M
eer dan 364 misdie-
naars van het bisdom 
Antwerpen kleurden 
Bobbejaanland op 5 
september een beetje 

‘geel’. Want het gele sjaaltje was 
ons kenteken. Amuseren was er na-
tuurlijk bij... én nat worden. Vandaag 
mochten we elkaar eens uitdagen: 

„Durf jij daarin?” Sommige begelei-
ders mochten rustig bij de rugzakken 
postvatten, anderen werden meege-
sleurd in het avontuur. Tussendoor 
moesten we opdrachten uitvoeren 
voor de misdienaarswedstrijd.
Onze bisschop kon er niet bij zijn, 
maar hij beloofde wel een speciale 
ontvangst op het bisdom voor 
de winnende groep. Voor de schif-
tingsvraag - de geboortedatum van 
onze bisschop - werd hier en daar 
de hulp van het thuisfront ingeroe-
pen. ’s Middags zagen we pas met 
hoeveel we echt waren. Onder de 
kiosk smaakten onze boterham-
men. Dan allemaal op de foto. Dat 
was niet gemakkelijk, zoveel volk. 
Het zal zoeken worden om onszelf 
daarop terug te vinden.

MISDIENAARS
OP ROETSJBAAN en 

NAAR  rome

DURF
JE?
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