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OMROEP
• 16 augustus, 8.30 uur,
Braambos via VRT één
(herhaling omstreeks 23
uur via Canvas). „Dat
wordt lachen”, zal wel
door de hoofden van
menigeen zijn gegaan,
toen ze afstemden op
The Monastery (Het
klooster). Dat deze
kloosterserie gedraaid in
de benedictijnenabdij in
het Engelse Worth drie
miljoen televisiekijkende
Britten aan hun scherm
zou kluisteren, had nie-
mand kunnen voorspel-
len. Abt Christopher
Jamison echter geloofde
van meet af in het pro-
ject. Dat blijkt ook uit
Niet van deze wereld.
Christopher Jamison. In
de tweede aflevering
van Wie heeft hier de lei-
ding?, driedelige serie
over zelfbeschikkings-
recht versus geloven, is
Marc Desmet de
gesprekpartner. Deze
gedreven jezuïet is een
graag gezien spreker.
Zijn hoofdtaak vervult
hij echter als palliatief
arts in het Virga-Jessezie-
kenhuis in Hasselt.

KERKELIJKE FLORA

Met bloemen en planten doorheen het kerkelijke jaar

Kerstster (euphorbia pulcherrima)
Lieve Vrouwe Bedstro (asperula odorata)
Engelwortel (angelica)
Herderstasje (capsella bursa-pastoris)
Passiebloem (passiflora)
Christusdoorn (euphorbia millii)
Judaspenning (lunaria rediviva)
Judasboom (cercis siliquastrum)
Paaslelie (narcis)
Alleluja (oxalis)
Hemelsleutel (sedum telephium)
Pinksterbloem (cardamine pratensis)
Heiligenbloem (santolina)
Ingezonden door Marcel Dewanckel

UIT DE KINDERMOND

Woordspelingen uit de lagere school.
– We hadden veel werk, want er waren boterkoeken voor 300
mensen die allemaal opengesneden en gesmeerd moesten worden.
– Velen gaan naar de winkel om een groot stuk vlees zoals mijn
moeder.
Ingezonden door Christine Eeckhaut

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
KERK & leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Ant-
werpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerk-
net.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: SLODDERVOS
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Norbertus van Xanten. De heilige van de witheren
TOM ZWAENEPOEL

G EBOREN wordt
Norbertus omstreeks
1080. Hij is de zoon
van een Nederlandse
graaf. Op vijftienja-

rige leeftijd wordt hij kanunnik
in Xanten. Hij leidt een comfor-
tabel leven aan het hof van de
aartsbisschop van Keulen en kei-
zer Hendrik V. Niets ontbreekt
hem. Wanneer hij tijdens een
zwaar onweer door de bliksem
wordt getroffen, ziet hij hierin
een teken van God (1115). Door
deze ervaring kiest hij voor een
leven als boeteling in een kloos-
ter. Later wordt hij priester en
trekt hij als boeteprediker rond in
Duitsland, het Vlaamse gebied
nabij Laon en elders in Frankrijk.
De zware fysieke inspanningen
van de trektochten dwingen hem
ertoe zijn missietocht te onder-
breken.

Norbertus vestigt zich in Pré-
montré bij Laon, waar zijn stren-
ge leefvorm volgens de klooster-
regel van Augustinus indruk
maakt op vele metgezellen en
uiteindelijk resulteert in een
nieuwe orde (1120) en nieuwe

kloosterstichtingen. Vanwege
zijn strakke hervormingseisen en
zijn strijd tegen heersende wan-
toestanden stuit Norbertus bij
zijn aanstelling tot aartsbisschop
van Maagdenburg (1126) op heel
wat weerstand. Tijdens een
opstand komt hij bijna om het
leven. De discipline die hij zich-
zelf oplegt, verzwakt hem en
leidt in 1134 tot zijn dood.

Na zijn bekering verkoopt
Norbertus zijn erfenis en hij ver-
deelt de opbrengst onder de
armen. Het enige wat hij voor
zichzelf behoudt, zijn een muil-
ezel, gewaden en attributen voor
de misviering. Meer heeft hij
niet nodig om optimaal te func-
tioneren in de samenleving.
‘Verlost’ van alle bindingen ver-
laat hij blootsvoets en in boete-
kleed zijn heimat om als zwerf-
predikant het evangelie te
verkondigen. Met zijn preken
treedt hij ook op als vredestich-
ter. Overal waar hij opduikt, in
dorpen en families, lost hij
ruzies op. Woorden blijken vol-
doende om diepgewortelde
ruzies en aanslepende vetes op te

lossen. Woorden zijn voldoende
om zoekende mensen te steunen
op hun zoektocht naar geluk.

Wanneer hij op de dag van zijn
aanstelling door de zijpoort van
de stadsmuur wil stappen, wordt
hem de toegang ontzegd. Nie-
mand weet dat deze bedelaar de
nieuwe aartsbisschop is. In zijn
nieuwe functie eist Norbertus
van de kapittelheren een sobere
levensstijl en een strengere con-
trole op financieel vlak. Voor
hem is de Kerk een plaats voor de
armen. De bedelaars die postvat-
ten voor het aartsbisschoppelijk
paleis bedient hij persoonlijk. Zo
wordt hij één onder hen. Tot op
vandaag combineert zijn kloos-
terorde het broederlijke gemeen-
schapsleven (gebed en medita-
tie) met de geëngageerde
zielzorg, wetenschap, cultuur en
economie. De norbertijnen wor-
den ook ‘premonstratenzers’
genoemd, naar hun eerste plaats
van vestiging, of ‘witheren’, naar
hun witte habijt.

Zodra Norbertus een weg vindt
die hij als ‘correct’ beschouwt,

kan niemand hem verhinderen
die ook te gaan. Hij vertrouwt de
stem van zijn hart, hij volgt de
weg die zijn hart aanduidt. Zijn
oproep is hoopvol: wees ervan
overtuigd dat goede ideeën en
voornemens de juiste richting op
het boeiende levenspad aanwij-
zen en voldoende vruchten bij
jezelf en je reisgenoten zullen
afwerpen! Je bent pas een boei-
end persoon, als je anderen bege-
leidt en steunt. Het speelt geen
rol of je hierbij als bedelaar of
aartsbisschop door de wereld
stapt.

Norbertus roept op om bewust
te kiezen voor de kern die ver-
scholen zit achter de façade van
luxe, kapitaal en macht. Hij
vraagt vooral te luisteren naar de
noden en verlangens van de naas-
ten. Hij vraagt aan ons te zijn wie
we in werkelijkheid zijn, en niet
wie we willen zijn. Woorden
doorprikken de illusie van de
grootheidswaanzin en de steeds
groter wordende drang naar
erkenning en aanhang. De weg
van Norbertus van Xanten is de
weg van het hart.


