
H ET ONZEVADER, het
gebed dat we kregen van
uw Zoon, mijn God, is

ontzettend diep. Maar staan we in
onze gewenning nog wel stil bij
het rijke dat erin verscholen ligt?
Het gaat helemaal over de relatie
met U, mijn God. Het is ook het
gebed bij uitstek dat ons als gelo-
vigen met elkaar verbindt. Overal
ter wereld bidden mensen het
onzevader. Daar staan we te wei-
nig bij stil, want in feite is dat
wonderlijk. Ontelbare mensen die
we niet kennen, die we nooit zul-
len ontmoeten, bidden allen het-
zelfde onzevader. Het is een
gebed dat verbondenheid schenkt
over afstanden heen.

Onze Vader die in de hemel zijt.
Vader. Wat een kracht en troost
gaat er niet uit van dit woord! We
komen uit U voort en U laat ons
niet in de steek. U bent geen stren-
ge, afstandelijke Vader. U bent
liefdevol. Onze Vader. Dat bete-
kent meteen ook dat wij allen uw

kinderen zijn en dus allemaal
familie van elkaar. U bent Vader
in de hemel. Voor onze ogen
onzichtbaar, maar aanwezig altijd
en overal.

Uw naam worde geheiligd. Wer-
kelijk U, mijn God, komt alle lof
toe. Alle leven komt uit U voort,
eerbied en dank komen U toe. U
bent de bron van heiligheid, van
heling, van voltooiing. U bent
onze oorsprong en onze bestem-
ming. Uw naam is heilig. Heil is
wie U bent.

Uw Rijk kome en uw wil geschie-
de. Waar vrede is en gerechtig-
heid, daar daagt uw Rijk. Wij blij-
ven bidden dat uw Rijk mag
komen, mijn God, omdat er nog
zovele plekken zijn op aarde waar
de liefde niet het laatste woord
heeft. Het is niet omdat wij bid-
den, dat we zelf niet de handen uit
de mouwen zouden mogen ste-
ken. Wij weten ons integendeel
door U gezonden. Uw wil doen,
daar komt het op aan. Dit heeft
niets te maken met blinde gehoor-
zaamheid. Integendeel. In de mate
we U beter leren kennen, weten
we steeds beter dat U het beste
wilt voor mensen. Uw wil is dat
we er zijn voor anderen, zoals U er
bent voor iedere mens.

Geef ons heden ons dagelijks
brood. Automatisch denk ik aan
de tentenkampen op televisie,
waar mensen node verblijven om
niet om te komen van honger en
geweld. Hoe onrechtvaardig is de
verdeling van de goederen op de
wereld die U ons gegeven hebt!
Wij hier in het Westen zijn vaak
ziende blind. Wij vinden het soms
zo vanzelfsprekend dat we te eten
hebben, brood voor elke dag.

Maak dat we, telkens we die zin
uitspreken, ook de moed hebben
om er iets aan te doen, zodat
gerechtigheid geschieden kan.
Zouden we willen, er was vol-
doende te eten voor iedereen.
Maak dat we ons brood delen met
hen die er geen hebben.

Vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven aan onze schul-
denaren. Gelukkig krijg ik steeds
opnieuw kansen van U, mijn God.
U prikt me niet vast op mijn klein-
heid en zondigheid. U bent een
God van bevrijding, ook uit zonde
en schuld. Maak dat wij onze ogen
niet sluiten voor wat we verkeerd
doen, maar ons ook niet opsluiten
in onze zondigheid. Uw verge-
ving kent geen grenzen. Verge-
ving willen ontvangen, zonder
vergiffenis te schenken, dat gaat
echter niet. Pas door anderen te
vergeven, komt er ruimte vrij om
zelf vergiffenis te ontvangen.

Leid ons niet in bekoring, maar
verlos ons van het kwade. Hoe
vaak, mijn God, is deze zin niet
van toepassing! Er is zo vaak de
bekoring de makkelijkste weg te
kiezen, of ons te laten leiden door
wat ons ego streelt. U, mijn God,
moet onze maatstaf blijven.

Wat een gebed heeft uw Zoon ons
toch niet in handen gegeven! Het
onzevader bidden is nooit vrijblij-
vend. Dit gebed bergt een heel
levensprogramma in zich. Het
liefst zing ik het. Het ritme ligt
dan trager en de muziek versterkt
de tekst. Dank voor uw Vader-
schap, mijn God. Ik wil uw kind
zijn.

Mijn God,

leer ons bidden

met de woorden 

van het onzevader.

Zo leren we uw belofte kennen

en het grote vertrouwen 

dat U stelt in ons.

OMROEP
• 21 december, 8.30 uur,
Braambos via VRT één
(herhaling omstreeks 23
uur via Canvas). Onze
koopkracht vermindert,
de economie bevindt zich
in een neerwaartse spi-
raal. Groeit wel: de
armoede... Goedele Mi-
seur praat met Monique
De Dobbeleer van het
ACW, Bea Cantillon van de
Universiteit Antwerpen
en Raf Mertens van de
CM. Allen zijn ze bewo-
gen om iets te doen aan
armoede, dat blijkt uit
deze bijdrage over
Armoedebestrijding • Het
Hooglied. De woorden. Er
bestaat geen snellere
manier om te weten wat
water is, dan door er in te
springen. Wie het Hoog-
lied wil leren kennen,
erdoor geraakt wil wor-
den, waagt best ook de
sprong in de teksten. Hun
sterke poëtische zeg-
gingskracht laat geen
mens onberoerd. Actrice
Camilia Bléreau  brengt
teksten uit het Hooglied
en eigen creaties op een
krachtige manier. Een
ware uitnodiging om zich
te laten onderdompelen
in ‘de woorden’.

DOOD

Emma heeft een schildpad. Op een dag beweegt het dier niet meer.
Papa begrijpt het meteen:

– Ik ben bang dat je schildpad dood is, lieve Emma. Weet je wat
we doen? We begraven het diertje in de tuin en daarna gaan we
ergens gezellig eten. Als dessert krijg je dan een reuze-ijs.

Op dat moment steekt de schildpad het kopje uit z’n pantser. Een
opgeluchte papa:

– Kijk, Emma, hij leeft nog!

Waarop dochterlief bliksemsnel:

– Maak hem dan maar gauw dood!

Ingezonden door Julien Baer

DOOD BIS

Gesprek tussen baas en werknemer:

– Janssens, geloof jij in het leven na de dood?
– Natuurlijk niet, baas. Waarom vraagt u dat?
– Omdat ik zonet je opa aan de lijn had. Had je hem niet een paar
dagen geleden te grave gedragen?

Ingezonden door Julien Baer

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt
ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen
we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woord-
spelingen... Kent u er nog een leuke? Kerk+Leven • Vrome Kud-
de, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail
devromekudde@kerknet.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: SIMULATIE
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Ik wil 
uw kind zijn

ANITA GALLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9


