
B ETEKENIS duiden van
het begrip ‘het Rijk
Gods’, zo voorziet het

programma van de lessen gods-
dienst. Voorwaar geen makkie!
Wij dus uitleggen dat het niets te
maken heeft met het Romeinse
Rijk uit de lessen geschiedenis.
Dat Gods Rijk mensen diep
gelukkig maakt. Dat het te maken
heeft met de vervulling van Gods
belofte dat alle mensen leven zul-
len bezitten in overvloed. En er
meteen aan toevoegen dat we zelf
hopen dat velen samen proberen
dat Rijk nu al zichtbaar te maken.

Leven vanuit de overtuiging van
die bestemming is immers echt
gelukkig zijn. En dat kan niet
anders dan aanstekelijk werken.
Het Rijk Gods is geen droom. Ik
ben ervan overtuigd dat God zich
nog altijd wilt tonen. Maar zoals
steeds, wanneer het met Hem te
maken heeft, moet je niet zoeken
naar spectaculaire gebeurtenis-
sen. Het begint en blijft misschien
zelfs bij onooglijke dingen, die

daarom echter niet minder beteke-
nis hebben.

Vandaar dat de parabel van het
mosterdzaadje me zo dierbaar is.
Nog nooit een mosterdzaadje
gezien? Stel je dan maar een piep-
klein zaadje voor, en denk vervol-
gens aan de reuzengrote boom die
daaruit kan groeien. Een boom
waarin vogels kunnen nestelen en
die schaduw geeft. Zo is het Rijk
Gods, telkens opnieuw. Het is
aanvankelijk zo onooglijk, dat je
meent: „Dit lukt nooit. Moet ik
daarin mijn energie steken?” Hoe

vaak bekruipt ons niet dit gevoel?
Wat we kunnen doen voor
iemand, lijkt vaak niet echt veel.
„Heeft het wel zin?”, vragen we
ons dan af. Daarom dus moeten
we de parabel van het mosterd-
zaadje altijd met ons meedragen.
Dat verhaal getuigt van een geloof
in de kracht van het kleine, in de
kracht van de liefde.

Het komt er bijgevolg heus niet op
aan omvattende projecten te lan-
ceren. Het lijkt trouwens slechts
enkelen gegeven vanuit hun chris-
telijke levensstijl grootse dingen
te verwezenlijken, overigens vaak
door omstandigheden. Mensen
als pater Damiaan bijvoorbeeld,
die ondubbelzinnig en tegen beter
weten in koos voor ‘zijn’ melaat-
sen. Wat een manier om het Rijk
Gods zichtbaar te maken! Op zo’n
radicale wijze opkomen voor uit-
gesloten mensen, zo zou God het
zelf hebben gedaan.  Hij deed het
via pater Damiaan.

Een levenskeuze als die van
Damiaan moet ons bemoedigen
en niet ontmoedigen. Wij moeten
doen wat we kunnen en waartoe
we zijn geroepen in ons leven. De

uitdaging om het Rijk Gods zicht-
baar en tastbaar maken, is een uit-
daging voor ieder van ons. Wer-
ken aan het Rijk Gods is wat mij
betreft proberen het goede te
doen, proberen de juiste keuzes te
maken. En niet alles slikken wat
de samenleving je aanreikt. De
top tien van wat de meeste men-
sen belangrijk vinden in hun
leven, is niet noodzakelijk een
weerspiegeling van wat het Rijk
Gods voorziet...

U, mijn God die in het verborgene
zijt, U ziet wat we doen. Werken
aan het Rijk Gods doe ik voor U
en voor mijn naasten. Wie uw lief-
de leert kennen, kan niet anders
dan kiezen voor U en uw mensen.
Op die manier kiest een mens ook
voor zichzelf. Klinkt dit vreemd?
Ik heb nochtans de ervaring dat ik
er zelf beter van word, meer mijn
bestemming benader als mens, als
ik kies voor anderen. Het is ten-
slotte slechts een schijnbare
tegenstrijdigheid dat, door zich-
zelf aan de kant te plaatsen, men
nog meer ontdekt waarom men op
de wereld is.

Door te werken aan uw Rijk, mijn
God, word ik binnenin rijker. Rij-
ker aan liefde, rijker aan gebed.
Het maakt dat ik U nimmer kan
verliezen. U roept ons op om
anderen te vertrouwen en veilig-
heid te geven. Op die manier
maken wij werk van uw liefde. En
nemen we daarnaast ook mensen
mee in ons bidden, ze aldus tot bij
U brengend, dan is de cirkel
gesloten. Van waaruit we leven en
waardoor we leven brengen we
dan in verbinding met elkaar.

Mijn God,

zend uw Geest,

opdat we samen

het Rijk Gods

zichtbaar kunnen maken,

zodat het goed leven is

voor iedereen.

OMROEP
• 9 november, 9 uur,
Braambos via VRT één
(herhaling omstreeks 23
uur via Canvas). In de vier-
de aflevering van de nieu-
we Sterke verhalen staat
De passage centraal. Het
gevoel hebben tegen een
muur aan te lopen, wie
onder ons maakte dat al
niet mee? Het Bijbelver-
haal van de doortocht
door de Rode Zee leert
ons om niet bij de pakken
te blijven neerzitten.
Meer nog, het vertelt ons
van een ‘passage’, een
doorgang. Hier wordt
voor het eerst ’s mensen
opstandige geloof ver-
woord. We kunnen er best
aan wennen, want het is
de basismelodie van de
hele Bijbel • Straks heeft
in Brussel de Europese
jongerenontmoeting van
de gemeenschap van
Taizé plaats. Braambos
trok met zijn vragen alvast
naar het Bourgondische
dorp en legde ze voor aan
de nieuwe prior, Broeder
Alois. Hoe komt het dat de
groep van meer dan hon-
derd broeders er maar
blijft groeien? Wat is de
aantrekkingskracht van
Taizé en dit al meer dan
zestig jaar?

DANKBAAR

Een arm vrouwtje schrijft een brief aan God:

– God, kunt U me snel 2.000 euro bezorgen? Dan kan ik eindelijk
mijn achterstallige huur betalen en laat de huisbaas me hier wonen.

Met de brief, kinderlijk geadresseerd aan ‘God, Hemel’, weten de
sorteerders bij De Post natuurlijk meteen raad. Ze maken de brief
open en lezen. Ontroerd door het lot van het arme vrouwtje, laten
ze groothartig de kepie rondgaan. En zie, ze halen zowaar 1.800
euro bij elkaar! Dit bedrag stoppen ze in een envelop met een brief-
je van ‘God’ erbij en zenden alles aan het dametje.

Een week later ontvangt De Post opnieuw een brief gericht aan
‘God, Hemel’. Ze scheuren de envelop natuurlijk meteen open en
lezen:

– Lieve God, bedankt voor het geld. Als U nog iets kunt missen,
zijn de centjes erg welkom, maar zend het bedrag dan niet meer via
De Post. Die kerels pikten er namelijk 200 euro uit...

Ingezonden door Frank Dejaeghere

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 
Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@
kerknet.be.
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De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: BOORTOREN
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