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Result
aat

1. Een klasgenootje ligt
in het ziekenhuis. Breng
je een bezoekje?

A. Ja, al vind ik het niet zo leuk.
B. Nee, ik kom niet graag in zieken-

huizen.
C. Ja, graag zelfs, ik neem nog een

kadootje mee.
D. Alleen als het mijn beste vriend(in) is.

2. Je bent aan het voet-
ballen. Plots word je ge-
tackeld. Wat doe je?

A. Je gaat op de vuist.
B. Je speelt niet meer mee.
C. Je eist een penalty, daarna spelen

jullie samen verder.
D. Je vloekt en even later geef je zelf

een tackel.

3. Op een Sinterklaas-
feestje wordt snoep
uitgedeeld. Je bent snel
en verzamelt een hele
zak vol. Deel je?

A. Ja, nu kan ik eens de Sint zijn!
Ik geef het liefst aan kinderen die 
niets hebben.

B. Alleen mijn beste vriend(in).
C. Nee, de anderen moeten maar sneller 

zijn.
D. Thuis zal ik wel delen, als er nog iets 

over is.

4. Het is Al-
lerzielen. We
gaan naar de
mis en daarna
naar het kerk-
hof.

A. Saai, maar ik ga toch 
mee, want mama vindt 
het belangrijk.

B. Dat is niet voor kinderen.
Gelukkig mag ik thuis blijven.

C. Ik ga veel liever naar het Halloween-
feest en zaag tot mama toegeeft.

D. Ik zag oma graag. Ik heb een tekening
gemaakt voor op haar graf.

5. Je gelooft in God.
Je vrienden vinden dat
belachelijk. Wat nu?

A. Ik zeg dat ik niet geloof. Anders
laten ze me misschien vallen.

B. Ik zal ze eens uitnodigen op plussers-
kamp. Je moet het meemaken om het
te begrijpen.

C. Ik ben beschaamd om over mijn
geloof te vertellen.

D. Ik wil wel over God vertellen, maar 
weet niet hoe.

6. Sommige dingen in
de wereld zijn niet mooi:
oorlog, vervuiling,
kinderarbeid, armoede.
Veel werk dus in
de wijngaard van God!
Help je?

A. Natuurlijk, ook kinderen kunnen de 
wereld een beetje mooier maken!

B. Het rijk van God bestaat alleen in de 
hemel, denk ik.

C. Het is toch allemaal hopeloos. Zorg 
gewoon voor jezelf.

D. Ik zal nu goed studeren, dan kan ik mij
later inzetten voor het goede doel.

JEZUS zag handelaars dieren verkopen en geld
wisselen in de tempel. Hij joeg ze allemaal de
tempel uit, gooide het geld op de grond, wierp

de tafels om en riep: “Weg ermee, jullie maken van het
huis van mijn Vader een marktplein!” Toen de mensen
protesteerden, zei Jezus: “Breek deze tempel af en ik
bouw hem in drie dagen weer op.” 

naar Johannes 2, 13-22

EEN TEMPEL in drie dagen weer opbouwen?
Straf zeg! Maar Jezus heeft het hier niet
over een tempel van steen. Gods geest wil im-

mers niet in een stenen huis wonen, wel in het hart van
de mensen. Om van je hart een mooi huis te maken voor
God, moet je moeite doen. Kangoe wil even testen hoe-
ver je al staat. Doe je mee?

1A=3 punten
1B=1 punt
1C=4 punten
1D=2 punten

2A=2 punten
2B=3 punten
2C=4 punten
2D=1 punt

3A=4 punten
3B=3 punten
3C=1 punt
3D=2 punten

4A=3 punten
4B=1 punt
4C=2 punten
4D=4 punten

5A=1 punt
5B=4 punten
5C=2 punten
5D=3 punten

6A=4 punten
6B=2 punten
6C=1 punt
6D=3 punten

Tel je punten op!
Je vindt ze onderaan de pagina.

Heb je 6 tot 11 punten? Je bent een
type dat de makkelijkste weg kiest.
Soms ben je ronduit laf. Heb je echt
niet meer moed?

12 tot 17 punten: Je bent een type dat
graag plezier maakt, maar weinig aan an-
deren denkt. Laat je goede hart wat
meer spreken.

18 tot 23 punten: Je weet wat belang-
rijk is in het leven. Je bent goed op weg.
Wees blij!

24 punten: Bravo, je geloof maakt je
blij en zeker van je stuk. Volhouden is de
boodschap.

N AAR de boekenbeurs in Antwerpen? Kom
dan zeker langs bij Kangoe. Je vindt ons op
stand 203 van Halewijn in zaal 2. Er ligt al-

vast een leuke verjaardagskalender op jou te wachten!
Op 8 en 9 november kan je tussen 14 uur en 16 uur
bovendien een gesigneerd boek winnen! Vorm 15 nieuwe
woorden met de letters van ‘boekenbeurs’. Schrijf ze
op een blaadje en geef het af op onze stand. Volgende
boekjes zitten in de prijzenkoffer.

Boekenhoek

Omcirkel je antwoorden.
Kijk in de kolom hiernaast
hoeveel punten je verza-
meld hebt en welk type je
bent.

Kruip eens in mijn oortje is een boek met leuke verha-
len en kleurrijke tekeningen. De verhalen gaan over kin-
deren die vragen stellen over liefde, vriendschap,
verdriet, natuur en... ontdek zelf maar.

Kruip eens in mijn oortje, Hans Schmidt, Halewijn.
Deel 1: 16,50 euro, code 231
Deel 2: 18,50 euro, code 280

In Praten met God staan meer dan honderd gebedjes
voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Het boekje helpt om
met God te praten of om je gevoelens te delen. Er zijn
tafelgebeden, ochtend- en avondgebeden en iedere
maand een tip.

Praten met God, Stef Desodt, Halewijn, 16 euro, code
269

Je kan deze boeken ook bestellen door overschrijving
van het juiste bedrag op rekening 220-0971727-17 van
Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.
Vergeet niet de code van het boek te vermelden.


