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OMMIGE Farizeeën krijgen het op 
hun heupen van Jezus. Die zegt al-
tijd maar dat ze verkeerd bezig zijn 
en niets snappen van God. Nu komen 
ze met een heel moeilijke vraag. 
„Moeten wij nu wél of niet belasting 

betalen aan de keizer?” Als Jezus zegt van wel, dan lijkt 
het alsof hij de keizer boven God plaatst. Zegt hij van 
niet, dan krijgt hij het leger op zijn dak. „Laat mij eens 
een geldstuk zien”, zegt Jezus. „Staat daar niet de af-
beelding van de keizer op? Geef dan aan de keizer wat de 
keizer toebehoort, en aan God wat God toekomt.” De Fa-
rizeeën staan met hun mond vol tanden en laten hem ge-
rust.

naar Matteüs 22,15-21

S

LS KANGOE haar mama vraagt wat 
ze wil voor haar verjaardag, zegt 
mama: „Een hele dikke kus”, of ze 
zegt: „Dat jij en je broer geen ru-
zie maken”. Zo is het ook met God. 
Wat kan Hij doen met geld? Niets. 

God is blij met heel andere gaven. Dat wij in Hem geloven, 
bij voorbeeld. Dat wij op Hem vertrouwen. Dat wij probe-
ren Jezus na te volgen. Laat het maar elke dag Gods ver-
jaardag zijn!

A

Als jij zondag naar de kerk gaat, doen wereldwijd miljoenen mensen op dat 

moment hetzelfde. Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de 

woestijn... (Ja hoor, Kangoe is nog altijd fan van K3        ).

Vandaag is het Missiezondag. We luisteren naar het verhaal van

missionarissen. Knap dat zij ervoor kiezen om in verre en arme landen te gaan 

wonen en er de mensen te helpen.

P 4 OKTOBER stroomde Leuven vol 
met duizenden blije gezichten voor 
de ‘Missio in alle kleuren’ dag. Dit 
grote feest luidde de start in van 
een nieuw catechesejaar voor kinde-
ren die volgend jaar hun vormsel 

doen. Ze luisterden naar boeiende verhalen, speelden, 
dansten en ontdekten nieuwe culturen!

De kinderen van de parochies Sint-Lucia uit Wespelaar, 
Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel uit Holsbeek waren 
er ook bij! In groepjes trokken ze naar de werkwinkels.

O

Tieners in de christelijke gemeenschap Jeruzalem, spe-
lenderwijs geloven en getuigen.
Wat moeten we ons hier bij voorstellen ? We keken naar 
een toneelstuk over geld, mooie kleren, enz. die ons weg-
houden van de liefde van Jezus. We waren echt onder de 
indruk. Daarna mochten we met schelpen een tekening 
leggen over het toneelstukje. 

Samen zingen, niet echt cool?
Dan heb je dit nog niet meegemaakt! Stond daar vooraan 
op het podium een meneer die zo enthousiast was!!! Je 
ging spontaan meedoen. Sommige liedjes kenden we al en 
dat was dan gemakkelijk om mee te zingen. Eerst zongen 
we niet goed mee en… we kregen straf. We moesten 
rechtstaan en rare oefeningen doen. Toen mochten we 
terug gaan zitten en zongen we allemaal mee.

We wandelden heel wat kilometers die dag. Maar we kre-
gen ook een taak. We mochten kaartjes met een vredes-
wens uitdelen aan de mensen. Sommige mensen vonden 
het raar dat ze zomaar iets gratis kregen. Vrede moet je 
toch niet betalen! vrede maak je zelf, door een kaartje 
uit te delen en een vriendelijk babbeltje te slaan bijvoor-
beeld.

Met zijn allen naar de sportoase voor het slotmoment. 
Hoe dichter we kwamen, hoe groter de groep werd.
Het was fijn om met zovelen samen te zingen. Maar we 
moesten ook even stil zijn om te bidden en te luisteren 
naar Fransiscus die ons vertelde over de vogels en de na-
tuur. Ook Teofiel was er bij, want hij zal ons elke cate-
cheseles wat vertellen over hoe hij christen geworden is. 
Ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig…

We maakten kennis met de vrijwilligers van Wereld 
Missiehulp. We herkenden direct de rode kledingcon-
tainers. We hebben er ook zo eentje in ons dorp. Ze 
zamelen kleren, schoenen en ander spullen in voor de 
armen. Het sorteren is een moeilijk werkje, want 
zoek maar eens twee dezelfde in een stapel van meer 
dan honderd schoenen!

Het was leuk om samen toffe lied-
jes te zingen. We zongen ze samen 
met alle kinderen in de
viering. De dirigent 
deed soms wel gek en 
dat maakte het wel bij-
zonder leuk.
 

MISSIO werkt dit jaar rond Mu-
ziek en Vrede. Als mensen samen 
zingen, dansen of muziek maken, 
komt er vast meer vrede op aar-
de. Kijk maar naar landen als Bo-
livia, Ivoorkust en Roemenië, 
waar de muziek zelfs men-
sen van verschillende cultu-
ren samenbrengt. Ook jouw 
jeugdbeweging, school of 
koor kan een 
muzikale actie 
voor vrede hou-
den. Neem eens een 
kijkje op de website 
WWW.MISSIO.BE.

 


