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EN RIJKE man met een wijngaard 
stelde wijnbouwers aan en vertrok 
naar een ver land. Toen het tijd was 
om te oogsten, zond hij arbeiders 
naar de wijngaard. Maar de 
wijnbouwers lieten die niet binnen. 

Toen zond de man zijn eigen zoon. Maar ook die lieten ze 
niet binnen. Ze deden alsof de wijngaard van hen was. „Als 
de man terugkomt, wat zal hij dan doen?”, vraagt Jezus 
aan de hogepriesters. „Hij zal de wijngaard aan andere 
mensen geven”, zeggen ze. „Klopt”, zegt Jezus. „Zo is het 
ook met het koninkrijk van God. Hij wil het jullie geven, 
maar jullie doen er jullie eigen zin mee, niet die van God.”

naar Matteüs 21, 33-43

Wist je dat het van 5 tot 12 oktober de Week van het Bos is? 
En vandaag, 1 oktober, is het wandel-naar-school-dag! 

Enkele 
doe-tips
.Betast met je ogen dicht de 
schors van een boom. Wat 
voel je?

.Kniel neer in het gras. Stop 
je neus tussen de grasspriet-
jes. Wat ruik je? 

.Onderzoek met een ver-
grootglas een blad, zowel  de 
onder- als bovenkant. Wat zie 
je?

.Sluit je ogen in tuin, bos of 
park. Wat hoor je?

.Proef met je ogen toe enke-
le noten. Herken je de smaak?

Tweede
leerjaar
Sint-Jozef

We werken graag met onze handen.
Met onze vingers in de aarde woelen is tof.

Wat een wonder! Kleine zaadjes 
waaruit zo’n mooie bloemen, planten 
en groenten groeien!

Thuis mogen we ook soms 
meehelpen. Als we niet goed 
voor de tuin zorgen, groeit 
er niets en gaat alles dood.

Elke week zie je op deze blad- 
zijde nieuwe gezichten. Maar
wanneer ben   JIJ   aan de beurt?
Plussers, misdienaars, cateche-
segroepjes, lezertjes van de 
nevendienst en andersoortige 
Kangoevrienden...

Kom uit je holletje en schrijf 
over jullie belevenissen naar 
huppelkrant@kerknet.be...

Hela, waar wacht je op?

A LWEER gaat het over de 
wijngaard van God. Misschien heb 
je in Frankrijk al wel eens zo’n 
prachtige wijngaard gezien. Met 
daarnaast paarse velden vol 
lavendel. Of gele tapijten van 

zonnebloemen. Kangoe denkt dat God veel van de natuur 
houdt. Het is zijn schepping waar wij in mogen leven en 
spelen. Hij vraagt ons dan ook om er zorg voor te dragen.

ORGEN voor Gods schepping, dat 
kan ook jij! Je hoeft er helemaal 
niet groot, slim of supersterk voor 
te zijn. Hebben jullie thuis of op 
school een tuin? Die kan vast nog 
helpende handen gebruiken! Geen 

plaats? Een piepklein klastuintje of een plant in een 
potje is ook best leuk.

De kinderen in het tweede leerjaar van de 
Sint-Jozefschool te Ieper gingen alvast aan het werk. 
En zelfs de kleutertjes van juf Mia, juf Kim en juf 
Charlotte uit G.I.B.O. in Brasschaat hebben al groene 
vingers! Zij zorgen zelf voor hun klastuintjes.

Kleutertjes
. . .  . . . . .  . .  . . . . .  . .  . . . .  . . . . . . . . .

Wij hebben pompoenen! Mooi 
oranje. ”Straks maken we soep”, 
heeft onze juf gezegd. Maar dan 
moeten ze héééééééééél dik zijn.

Zwart zand is vies, maar niet in de 
tuin. Daar groeien groenten in. Die 
vinden zwarte grond lekker. Ook 
de wormen vinden zwarte grond 
fijn, dat is hun huis.

Wij hebben een vijver met kik-
kers in onze klastuin. Soms mogen 
we op de stenen zitten en kijken. 
Ze kwaken om ter hardst. Ik denk 
dat ze een wedstrijd doen.

De waterspuit is leuk. Als het lang 
warm is, mogen we ermee op de 
tuin spuiten. Onze juf heeft ons 
ook nat gemaakt en wij de juf.

Ik vind ons konijn het leukste.  
Flappie is zo zacht.  Hij lust sla, to-
maten, korreltjes en nog veel 
meer. Iedereen houdt van hem.

In onze speeltuin staat een huisje. 
Daar kunnen we samen in kruipen. 
Maar voorzichtig voor de plantjes. 
Die mag je niet vertrappen.
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OPLOSSING:

VOLG DE LIJN


