
M IJN lieve God, U vindt
me waardig, anders
zou U me geen gaven

hebben gegeven, geen bondgeno-
ten op mijn weg hebben geplaatst
die eveneens leven in en door U,
en die daarom mijn voelen en den-
ken verstaan. Maar ikzelf, mijn
God, voel me soms niet waardig.

„Heer, ik ben niet waardig dat Gij
tot mij komt, maar spreek en ik zal
gezond worden.” Deze zin vóór
de communie is me heilig, ik
spreek die steeds met volle aan-
dacht uit. Wie ben ik immers,
bedenk ik dan? Wie heb ik bij-
voorbeeld gekwetst door een te
vlug gemaakte opmerking? Wat
deed ik verkeerd? Ik ben me
bewust van mijn zondigheid en
dat woord hoeft niet terneerdruk-
kend te zijn. Zoals iedereen heb ik
mijn tekortkomingen, ook som-
migen waarvan ik me niet bewust
ben. Het uitspreken van die zin
vóór de communie is voor mij dan
ook een uitnodiging tot bewust-
wording. Doe ik wel het juiste? 
Ik vraag U dan, mijn God, om

mijn verkeerde houding tegen-
over mensen te corrigeren. Om
me zuiver te maken, vrij van zon-
den.

Mijn tekortkomingen wil ik met
geduld en mildheid bekijken,
maar tegelijk er ook concreet iets
trachten aan te doen. Maar, mijn
lieve God, ik heb U daarbij soms
echt nodig. Niet vanuit een den-
ken dat ik volmaakt kan zijn, wel
vanuit het verlangen om zo gelijk-
vormig mogelijk te worden aan U,
mijn God. Ik heb mijn leven van U
ontvangen. Het is dan toch ook
normaal dat ik U ter hulp roep.

Soms is het niet makkelijk, mijn
God, te weten wat je best doet om
te leven vanuit U. Onlangs werd
ik valselijk van heel wat beschul-
digd. Waarom roddelen mensen
zo makkelijk, vroeg ik me meteen
af? Waarom genieten mensen
ervan om een loopje te nemen met
de waarheid? Waar halen mensen
die zelfzekerheid vandaan om
iemand de les te spellen? Ik koos
er echter bewust voor om vanuit
mijn geloof geen weerstand te
bieden, ook al kostte het me veel
moeite. Van me afbijten zou 
volstrekt geoorloofd zijn ge-
weest.

Achteraf zat ik bijgevolg behoor-
lijk met de vraag of ik wel juist
had gehandeld. Had ik, door niet
in de verdediging te gaan, de leu-
gen niet in stand helpen houden?
Wanneer, mijn God, mag men
terecht geërgerd reageren, en
wanneer is er de opdracht tot ver-
regaande inleving in iemands
belevingswereld? Ik weet wel dat
een standaardantwoord niet
bestaat, maar door U er steeds te
willen bij betrekken, mijn God,
wordt het er niet eenvoudiger 
op.

Op zo’n moment voel ik heel sterk
aan dat, door vanuit U te leven,
mijn God, een mens keuzes maakt
die volstrekt anders zijn. Zo voel
je je soms echt vreemd te midden
van anderen. Er zijn zo weinig
mensen die echt vanuit het diepe
leven. Door alles in mijn leven te
willen bespreken met U, mijn
God, speelt – hoe vreemd het mis-
schien ook klinkt – een stuk van
mijn leven zich af in het verbor-
gene.

Die dialoog met U, mijn God,
vindt plaats tussen U en mij. Het
is een onzichtbaar deel in mijn
leven. Heel wat mensen op van-
daag hebben er geen benul van dat
zoiets bestaat. Hoe goed, belang-
rijk, en noodzakelijk is het om
andere mensen te zoeken en te
vinden die dit ook zo beleven! Ik
heb er echt nood aan om bij men-
sen thuis te komen die op hun
beurt leven vanuit U, mijn God.
Zonder tochtgenoten in het geloof
zou ik het niet volhouden. Men-
sen die hun geloof in U vertalen
tot in het heel concrete van hun
leven, zijn voor mij tekenen van
uw nabijheid, uw gezelschap
onderweg.

Vergeving vragen aan U, wil ik
steeds blijven doen. Ik blijf steeds
zeggen: „Ik ben niet waardig,
maar ik geloof dat U door te spre-
ken de situatie gezond kunt
maken.” Mijn God, ik bid U om
openheid voor uw teken van lief-
de, voor de weg die U toont van
heil, van heling voor anderen. Wil
hierin steeds mijn bede horen, en
leer me handelen naar wat U van
me vraagt.

Lieve God,
laat ons steeds opnieuw
wegen van vergeving
zoeken en vinden.
God, schenk vergeving
en maak ons waardig,
zodat wij uw beeld en gelijkenis
kunnen zijn.

OMROEP
• 14 september, 9.30 uur,
Braambos via Canvas
(herhaling via Canvas
omstreeks 23.10 uur). In
memoriaal monseigneur
Schruers. Tijdens de
opnames van de uitzen-
ding In ons midden Jezus
omschreef mgr. Schruers
dit gesprek als zijn
afscheidsinterview. Als
eerbetoon aan deze op
25 augustus overleden
bisschop zendt Braam-
bos bewuste uitzending
graag opnieuw uit. Als
herder wist mgr. Schru-
ers velen te bezielen. Hij
maakte zijn bisschops-
leuze In ons midden
Jezus, meer dan waar.
Deze tweede bisschop
van Hasselt was duidelijk
een man die leefde van-
uit een diepgewortelde
spiritualiteit, met een
grote liefde voor Jezus
en de boodschap van het
evangelie. De Blijde
Boodschap zocht hij
steeds weer op zijn leven
te leggen.
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Ik ben
niet waardig

ANITA GALLE

VROOM & GRAPPIG

„Hoe werd Adam in het aards paradijs gestraft voor zijn zon-
den?”, vraagt de meester in de godsdienstles. Pietje steekt ijverig
zijn vinger op en zegt: „Hij moest met Eva trouwen.”

In een kerk hing boven het altaar een schilderij van de kruisiging
met de woorden: „Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat
ze doen.” Bij huwelijksplechtigheden bedekte de pastoor echter
deze spreuk met een tuil bloemen.

Twee langdurig werklozen staan in de rij van het stempellokaal.
„Weet je, Jan,” zegt de een, „er blijft ons nog één troost: God had
na zes dagen ook al geen werk meer.”

Bij het inspectiebezoek aan de pastorie bezichtigt de bisschop ook
de kelders. Bij een stapel lege wijnflessen zegt hij tegen de pas-
toor: „Er liggen hier nogal wat lijken...” Antwoordt de priester:
„Oh, maakt u zich maar geen zorgen, monseigneur, niet eentje is
zonder geestelijke bijstand gestorven.”

Ingezonden door Maurice Buntinx

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat
blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die
proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.
Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes,
bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke?
Kerk+Leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Ant-
werpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerk
net.be.

De vrome kudde

Zweedse kruiswoordpuzzel.
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende
Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De
Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Oplossing van de puzzel van vorige week: ROERDOMP
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