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Evangelie
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Heer, ontferm u…

Het lichaam van Christus

Amen

Ga je mee naar de
eucharistieviering in
onze kerk
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 de Vader…

de Zoon

de heilige
GeestAmen

Onze Vader, die in de hemel zijt…
Geheiligd zij uw Naam…

Ga in vrede!

Welkom
allemaal!

Zo doenZo doen
we hetwe het

 wij
n

O W Zo doen
we het

Sacramenten

VANDAAG VINDEN JULLIE HIER het eerste 
deel van . Een sacrament is een 
‘teken van bijzondere genade’. Vaak valt het 
samen met een belangrijk moment in het leven: 
het vormsel bij de overgang van een kind naar 
volwassene, het huwelijk bij het begin van een 
eigen gezin.
Maar het sacrament dat we het meest 
meemaken, is de eucharistie. Is 
elke zondag dan zo belangrijk? Jazeker. Wat 
Jezus heeft gedaan voor de mensen, veranderde 
de wereld. We willen onze band met Hem 
sterker maken door Hem te ontmoeten in brood 
en wijn. Daarom is de eucharistie zelfs het 
belangrijkste sacrament van allemaal.

Sacramenten

Begroeting, de priester 
verwelkomt iedereen.

Heer, ontferm u, we 
vragen God om vergeving 
vooraleer we met Hem aan 
tafel gaan.

Gloria, we zingen blij en 
dankbaar „Eer aan God in den 
hoge en vrede op aarde aan de 
mensen die Hij liefheeft”.

Dienst van het woord, 
we lezen voor uit de Schrift 
en de priester geeft uitleg. 
Daarna spreken we ons geloof 
uit en bidden we voor de 
wereld en danken God in de 
voorbeden.

Dienst van de tafel, 
we brengen brood en wijn aan. 
De priester bidt. Daarna 
ontvangt al wie zijn eerste 
communie gedaan heeft, de 
hostie. Kleine kinderen mogen 
ook naar voren komen. Zij 
krijgen dan een kruisje. Voor 
we met Jezus aan tafel gaan, 
bidden we het onzevader en 
geven we elkaar een dikke 
knuffel. Jezus schenkt ons 
vrede en we geven die door 
aan elkaar.

Zending, we gaan naar huis 
met Jezus in ons hart.

P EEN keer zei Jezus tegen zijn leerlingen: „Als 
iemand in je vriendenkring iets doet wat 
verkeerd is en jij ziet dat, ga dan zelf naar die 
persoon toe en praat met hem. Als hij dan nog 
niet luistert, zeg het dan tegen iemand naar wie 
hij wel zal luisteren. Als hij zelfs dan niet 

luistert, hoort hij niet meer bij je vrienden.”
„Als je met twee eensgezind iets vraagt hier op aarde, 
om het even wat, dan zal je het krijgen van mijn Vader 
in de hemel. Want waar er twee of drie in mijn naam 
bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.”

naar Matteüs 18,16-20

IE KWAAD doet, verpest de vriendschap. 
Soms heeft hij dat zelf niet door. Daarom 
is het belangrijk dat je hem daarop wijst. 
Luistert hij niet naar jou, dan misschien 
wel naar iemand anders: zijn ouders, de 
juf of meester. Help hem om niet uit de 

boot te vallen. Dat is echte vriendschap en zorg voor de 
zwakkeren. Door hieraan te werken worden we eensge- 
zind. En als we zo verbonden zijn met elkaar, één van 
hart, is God bij ons.

„Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed,
blijf dit doen om mij te gedenken”

brood

Kruisteken, we komen 
samen in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige 
Geest.


